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Priaotjen van ’ t bestuur
Ammaol te hoope kommen veur Derk Jan ten Hoopen

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op:

Zaterdag 14 april, ’s middags om 14.00 uur in De Huve.

Wij stellen uw komst op prijs. Het is voor ons belangrijk dat u uw meningen
kenbaar maakt over het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst. De

agenda wordt bij dit nummer van Old Ni-js gevoegd.

Zoals u van ons gewend bent hebben wij voor na het zakelijke gedeelte van de
vergadering een bijzondere spreker uitgenodigd: Derk Jan ten Hoopen.

Hee kan machtig mooi verteln aover het laeven van een mense, het geluk en het
verdreet in grote en kleine dinge. Dat is wat um neet 16sl6t en waor te aover blif
schrieven.

Velen zullen Derk Jan ten Hoopen al wel kennen. Hij is van de bekende familie
Ten Hoopen uit Neede. Zijn moeder, zo vertelde hij me, was van Te Spenke van
de Groenloseweg in Eibergen. Een leven lang was Derk Jan ‘hoesdokter’ in
Zuidwolde (Dr).

Mocht u hem nog niet voldoende kennen dan hierbij enkele dichtregels van
hem:

In "n stool biej het raam, precies in de zunne,

zit ik vake te denken wee’k bunne.

Miene mooiste gedachten heb ik daor op-eschreven

en ze de naam van gedicht met-egeven.

Soms kont donk’re gedachten de mooien verdrieven,

Maor het donk’re doo’k vot en van 't mooie wi’k schrieven.
Laes iej miene gedichten biej het raam in de zunne,

dan wet iej, net as ik, een klein betje wee’k bunne.

Ons arfgood
De gemeente Berkelland is rijk aan cultuurhistorisch erfgoed dat verwijst naar
onze voorouders en daarmee naar onze oorsprong. Hoe belangrijk het is om de
sporen van onze geschiedenis te koesteren, behoef ik u niet meer uit te leggen.

Gelukkig kiest ons gemeentebestuur voor een activerende rol bij behoud en
bescherming van (cultuur) monumenten, cultureel erfgoed en cultuurhistorische
zaken in het landschap. De Startnotitie Cultuurhistorische Beleid klinkt ons als
muziek in de oren. De gemeente ziet cultuurhistorie als een volwaardige
wegingsfactor in de ruimtelijke inrichting en als bepalende factor voor de kwa-
liteit van de leefomgeving. De gemeente wil bovendien het cultuurhistorisch
besef vergroten en het draagvlak verbreden.




Kortom: Cultuurhistorische beleid dat zich richt op de samenhang van monu-
menten en hun omgeving, cultuurhistorisch beleid dat versmelt met ruimtelijke
ordening, welstand, toerisme, economie, educatie, etc.

Om dit te bereiken zal de gemeente ondermeer een (advies)commissie cultuur-
historie instellen, een commissie bestaande uit diverse deskundigen en vertegen-
woordigers van de vele historische verenigingen en musea die onze gemeente
rijk is. Na enige discussie heeft de gemeente besloten alle historische verenigin-
gen en musea een vertegenwoordiger mogen afvaardigen in de commissie. Het
bestuur zal iemand aanwijzen en u over de voortgang op de hoogte houden.

De discussie over de vertegenwoordiging in de cultuurhistorische commissie
heeft ook een andere vraag opgeroepen. Wordt het misschien geen tijd dat de
vele historische verenigingen en musea in de gemeente Berkelland een geza-
menlijke ‘erfgoedkoepel” oprichten. Niet om ook maar een centimeter af te doen
van de zelfstandigheid van iedere vereniging. Wel om, wanneer dat nodig is,
krachten te kunnen bundelen. Bijvoorbeeld om effectief invioed te kunnen uitoe-
fenen op het bovengenoemde cultuurhistorisch beleid van de gemeente Berkel-
land. We gaan de komende tijd pijlen in hoeverre bij de andere verenigingen
animo is voor een ‘erfgoedkoepel’ in de gemeente Berkelland, een idee dat door
Bennie te Vaarwerk van ‘Stad en Heerlijkheid Borculo™ gelanceerd werd. Ook
over de ontwikkelingen op dit terrein zullen we u op de hoogte houden.

Ben Tragter hef aweer ‘n pries ewonnen

Ons lid Ben Tragter heeft met zijn filmcamera dit keer de Mooi Gelderland-prijs
van Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen gewonnen. Wij feliciteren
hem van harte. Ben Tragter wil met zijn schitterende films en foto’s eigenlijk
maar ¢én ding:

Mensen met de neus op de natuur drukken.
Daar heeft hij succes mee. In 1985 heeft
hij met zijn film over de Berkel laten
zien dat het anders moet met het water-
beheer. Sindsdien is de visie op waterbe-
heer veranderd. De afgelopen jaren heeft
hij een toekomstfilm gemaakt over de
Berkel. Met opnamen van de Drentse Aa
en het Geuldal in Belgié€ laat hij zien hoe
de Berkel er in de 2le eeuw uit moet
gaan zien.

Ook op andere manieren zet Ben zich in
voor natuur, landschap en cultuur in de
Achterhoek, onder andere middels zijn
werk voor Staring Advies. We wensen
hem in de toekomst nog heel veel succes.




B.G.A. Weeink overleden
Op 28 januari j.l. overleed B. G. A. Weeink, bij velen in Eibergen bekend als
Ben Weeink.

Ben was Achterhoeker in hart en nieren en zijn verdienste voor 't Achterhoekse
dialect was zijn boek *“’t Eibargs Plat op de Riege”, uitgegeven in 1995 bij het
Staring Instituut. Hij droeg het eerste exemplaar in museum De Scheper op aan
de voorzitter van de Historische Kring Eibergen en drukte daarmee uit de ver-
bondenheid met onze vereniging en ons streven tot behoud en verspreiding van
het dialect.

Daarnaast maken we momenteel gebruik van zijn verzameld materiaal over de
Eibergse Bloemensymfonieén, waaraan hij als zanger met zijn mooie bariton
alle zeven keren meewerkte.

Zijn afscheidswoord op het bidprentje maken we tot het onze:

“Ben, dan mo’w oe maor bedank’n”.

“Good gaon™

*24 -11-1932 t 28 =01 -2007




Excursie woensdag 13 juni 2007
Vertrek 11 uur. Kosten * € 30,- p.p.

Let op de dag en de datum. Dit keer gaan we niet in het weekend maar op een
woensdag.

We kunnen op zaterdag niet terecht in de prachtige synagoge in Enschede, die
op het programma staat van onze interessante excursie. Het is de mooiste syna-
goge van Nederland, die pas sinds 2004 geopend is voor publiek. Voorafgaande
aan deze openstelling heeft het gebouw een ingrijpende restauratie ondergaan,
waarbij alles weer in de oorspronkelijke staat is hersteld. De synagoge werd in
1928 gebouwd en grotendeels gefinancierd door de textielmagnaat M.I1.Menco,
die toen voorzitter was van de Nederlands Israélitische Gemeente, die voor de
oorlog 1200 leden telde. Daarom is de synagoge zo groot. Het aantal leden is
inmiddels teruggelopen tot 70. Ondanks dit aantal is de joodse gemeente in
Enschede een bloeiende gemeente, ze heeft zelfs weer een eigen rabbijn. Het
gebouw is in 1998 een rijksmonument geworden en in 2002 grondig gerestau-
reerd.

Maar omdat het een synagoge is, is ze niet op vrijdag en zaterdag open voor
publiek. Daarom houden we onze excursie dit jaar op een woensdag.

Het complex dat qua exterieur door zijn koepel oosters aandoet, herbergt drie
hoofdfuncties onder één dak: de synagoge zelf met de grote sjoel (school), de
dagsjoel en de kerkenraadskamer met aan de zuidzijde de joodse school, de
woning van de onderwijzer en de feestzaal en aan de noordzijde de woning van
de rabbijn. Tijdens de rondleiding krijgen we uitleg over de versieringen, de
symbolische voorstellingen op de gebrandschilderde ramen en mozaieken. Vori-
ge bezoekers waren enthousiast. En ter afsluiting is er Koffie.

Synagoge te Enschede, mooiste van Nederland




Slot Bentheim

nover en niet onder Pruisen, zoals Westfalen. Er
met het protestantse Nederland. De uitbouw

Daarna gaan we naar Ben-
theim, waar we het kasteel
bezoeken, dat op een weste-
lijke witloper ligt van het Teu-
toburger Wald. Het kasteel is
een echte burcht, gebouwd op
de top van een bergketen van
Bentheimer zandsteen, een
grillige formatie, waarin zich
ook een openluchttheater
bevindt. De burcht is heel
oud, ze wordt voor het eerst
genoemd in het jaar 1020 en
heeft dan ook een rijke histo-
rie. De heren van Bentheim
hebben heel wat oorlogen en
oorlogjes gevoerd. Vooral de
dertigjarige oorlog (1618-
1648) liet diepe sporen na,
waarvan het zich twee eeuwen
lang nauwelijks herstelde.
Bentheim was een protestants
graafschap en ressorteerde
onder de keurvorst van Han-
bestonden eeuwenlang banden
van het Middeleeuwse Palas

(paleis), de Kronenburg, tot een residentie in klassieke stijl, vond plaats tijdens
het bestuur van Fiirst Alexis, die getrouwd was met Pauline, prinses zu Waldeck
en Pyrmont. Zij was de zuster van onze koningin-moeder Emma. In het kasteel
herinneren portretten aan deze verwantschap met het Nederlandse vorstenhuis.
Na het bezoek aan Bentheim, waar we ook wat nuttigen, leggen we op de terug-
weg nog één keer ergens aan. Waar dat is, blijft nog even een verrassing.

Gezien het wat uitgebreider programma dienen we om | luur te vertrekken vanaf
het parkeerplein aan de parallelweg bij de Pickerhal. De kosten van deze trip
bedragen + € 30,- per persoon, te voldoen voor vertrek. We hopen op een volle

bus en een fijne dag.

Aanmelding kan bij de commissieleden:

Annie Busink-te Biesebeek, Lariksweg 23, Eibergen, tel. 0545-471498
Hennie Floors, Scholtenhagenweg 42/11, Haaksbergen, tel.053-5727262

Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, tel. 0545-472517
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Het is opmerkelijk hoe vaak er de laatste weken in verschillende televisiepro-
gramma’s aandacht is voor de holocaust, de jodenvervolging. Indrukwekkend
was onlangs het gesprek van Pauw en Witteman met Frieda Menco-Brommet,
die Auschwitz overleefde en nu op 85 jarige leeftijd een boek over haar beleve-
nissen schreef.

Zelf werd ik de laatste weken weer bepaald bij de jodenvervolging door enkele
brieven van joodse mensen, die als kind ondergedoken zaten in Eibergen en
door mijn boeken contact met mij zochten.

Eén e-mail kwam van Jaap Walvisch, architect BNA te Amsterdam, die als baby
met zijn moeder ondergedoken zat bij de familie Roordink te Haarlo. Hij schreef
mij, dat hij pas onlangs in het bezit gekomen was van mijn boeken over Eiber-
gen in oorlogstijd “Kom Vanavond met Verhalen”, waarin hij tot zijn verrassing
iets las over hem en zijn moeder. Hij schreef, dat er bij hem thuis nimmer iets
wezenlijks werd verteld over wat er precies gebeurde in de oorlogstijd. Na de
oorlog begon het “grote zwijgen”, een veel voorkomende ramp in joodse gezin-
nen van na de oorlog, schrijft hij. Uiteraard heeft hijzelf geen herinneringen aan
de oorlog en de dagboeknotities van zijn moeder eindigen met haar komst bij
“tante Dina”en “ome Nol Roordink™ in Haarlo. Ik kon hem in contact brengen
met de familie Geessink te Geesteren, waarheen zijn moeder wel eens vluchtte,
als het bij Roordink niet veilig leek. Hij begreep nu pas, waarom zijn moeder
zo’n gruwelijke hekel had aan een buurvrouw uit Amsterdam, die zich in de oor-
log ophield in Barchem. Ze was daar Rode Kruisverpleegster bij de Wehrmacht
en onderhield als zodanig goede relaties met de Duitsers. Jaaps moeder verdacht
haar ervan meer te weten van de inval van de Duitsers bij Roordink en Holdijk
in verband met de arrestatie van de gebroeders Holdijk en Herman ten Have.
Jaap herinnert zich, dat zijn moeder na de oorlog vreselijk begon te schelden, als
buurrouw Lenny die toen ook weer in Amsterdam woonde, bij haar de trap
opkwam, waar ook haar vader woonde.

Het verhaal over Jaap Walvisch en zijn moeder en de arrestatie van Herman ten
Have staat te lezen in hoofdstuk 19 van deel 3.

Een tweede contact ontstond via een telefoongesprek uit Ierland met Bob
Simons, die als joods jongetje van circa 10 jaar ondergedoken zat bij Berend
Schot aan de Kerkdijk in Hupsel.

Hij vertrok in 1955 naar Amerika, waar hij een studie voor klinisch psycholoog
afrondde met een doctoraat. Hij trouwde met een Amerikaanse vrouw van Kan-
tonees-Chinese afkomst en kreeg 2 kinderen. Ik was compleet verrast door zijn
telefoontje. Hij bleek het Nederlands nog niet verleerd te zijn, al vindt hijzelf,
dat het ‘aardig verroest’ is, omdat hij het zelden nog spreekt. Maar nu, op 75-




28 maart 1943, Aankomst van de verraden en opgepakte joden bij het kerkplein
( foto’s Bep Zion Meijer)




jarige leeftijd, had hij kennelijk behoefte mij zijn levensverhaal te vertellen van-
uit Ierland waar hij sinds 1993 woont. Ik kreeg na het telefoongesprek een brief
van hem, geschreven in 't Nederlands met zijn oorlogswedervaren en zijn verde-
re levensloop.

Hij schreef mij, dat hij tot driemaal toe aan deportatie ontsnapte, omdat zijn
ouders hem niet hadden laten besnijden. Ze leefden niet als joden, ze hadden
hem protestants opgevoed, maar dat hielp hen niet, ze moesten de gele ster dra-
gen. Ze doken onder, maar werden verraden en omgebracht in Sobibor. Bij een
overval in Leiden bij de mensen, waar Bob en nog een joods meisje ondergedo-
ken zaten, redde zijn hospita hem door tegen de SD te zeggen: “Hij is mijn
zoon, hij is geen jood, kijk maar naar zijn piemel”. Het meisje kon ze niet red-
den.

Misschien vertel ik later nog eens meer over Bob Simons en zijn bijzondere
belevenissen, ook in Eibergen.

Historische blunders

De derde keer, dat ik dezer dagen weer met de oorlogsgeschiedenis werd gecon-
fronteerd, kwam door een boekje van de Historische Vereniging uit Doetinchem.
Daar is men bezig een monument op te richten ter herinnering aan de Joodse
gemeenschap daar. Een loffelijk streven. Het monument zal bestaan uit een ver-
hoogd podium met 19 stenen rondom, waarop de geschiedenis van de jodenver-
volging in Doetinchem kort zal worden weergegeven. Wie schetst mijn verba-
zing, toen ik las, dat op steen 16 komt te staan:

"In de bossen tussen Haaksbergen en Eibergen zaten 25 joden, van wie een aan-
tal uit Doetinchem ondergedoken in een hol onder de grond. Een loodgieter uit
Eibergen heeft ze verraden. Met 30 man overvielen de Duitsers de schuilplaats
en haalden die leeg” .

Het is de zoveelste geschiedvervalsing rond “het jodenhol” zoals de schuilplaats
van Bram Maas in het Hoonesbos in de volksmond werd genoemd. Ze blijkt nog
steeds tot de verbeelding te spreken met alle onjuistheden erover.

Het hol was geen onderduikplaats voor 25 joden. Het bestond uit 2 houten
kisten, gemaakt door Berend en Dirk Blankvoort met een gezamenlijke opper-
vlakte van 12 m2. Het was het verblijf van Bram Maas en zijn broer Herman.
Omdat er op donderdag 25 maart 1943 bericht kwam van een ophanden zijnde

02
razzia, brachten Herman Bartelink en Bernard Somsen hun onderduikers, meest

familie en kennissen van Bram Maas uit voorzorg van de diverse adressen in het
dorp “voor even” naar de schuilplaats van Bram. Er zaten toen 19 onderduikers
opeengepakt in het “hol”. Die werden door de SS-ers op zondagmorgen

28 maart 1943 ontdekt en opgepakt.

Onder de opgepakten waren 2 joden uit Doetinchem, Leo Heilbron en zijn moe-
der Eva Heilbron-Herschel, een zus van de moeder van Bram Maas.

In Doetinchem heeft men op de meeste stenen namen van joodse slachtoffers




genoemd, maar men heeft niet de moeite genomen, te onderzoeken,welke joden
uit Doetinchem tot de slachtoffers behoorden. Een grove historische nalatigheid.
Dat er 30 man overvallers aan de razzia deelnamen, is ook onjuist. Het waren
enkele Duitse SD-ers en 7 Nederlandse SS-ers. Ik heb alles nauwkeurig op het
ministerie van justitie onderzocht.

In deel 1 van “Kom Vanavond met Verhalen” heb ik uitvoerig alle feiten rond het
“hol” in het Hoonesbos juist weergegeven, maar de jaren in omloop zijnde ver-
halen “van horen zeggen” zijn moeilijk uit te roeien. Historisch onderzoek
eist(te) veel energie.

Nog een verhaal ‘“van horen zeggen”

De onzorgvuldigheid van de historische vereniging te Doetinchem is des te meer
pijnlijk, omdat men kon beschikken over het door Hans Kooger geschreven
boek “het Oude Volk™ een uitgave van het Staring Instituut, (2001), waarin de
resultaten van mijn onderzoek naar het jodenhol juist staan vermeld. Maar ook
in dat boek is een rare fout binnengeslopen.

Onder Groenlo wordt daar vermeld: “Een groep joden uit Groenlo dook onder
in een ondergronds hol, in het Eibergse Assinkbos. Zij werden ontdekt en op 11
april weggevoerd”. Dit verhaal is helemaal uit de lucht gegrepen en Hans Koo-
ger heeft blijkbaar verzuimd dit te controleren. Jammer en onherstelbaar.

In Doetinchem is men op het verkeerde been gezet door een brief vol onjuisthe-
den uit 1985 van Harry Heilbron uit Doetinchem, die de oorlog overleefde en in
Canada woont.

Ik heb nog niet gehoord, wat men in Doetinchem doet, de fouten verbeteren of
de tekst helemaal weglaten. Het hol in het Hoonesbos heeft nauwelijks iets met
Doetinchem te maken.

Eibergen, januari 2007. E.H.Wesselink

Een vraag over Scheveningse evacué’s.

Bij onze secretaresse, Dinie Dijkhuizen, kwam een vraag binnen van R.A. Mos
uit Neede. Hij wil graag weten, of er in Eibergen in de oorlogsjaren evacué’s uit
Scheveningen zijn geweest. We voegen zijn brief hierbij.

Als gevolg van de bouw van de Atlantikwall werden veel bewoners van de kust-
plaatsen geévacueerd naar het Oosten van Nederland. Zo werden Scheveningse
bewoners per trein van uit Den Haag via Arnhem in veel Achterhoekse plaatsen
opgevangen. Ook in Eibergen. De reis duurde van s morgens vroeg tot aan de
schemering van 9 december 1942. Na ontvangst werden ze onder een haag van
toeschouwers in een grote zaal opgevangen en toegewezen aan evacuatieadres-
sen in Eibergen en omgeving. Aldus een beschrijving van deze barre tocht van
één van de evacué’s uit Beltrum.

De werkgroep ‘Evacué’s Scheveningen 1942/1943" verzamelt al deze verhalen,



file:///taag

maar heeft nog maar weinig materiaal over deze groep. Wie kan ons helpen aan
namen van Scheveningse families, foto’s, verhalen, etc.?
Laat dit a.u.b. weten aan de secretaris van deze werkgroep, R.A. Mos, Barment-
loo 38, 7161 KH Neede of per e-mail: ramos @hetnet.nl.

Feestelijke bijeenkomst na de bevrijding van april 1945. Op de achtergrond de voormalige
synagoge op de Hagen. Links kapperszaak Olthof, nu kringloopwinkel’




Afscheid

van

Frans Hermsen

* Vierakker, 10 september 1926 + Bremmel, 23 mei 2003

Cenanelkerk van de Heilig Landstichting



Een maatje te groot voor Eibergen
Frans Hermsen, burgemeester van Eibergen van 1964 - 1971

Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd

Franciscus Johannes (Frans) Hermsen (1926 — 2003) werd in mei 1964 geinstal-
leerd als burgemeester van Eibergen. Bij die gelegenheid sprak de burgemeester
van Zoetermeer, waar Hermsen eerder gemeentesecretaris was, waarschuwende
woorden. Eibergen moest er op verdacht zijn dat de nieuwe burgemeester in de
kortst mogelijke tijd wel eens de hele gemeente zou kunnen omploegen.

Zeven jaar later, bij het afscheid van Hermsen in juni 1971, zei wethouder H.
Schiiperclaus dat destijds nog niemand wist dat de burgemeester al direct vanaf
het begin met de bestuurlijke ploeg diepe voren door het Eibergse land zou trek-
ken. Als woordvoerder van de gemeenteraad zei J.G.A. Reesink dat de raad bij
het tempo van de burgemeester wel eens in ademnood dreigde te raken. Lovend
was men over zijn doortastendheid, werkkracht, schier onuitputtelijke energie en
openhartige samenwerking. Hermsen bruiste van energie. Hij gaf een flinke aan-
zet om het stille afgelegen dorp Eibergen bij de tijd te brengen. In zijn periode is
veel veranderd en nog meer in gang gezet. Anders gezegd: Er werd onder zijn
bestuur veel gebouwd, maar ook veel gesloopt. Dat leidde ook wel tot kritiek.
Bij zijn vertrek werd gezegd: “Hef e alles esloopt en now geet e vot™.

Reesink zei het als volgt: “Het moet ons van het hart dat de periode door u in
Eibergen doorgebracht gewoon te kort is geweest. Zeker, we zijn reéel genoeg
om te beseffen, dat een man met dergelijke capaciteiten niet eeuwig in Eibergen
zou blijven, maar toch probeerden we steeds die gedachte van ons af te zetten
door te hopen op nog enkele jaren.”

Hermsen realiseerde zich dat er nog veel werk was blijven liggen, maar in 1971
was het voor hem tijd om te vertrekken naar een nieuwe uitdaging. Hij werd
burgemeester van Nieuwegein waar een gigantische stadsuitbreiding gereali-
seerd moest worden.

Anno 2007 lijkt men Frans Hermsen in Eibergen bijna vergeten. Geen straat of
steeg is naar hem vernoemd. Bij zijn begrafenis, 30 mei 2003, op het terrein van
de Heilig Landstichting bij Nijmegen, waren slechts enkele Eibergenaren aan-
wezig: prof. dr Jan Nijhuis, gynaecoloog te Maastricht, zijn ouders hadden de
Eibergse Bazar, Frits Veldink de vroegere bode van het gemeentehuis, met zijn
vrouw Gerda Veldink-Pleiter, en Gerrit Odink (1936) van het gelijknamige aan-
nemersbedrijf uit Eibergen. Zij komen aan het woord komen in dit artikel, even-
als Truida Hooisma, die als gemeenteraadslid een aanvaring met Hermsen had,
en Henk Ruesink, die als gemeenteambtenaar door Hermsen naar Eibergen werd
gehaald. Bovendien hebben broer en schoonzus Jos en Bets Hermsen-Goris heel
veel verteld over het leven van Frans. Zij en Ati Hermsen-Dekker, weduwe van
Frans Hermsen, hebben foto’s, krantenknipsels en andere documenten uit het
familiealbum beschikbaar gesteld.

Fén van die documenten was de liturgie van de uitvaartmis.




Boerderij Diesselweerd te Vierakker, geboortehuis van burgemeester Frans Hermsen
(foto’s uit familie-album)

Familie Hermsen. Voorste rij v.l.n.r. Ben, Vader Hent, Dinie, Moeder Trui Leemreis
en Jos. Achterste rij v.l.n.r. Hendrik, Frans, Reinier en Johan.




Opvallend is de eerste bijbellezing door dochter, Anneke Wassing-Hermsen. Zij
las voor uit Prediker 3: Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn
tijd.

Prediker komt uiteindelijk tot de conclusie dat alle inspanningen van de mens tot
niets leiden. Alles wat onder de zon gebeurt is niet meer dan lucht en het naja-
gen van wind, dus zinloos. Het enige wat telt is of de mens bij al zijn zwoegen,
ook genoten heeft van de goede dingen des levens.

Voor wat betreft Frans Hermsen kan deze vraag zondermeer met ‘ja’ beantwoord
worden.

In alle verhalen klinkt het door: Hij heeft met geestdrift gewerkt en geleefd.
Doordouwers

Gerda Veldink-Pleiter benadrukt dat burgemeester Hermsen zich omringde met
mannen die op eenzelfde bezielende manier leiding gaven. Ir J. Baas, de water-
graaf, wordt genoemd. Jacop Bijker, de ongekroonde koning van de Heidemij in
de Achterhoek. Samen met Bijker was Hermsen heel succesvol bij het verwer-
ven van gronden voor dorpsuitbreiding, zwembad, sportvelden én de rondwe
aan de oostkant van Eibergen die er overigens nooit gekomen is.

Gerrit Odink behoorde ook tot die doordouwers. Kort na zijn aantreden als bur-
gemeester van Eibergen in mei 1964, raakten Frans Hermsen en Gerrit Odink
met elkaar in gesprek. Dat was bij de opening van het Berkelpaviljoen in Zut-
phen, een tehuis voor chronisch zieken. Het aannemersbedrijf Odink had het
pand gebouwd en Frans Hermsen vertegenwoordigde bij de opening het
gemeentebestuur van Eibergen. Hij toonde belangstelling voor het naastgelegen
pand met elf verdiepingen, het zogenaamde ‘Zustershuis’, ook door Odink
gebouwd. Hermsen wilde het graag bezichtigen. Samen zijn de beide mannen
naar de bovenste verdieping gegaan en tenslotte op het dak geklommen. Daar
genoten ze van het schitterende uitzicht over Zutphen, Warnsveld en omgeving.
En toen wees Hermsen richting Vierakker. “Kijk daar, die boerderij, ‘De Dies-
selweerd’, daar ben ik geboren”. De manier waarop hij zijn geboorteplek liet
zien en over zijn afkomst vertelde, trof Gerrit Odink. De Odinks hebben genera-
ties lang een bijdrage geleverd aan de vernieuwing van na de oorlog, ze hebben
grote stadswijken uit de grond gestampt, en tegelijkertijd waren ze behept met
een heimwee naar en liefde voor het dorp van vroeger. Denk aan de bekende
streekhistoricus Hendrik Odink (1889-1973) en aan de dichter Gerrit Odink, ‘De
Holter’ (1917-1978). De Holter was in het dagelijks leven een aannemer met een
enorme dadendrang maar in zo'n grote stadswijk “daor veul’n ik mien a’leene”.
De tegenstrijdigheid tussen werkelijkheid en droomleven moest hij van zich
afschrijven in gedichten vol van verlangen naar de geborgenheid van het dorp

O
o

van weleer.

Toen Hermsen en Odink op die torenflat in Zutphen stonden, moeten ze eenzelf-
de gevoel ervaren hebben. Sindsdien waren zij in zekere zin maten van elkaar en
wisten ze elkaar te vinden wanneer dat voor het realiseren van hun beider ambi-




ties nodig was.
Volgens Odink “blaozen Hermsen wel volle”, maar wat hij beloofde, kreeg hij
meestal wel voor elkaar. Hij wist op een creatieve en doortastende wijze oplos-
singen te realiseren. Zoals toen de werkzaamheden voor de aanleg van de Dok-
tersbleek richting de Bronbeekstraat, moesten worden stilgelegd omdat de fami-
lie Odink het niet eens kon worden met de gemeente over de verkoopprijs van
hun grond aldaar. Wanrooy van Grondzaken wilde niet meer geven dan de prijs
van landbouwgrond terwijl Odink het terrein gebruikte voor opslag van het
bouwbedrijf. Er was ondermeer een grote loods. De onderhandeling over de
prijs zat muurvast totdat de burgemeester belde met de boodschap dat hij zater-
dagochtend zou komen koffiedrinken. Binnen een week wist hij een regeling te
treffen.Uiteraard kon Odink niet meer beuren dat de andere grondeigenaren,
maar wel kon terrein aangekocht worden van houtzager Poelert aan de Groenlo-
seweg, achter ‘Interwand’, waar een nieuwe loods gebouwd kon worden.
Uiteraard was Hermsen in 1979 present in Erve Kots in Lievelde, toen de Odink
B.V., inmiddels onderdeel van de Van Wijnen Groep, haar honderdjarig bestaan
vierde.

Uit de notenboom gevallen
“Je kon goed merken dat hij een boerenzoon was”, vertelt Henk Ruesink (1938)
die als gemeenteambtenaar nauw met burgemeester Hermsen heeft samenge-
werkt. Hij kon goed overweg met de boeren en wist vlot te onderhandelen wan-
neer grond aangekocht moest worden voor bijvoorbeeld dorpsuitbreiding.

Zijn broer, Jos Hermsen (1933), landbouwer in Toldijk (bij Steenderen), vertelt
daar ook over. Frans was van mening dat de boeren voor hun land een zodanige
prijs moesten beuren dat ze in staat waren om elders opnieuw te beginnen.

Als jongeman had Frans de ambitie om zelf boer te worden. Zijn vader vond
hem evenwel niet geschikt voor het boerenbedrijf omdat hij één glazen oog had.
Hij was als vierjarig kind uit de notenboom gevallen en had daarbij een oog ver-
loren. Frans moest dus naar school. Het studeren kostte hem moeite. Hij had
volgens de biografie van Ad Lansink geen talenknobbel. Later, toen hij burge-
meester van Nijmegen was (1978-1987), ontving hij elk jaar tijdens de Vier-
daagse, met kunst- en vliegwerk de buitenlandse delegaties.

Zijn carriere laat zien dat Frans Hermsen een geweldige doorzetter was. Hij
begon helemaal onderaan de ladder als onbetaald hulpje op het gemeentehuis in
Warnsveld en eindigde als burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Dankzij bemiddeling van zijn vader die voor de KVP raadslid in Warnsveld was,
kon hij op I mei 1944, 17 jaar oud, als volontair op het gemeentehuis aan de
slag. Na de oorlog begon hij aan de studie gemeentelijke bedrijfsadministratie.
Gewapend met GBA 1 en 2 (gedeeltelijk) en GBF 1 en 2 werd hij op | januari
1947 adjunct-commies bij de gemeente Zoetermeer. Vijf jaar later (1952) werd
hij waarnemend gemeentesecretaris en in 1955 kon het woord ‘waarnemend’



weggelaten worden. Hij werkte daar tot zijn benoeming in Eibergen, 1964.
“Je kon ook merken dat hij zelf ambtenaar was geweest”, vertelt opnieuw Henk
Ruesink. “Hij liet zijn ambtenaren in hun waarde. Dat waren zijn mensen.
Dezelfde middag waarop bekend werd dat hij naar Nieuwegein zou vertrekken
(Juli 1971) waren zijn ambtenaren voor een borrel uitgenodigd in de tuin van ‘t
Simmelink, de ambtswoning van de burgemeester. Wanneer hij jaren na zijn
periode in Eibergen weer eens in de buurt was, bezocht hij niet de bestuurlijke
elite, maar kon hij maar zo onverwachts bij je in de tuin staan”.

Wiej mot zeen da’w ’t klaor kriegt
Frans Hermsen werd destijds als volontair op het gemeentehuis in Warnsveld
met de Duitse bezetter geconfronteerd. Hij kreeg de opdracht om binnen een
halve dag een namenlijst op te stellen voor de ‘Arbeitseinsatz’ in Duitsland. Hij
koos, evenals zijn vader, voor het verzet. Frans verstopte het bevolkingsregister
van Warnsveld. Zelf dook hij onder bij boeren in Kranenburg. Hij bleef neerge-
schoten Engelse jachtvliegers helpen de IJssel te bereiken. Op een dag wist hij
uit handen van de SD te blijven door een gewaagde sprong op de schudtafel van
een dorsmachine.

Aan het einde van de oorlog keerde hij naar huis terug. Kranenburg was al
bevrijd. Vierakker volgde op 4 april 1945. De Slag om Zutphen was een nacht-
merrie, een verschrikkelijk harde strijd van Canadezen tegen nazi’s die terug-
vochten met de wanhoop van in het nauw gedreven ratten. Tijdens de gevechts-
handelingen op 4 april werden alleen in de (toenmalige) gemeente Warnsveld
meer dan 30 boerderijen verwoest, sommige door Duitse brandgranaten, die van
over de IJssel werden afgevuurd, andere, doordat ze in brand gespoten werden
met vlammenwerpers, om de Duitse tegenstand te breken. ‘De Diesselweerd’
was er één van. Voor de boerderij hadden de Duitsers een tankval gebouwd. De
hele nacht hield de familie met een aantal onderduikers, totaal 17 mensen, zich
schuil in de oude gewelfde kelder. Het front ging die nacht diverse keren heen
en weer. Dan weer was de boerderij in Duitse, dan weer in Canadese handen.
Vlak voordat de kelder instortte wist men een andere schuilplek te bereiken. Er
zijn rond de boerderij heel veel soldaten gesneuveld. Het mag een wonder heten
dat de familie Hermsen en de onderduikers ongedeerd zijn gebleven. De boerde-
rij, eigendom van de kerk in Vierakker, werd die nacht volledig verwoest.

Na de oorlog volgde voor het gezin Hermsen nog een moeilijke tijd. Gehuisd
werd in een noodwoning totdat vader Hermsen de grond met de puinhoop van
de kerk kon kopen en een nicuwe boerderij bouwde.

Moed en doorzettingsvermogen zal Frans Hermsen niet van een vreemde heb-
ben gehad. Hij had een mentaliteit die het beste in onze streektaal is te typeren:
“Wiej mot zeen da’w 't klaor kriegt”.




In Zoetermeer werd de basis gelegd
De basis voor zowel een indrukwekkende bestuurlijke loopbaan als een hecht en
gelukkig huwelijk werd gelegd in Zoetermeer.

Als gemeentesecretaris werd hij de sterke man en de ‘geestelijk vader’ van het
plan Groot Zoetermeer. Hij bond de strijd aan met befaamde buurburgemeesters
als Kolfschoten (Den Haag), Geertsema (Wassenaar) en Bogaardt (Rijswijk), zo
schrijft Ad Lansink in het Biografisch Woordenboek Gelderland. Mede dankzij
het optreden van Hermsen, ontwikkelde Zoetermeer zich tot een enorme satel-
lietstad van Den Haag.

De gemeentearchitect Dekker was zo onder de indruk van de kwaliteiten van
Hermsen dat hij hem meenam naar Hazerswoude waar Hermsen diens dochter
Adriana Maria (Ati) Dekker leerde kennen. Frans liet er geen gras over groeien.
Ze trouwden op 4 september 1952 in Hazerswoude. Het echtpaar kreeg drie kin-
deren: Harry, Anneke en Frans.

In de vaart der volkeren

Toen in Zoetermeer een nieuwe burgemeester werd benoemd die zelf de touw-
tjes in handen nam, waren daar twee kapiteins op het schip. Dus werd het tijd
voor Hermsen om iets anders te zoeken. Het werd Eibergen. Hij volgde in 1964
L.H.H.R. van Wensen op die burgemeester was vanaf 1947. Dat waren de jaren
geweest van de armoede van na de oorlog en de woningnood. Er waren slechts
zeer beperkte uitbreidingen van het dorp. Van Wensen had wel een ruime cultu-
rele belangstelling, daarin gesteund door N.PJ. Zeeman, hoofd afdeling onder-
wijs en financién. Deze was het artistieke brein achter de Bloemensymphonie.
Met de Bloemensymphonie wist Eibergen aandacht te trekken in de Achterhoek
en ver daarbuiten. Maar verder was Eibergen een onaanzienlijk en stil dorp.

U kent nog wel dat gedichtje van de Eibergse dichter/aannemer Gerrit Odink
(De Holter) over: Ut plaetsken dat Eibarge heet, waor 't altied stille en dood is,
zo as jonge stadsleu meent.

Zelf herinner ik me uit die tijd dat ik kon dagdromen van stadse drukte wanneer
over de Laagte tegelijk met een melkboer (paard en platte wagen met daarop
melkbussen) een auto en vanuit de andere richting een motorfiets voorbij kwam.
Een drukte van belang in mijn kinderogen. Het hing in die tijd gewoon in de
lucht: De drang om de stilte en de achterstand van de Achterhoek te doorbreken
met nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Hermsen was allerminst een dagdromer. Hij kwam Eibergen uit zijn slaap halen,
hij deed een frisse wind waaien en hij zou het dorp opstoten in de vaart der vol-
keren. Waren de ambtenaren onder Van Wensen gewend om bij de trap beleefd
te wachten en de burgemeester voor te laten gaan, Hermsen zei tegen hen: “Wat
zijn jullie toch aan het doen? Die trap is toch breed genoeg.” Overeenkomstig de
wens van de gemeenteraad was de opvolger van Van Wensen niet in de eerste
plaats een burgervader maar vooral een manager. Dat hebben we geweten in
Eibergen. Hermsen was dan wel heel gewoon in de omgang, maar ambitieus

=4




was hij des te meer. Hij heeft met grote voortvarendheid en daadkracht gewerkt
aan de vernieuwing en uitbreiding van het dorp.

Onmiddellijk werd de toon gezet

Tijdens het eerste gesprek dat Frans Hermsen in 1964 had met de wethouders
Schiperclaus en Maarse, zei Schiperclaus enthousiast:

“Burgemeester, we hebben een hele mooie ambtswoning in Eibergen”.
Onmiddellijk daarop reageerde Hermsen kort maar krachtig: “Die heb ik al
bekeken en ik wil er niet wonen”.

Het ging om de oude villa ’t Simmelink, op de hoek van de Simmelinkstraat /
Burgemeester Wilhelmweg. Het zal naar moderne maatstaven waarschijnlijk
heel weinig comfort hebben geboden. Toch zou men momenteel waarschijnlijk
meer rekening hebben gehouden met de cultuurhistorische waarde van het pand
dan in 1964/65 het geval is geweest. De trots van het college werd zondermeer
afgebroken. In 1965 werd een nieuwe bungalow gebouwd, onder architectuur
van Karel Jan Dekker, een zwager van Hermsen. Aan de naam 't Simmelink
hechtte Hermsen geen waarde. De naam prijkt nu op de woning aan de Burg.
Wilhelmweg 19, door toedoen van Henk Somsen, die twee jaar (1962 - 1964) op
het oude Simmelink inwoonde bij burgemeester van Wensen.

Bij wijze van zwanenzang schreef Hendrik Odink in 1965 een artikel over de
geschiedenis van het oude Simmelink. Om u een indruk te geven van wat zo
achteloos verloren ging, hier de hoogtepunten uit de geschiedschrijving van
Odink:
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Villa 't Simmelink aan de Simmelinkstraat ( foto archief Leo van Dijk)
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Huis en schuur ’t Simmelink werd in 1833 gebouwd door A. Simons die ooit
molenaar was op de Mallumse Molen. Door omstandigheden ( het overlijden
van opvolger en schoonzoon Frederik Buhl en kort daarop het faillissement van
diens opvolger, ene Van Bulderen uit Groningen) was de familie Simons in 1837
gedwongen 't Simmelink te verkopen aan B. van Lochem die er een weverij
heeft uitgeoefend. Korte tijd later verkocht deze het aan de arts H.J. Hagens die
het pand schitterend liet verbouwen. Jan Willem Gijsbert ter Braak heeft er als
‘pillendraaiertje’ zijn eerste opleiding tot arts genoten. Hagens overleed in 1854
op nauwelijks 44 jarige leeftijd. 't Simmelink werd verkocht aan de arts in ruste
Jan Reghard ter Meulen. Deze overleed in 1869. Nadien heeft de Eibergse
gemeentesecretaris G.J. de Jong er tal van jaren gewoond. In die tijd woonde
burgemeester Smits nog in de bekende villa, ex- gemeentehuis, aan de Grote-
straat. Vanaf 1916 tot 1964 huisden op 't Simmelink de burgemeesters: Valeton
(1916-"20), Wilhelm (1921-'34), Wouters (1934-'35), Deelen (1935-’45) en Van
Wensen (1946-'64).

Denk erom, wij lopen voorop

Henk Ruesink was net als Hermsen, een boeren zoon (Dinxperlo) die door ijve-
rig avondopleidingen te volgenen carriere maakte bij de gemeentelijke overheid.
Toen hij solliciteerde was hij gemeenteambtenaar in Vorden. Geheel onver-
wachts kwamen Hermsen en Zeeman een kijkje nemen op het gemeentehuis in
Vorden. Vervolgens wilden de heren ook kennismaken met mevrouw Ruesink.
Dus ging het gezelschap naar het huisadres van de familie Ruesink. Daar aange-
komen op de stoep realiseerde de burgemeester zich kennelijk dat er sprake was
van een overval. Hij zei: “Wij wachten hier buiten. Jij gaat naar binnen om je
vrouw voor te bereiden op ons bezoek™.

In 1966 was de Tweede Nota over Ruimtelijke Ordening in Nederland versche-
nen en de ideeénschets voor Oostelijk Gelderland. Zutphen, Doetinchem en
Winterswijk werden aangewezen als groeikernen met een hoog voorzieningen
niveau. Hermsen realiseerde zich onmiddellijk dat het noordoosten van de
Achterhoek achter dreigde te blijven. Dat zou alleen maar voorkomen kunnen
worden door bundeling van krachten door de gemeenten Eibergen en Neede. In
1966 verscheen het Intergemeentelijk Structuurplan Eibergen-Neede, dat voor-
zag in een tweelinggemeente met tegen het jaar 2050 een inwoneraantal van
rond 50.000.

Hermsen had afspraken gemaakt over de oprichting van een Industrieschap met
het secretariaat in Neede en een Sportschap met het secretariaat in Eibergen.
Terug van een bespreking in Neede schakelde hij Ruesink in bij de uitwerking
van deze grote plannen.

Hij zei daarbij: “Denk er om, wij lopen voorop™.



Ruesink moest een ‘hearing’ met de sportverenigingen organiseren om de ont-
wikkeling van een groot sportpark (nu De Bijenkamp) in het buitengebied tus-
sen Neede en Eibergen mogelijk te maken. Die opdracht bracht Ruesink in pro-
blemen. Hij had enkele weken verlof gevraagd en gekregen om de nicuwe
woning die hem was toegewezen, te kunnen schilderen en behangen. Dat kwam
de burgemeester slecht uit. Hij stelde voor dat de schilder van de gemeente de
nieuwe woning zou opknappen. Dan kon Ruesink verder met de uitwerking van
het avontuur Eibergen — Neede. Zo werd afgesproken. De volgende dag maakte
wethouder Schiiperclaus evenwel bezwaren. Het zou een precedent scheppen.
Maar Hermsen was niet voor één gat te vangen. Hij besloot dat Ruesink het
beloofde verlof zou opnemen maar toch gewoon op het gemeentehuis aan het
werk zou blijven. Die werkdagen zouden dan als overuren uitbetaald worden en
met dat geld zou een schilder betaald kunnen worden. En zo heeft schilder Meu-
lenkamp het nieuwe huis van de familie Ruesink aan de Klaashofweg opge-
knapt.

Jij hoort bij mij

Evenals Hermsen had ook Frits Veldink bijtijds ontdekt dat twee kapiteins op
één schip tot problemen zou leiden. Hij en zijn broer Karel zouden de rijwiel-
zaak van hun vader Reind Veldink aan de Laagte, hoek Kerkstraat, overnemen.
Frits koos tot verrassing van velen in het dorp, voor een andere toekomst. Hij
solliciteerde als bode op het gemeentehuis en werd in het voorjaar van 1966
aangenomen. Korte tijd later kreeg ook zijn vrouw Gerda bij de gemeente een
baan aangeboden. Formeel werkte ze in het archief, de financiéle administratie
en gemeentewerken, maar informeel kon Hermsen bij allerlei gelegenheden
beschikken over de inzet van het echtpaar Veldink.

Bij de start van de samenwerking zei Hermsen tegen Frits:

“Jij hoort bij mij, ik ben jouw baas en verder niemand anders”.

Ooit vroeg een broer van Hermsen aan Frits of deze met zijn baas goed overweg
kon. Op de bevestiging van Frits volgde:

“Dan kon’ ie ok had waerken, aans ha’j allang ’n schop ehad”.

Die samenwerking was buitengewoon vertrouwelijk. Vele anekdotes zijn helaas
minder geschikt voor publicatie. Deze is onschuldig: Ooit weigerde directeur De
Groen van Grolsch een Bavaria omdat hij nog rijden moest.

Bravoure

Hermsen was allerminst bang uitgevallen maar voor de aanvang van een span-
nend gesprek zei hij eens tegen bode Frits Veldink:

“Jij komt straks koffie brengen, dan zijn we in ieder geval met z’'n tweeén”.

Ook bij de (vrijwillige) brandweer hebben Frans en Frits avonturen beleefd.
Frits was chauffeur van de vooroorlogse bellenwagen. Eerder had Arend Thijsen
in dat kreng gereden. Stuurinrichting en remmen waren uiterst gebrekkig en op
egeven moment kon Frits de burgemeester ternauwernood ontwijken toen
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deze als hoofd van de brandweer de weg trachtte vrij te maken voor de brand-
weerwagen. Gelukkig liep het goed af.

Die rol van hoofd van de brandweer was hem op het lijf geschreven. In 1966
ging er een windhoos over de gemeente Eibergen. Brandweermannen hielpen op
diverse plaatsen in de gemeente om omgewaaide bomen en elektriciteitspalen
van de weg te halen. Het was al laat in de avond. Bij Wissink in Groenlo werden
kroketten gehaald (Eibergen kende nog geen cafetaria), op het gemeentehuis
werd koffie gezet, en samen met Gerda Veldink maakte Hermsen een niet onge-
vaarlijke ronde door de gemeente om zijn manschappen een warme ondersteu-
ning te bieden.

Ook Gerrit Odink vertelt een verhaal in de categorie avonturen. Frans Hermsen
had weliswaar één oog maar hij was een gepassioneerd jager. Het verhaal wil
dat één van de jachthonden ergens in een watertje verstrikt raakte in wortels of
onderwaterbegroeiing en de kant niet meer kon bereiken. Hermsen aarzelde
geen moment. Hij kleedde zich volledig uit, redde de hond en eenmaal weer op
de kant droogde hij zich af met zijn hemd, trok de rest van zijn kleren weer aan
en de jacht kon worden voortgezet.

Nog een laatste anekdote. Rond 12 uur “s middags wordt brandalarm geslagen.
De sirene loeit nog terwijl Hermsen van de trap komt stormen. Eén van zijn
ambtenaren, Hietbrink, roept hem toe: “Burgemeester loop maar niet zo hard,
uw auto staat in brand”. Wat was het geval? De burgemeester had een nieuwe
Opel Record gekocht bij Jopie Thijsen. De auto zou die dag afgeleverd worden.
Een kleine aanpassing aan de auto had tot brand geleid. Dankzij toegesnelde
hulp van Reind Veldink kon de brand snel geblust worden en bleef de schade
beperkt.

In die tijd was Jopie Thijsen nog maar net begonnen met zijn eigen garagebe-
drijf in de oude smederij van Burbank, nu bloemenwinkel, aan de Grotestraat.
De hele buurt leefde sterk mee met de ontwikkeling van dit bedrijf. Men rea-
geerde enthousiast op het succes van Jopie. Deze relativeerde het belang van de
transactie met de burgemeester. Ook Hermsen moest op de kleintjes letten. Hij
was als klant niet anders dan wie dan ook.

Revolutie in de gemeenteraad gesmoord

In 1970 werd de toen 31-jarige Truida Hooisma in Eibergen het eerste vrouwe-
lijke gemeenteraadslid. Zij trad daarmee in de voetsporen van haar vader, Jacob
Hooisma die eerder voor de Partij van de Arbeid raadslid was. Truida had daar
als kind op de christelijke school wel last van gehad. In die tijd deugde je als
christen niet wanneer je het socialisme verdedigde. “Ik hoorde er niet helemaal
bij. Maar ik ben er sterker van geworden. Ik heb mijn eigen mening kunnen ont-
wikkelen. Thuis leerden wij geen autoriteitsvrees te hebben en iedereen van
hoog tot laag als gelijke te beschouwen”.



Truida Hooisma durfde in de gemeen-
teraad kritische vragen te stellen. Dat
waren zowel de raadsleden als de bur-
gemeester niet gewend. Haar optreden
werd niet gewaardeerd. Via haar partij-
genoot, wethouder H. Schiperclaus liet
de burgemeester weten dat haar wijze
van discussiéren moest veranderen,
anders zou hij genoodzaakt zijn het
reglement van orde strikter toe te pas-
sen. Truida schrijft daarop een uitvoe-
rige brief aan B&W en de gemeente-
raad. Daarin prijst ze de werklust,
doortastendheid, het zakelijk inzicht en
de vakkennis van de burgemeester die
daardoor een sterke dominerende rol
speelt. Kritiek uit ze op de gegroeide
traditie dat de raad zich nagenoeg met
elk standpunt van B&W akkoord ver-
klaarde.

“Indien raadsleden in het openbaar niet  Truida Hooisma

met het college wensen mee te gaan,

wordt dat aangevoeld als onelegant, als oppositioneel. De raad zal weer politiek
moeten functioneren. Men zal moeten afstappen van het valse idee van construc-
tief samenwerken, indien er in werkelijkheid mee bedoeld wordt dat de verschil-
len moeten worden verdoezeld. Ik meen te mogen vaststellen dat de burge-
meester een wijze van antwoorden heeft, die de vragensteller (ster) somtijds
noodzaakt, enige malen opnieuw vragen te stellen om zodoende een duidelijk
antwoord uit het geheel te destilleren. Gesteld dat dit laatste door het hanteren
van het reglement van orde - samengesteld anno 1933 - onmogelijk zou worden
gemaakt, dan is dat naar mijn mening een verkrachting van de democratie”,
aldus Truida Hooisma in haar brief.

De burgemeester was van oordeel altijd duidelijk in zijn antwoorden te zijn en
maakte bezwaar tegen het verwijt niet voldoende open te zijn. Hij kreeg daarbij
steun van KVP en protestants christelijke zijde. Er werd bij “mej.” Hooisma
aangedrongen op het terugnemen van de uitspraak over verkrachting van de
democratie. Ze gaf zich nog niet gewonnen, maar kort daarop was het wethou-
der Schiiperclaus die vond dat Truida moest inbinden. Haar conclusie stond toen
vast. Ze stapte uit de gemeenteraad. Het leidde tot een crisis binnen de plaatse-
lijke afdeling van de PvdA. De afdeling kwam in opstand tegen Schiiperclaus.
Vanaf dat moment was er naast de fractie van de PvdA een groep Schiiperclaus.
Vele jaren later zou Frans Hermsen het opnieuw moeilijk krijgen met de PvdA.




In Nijmegen, een stad met veel linkse studenten, had men, gelet op een eerdere
verkiezingsuitslag, gerekend op een linkse burgemeester. Het werd (1978) de
CDA’er Frans Hermsen.

Bij zijn afscheid in 1987 lijkt Hermsen onveranderd getuige het lied dat een
koor van prominenten hem toezong. Een klein gedeelte daaruit:

U vindt de politieke weg vol oeverloos gepraat.

U hebt dan ook geen hoge pet meer op van onze raad.
Meedelen mag, géén tegenspraak, dat remt een snel proces.
Vaak bleef U ondoordringbaar eenzaam, hoog of in een kuil.
Ik denk omdat U niet genoot van echt Nimweegs genuil.

1965. Bezoek aan de Rekkense Inrichtingen. Koningin Juliana in gesprek met mevrouw
van Ouwenaller.Rechts burgemeester Hermsen is daarbij ambtelijk verplicht aanwezig,
daarom draagt hij de ambtsketen. (foto-album fam. Hermsen)



Wethouder H. Schéperclaus neemt afscheid van burgemeester Hermsen (1971)
(foto uit album familie Hermsen)

Alles kan als je het maar wilt

Ter wille van de vooruitgang, de economische ontwikkeling die het gemeentebe-
stuur hoopte te stimuleren, heeft in Eibergen veel kaalslag plaatsgevonden. In de
dorpskern verdwenen vele oude namen, pand voor pand opgekocht en alvast
gesloopt. Beskers, één van de laatste boeren ’van de straote’, schoenmaker Wil-
lemsen, Thesselink, Hogeweg, schoenwinkel van Baten, sigarenwinkels van Nij-
enhuis en van Bartelink, de bakkers Lubberdink en Strengers, kruidenier Meu-
lenkamp, aannemer Blankvoort, kolenboer Menkhorst, enz, enz. Dat leverde
Hermsen de bijnaam ‘Jan de Sloper’ op.

Die kritiek is niet alleen op zijn schouders te schuiven. In die tijd overheerste
vrij breed in de samenleving het idee dat al die oude panden en gevels alleen
maar een sta-in-de-weg waren om mee te kunnen komen in de vaart der volke-
ren. Er is overal in dorpen en steden achteloos omgesprongen met alles wat oud
en karakteristiek was. Voor velen had de ool’n prottel zien tied ehad. Het voor-
uitgangsgeloof van na de oorlog maakte dat weinig omgekeken werd naar hoe
het vroeger was. En zelfs wanneer men dat wel deed, dan nog werd driftig
gesloopt, vernieuwd en gebouwd. Want gebouwd is er wel in de periode van
Hermsen. Denk alleen al eens aan de bouw van de Westenesch, in de volksmond
beter bekend als de Reinbouw. Nog nooit waren in Eibergen zoveel huizen (168)
in één keer gebouwd. Elke week konden 6 sleutels overhandigd worden van




woningen die betrokken konden worden. Er werden aan de Beltrumse weg ook
experimentele woningen gebouwd door de bekende architect Schouten. Verder
zijn te noemen: het nieuwe zwembad 't Vinkennest, de ontwikkeling van het
sportcomplex ‘De Bijenkamp’, het politiebureau aan de Hagemanstraat en een
aanzet voor een nieuwe invulling van de dorpskern.

Ook op cultureel gebied heeft Hermsen bijgedragen aan vernieuwing. Hij stimu-
leerde de totstandkoming van de intergemeentelijke muziekschool De Triangel.
Mede door zijn inspanning is een openbare bibliotheek gerealiseerd. Verbetering
van de bibliotheekvoorziening ten plattelande was in de jaren 60 weliswaar een
landelijke tendens maar de verschillende zuilen moesten nog leren samenwer-
ken. Er was een kleine bibliotheek in de St. Jozefschool voor de R.K. jeugd, er
was een kleine Nuts bibliotheek die een noodlijdend bestaan leidde en er was
een bloeiende uitleenbibliotheek van de (hervormde) CJV. Deze was jarenlang
gevestigd in Elim en later in een eigen gebouwtje aan de Nieuwstraat. Met over-
tuigingskracht wist Hermsen de verzuiling te doorbreken. Met name de CJV-
bibliotheek moest een flinke veer laten. Het bestuur van de openbare bibliotheek
werd samengesteld uit vertegenwoordigers van alle kerkelijke en niet-kerkelijke
geledingen van de Eibergse samenleving. De nieuwe bibliotheek werd voorlopig
gevestigd in een houten lokaal aan de Hagen, tot dan schoollokaal van de huis-
houdschool.

De geweldige bevolkingsgroei die voorzien werd met de ontwikkeling van de
tweelingstad Neede-Eibergen, is niet gerealiseerd. De opkomst van ‘de pil’, is
een factor geweest. Ook streed niet iedereen voor intergemeentelijke samenwer-
king. Frits Veldink herinnert zich dat soms tot ver in de kleine uurtjes vergaderd
werd en hij dan buiten de vergaderzaal opmerkingen hoorde als: *’
jao ezegd, maor ik kan ok nee zegg'n”.

Wanneer de besprekingen vastliepen kon Hermsen enorm uitvaren naar bijvoor-
beeld wethouder Klanderman van Neede.

k Heb wah

Je kunt je afvragen of Hermsen destijds te ver voor de troepen uitliep.

Een maatje te groot voor Eibergen

Zoals gezegd vond men over het algemeen dat hij te snel uit Eibergen vertrok.
Men realiseerde zich ook dat hij voor Eibergen een maatje te groot was. Hij
wilde hogerop en, zo wist men te vertellen, hij wilde ook wel wat meer verdie-
nen.

Hij werd op 1 juli 1971 de eerste burgemeester van Nieuwegein, een nieuwe
groeigemeente die was ontstaan uit de moeizame samenvoeging van Jutphaas en
Vreeswijk. Tussen die beide dorpen lag ooit een klein landgoed ‘Oudegein’.
Vandaar de naam Nieuwegein. Het moest de satellietstad van Utrecht worden.
De gemeente had de taakstelling om in een jaar of tien, in plaats van 13.000,
zo’n 60.000 inwoners te herbergen.

Zoals reeds vermeld volgde in1978 de benoeming tot burgemeester van Nijme-
gen. Hij volgde daar mr. Th.M.J. (Theo) de Graaf (KVP) op, de vader van Thom
de Graaf (D66) die eind 2006, burgemeester van de oudste stad van Nederland
werd.



Burgemeester Hermsen en echtgenote
Ati Dekker. Daarnaast het echtpaar Somsen

(foto’s uit familie-album Somsen)

Burgemeester Hermsen opent
nieuwe zaak van Somsen ( 1971)
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Ook in Nijmegen heeft Hermsen veel overhoop gehaald: de Benedenstad, het
ingeslapen stadsgewest, de universiteit, het hoge werkloosheidspercentage, de
woningbouw, de derde Waalbrug, etc. Ook daar liep hij tegen fikse weerstanden
aan. Het verzet uit linkse hoek tegen de bouw van een parkeergarage in het cen-
trum, was zo heftig dat de ME moest worden ingeschakeld.

Opvallend zijn de overeenkomsten, zij het op andere schaal, met de periode in
Eibergen. Daarom nogmaals een stukje uit één van de feestliederen die hem bij
het afscheid van Nijmegen (maart 1987) werden toegezongen. Het gaat over een
stad die gelaten lag weggeschoven in de luwte langs de eeuwenoude Waal en nu,
door het werk van Hermsen, weer mee mag tellen. In een volgend couplet gaat
het over:

Zoveel jaren kaalslag, teken van verleden tijd,

moest gaan leiden tot een energieke stadsontplooiing.
Door U, burgemeester, werd dit ideaal een feit

en we nad’ren bijna de voltooiing

Wat zou er gebeurd zijn, hoe zou Eibergen zich ontwikkeld hebben wanneer
Hermsen in 1971 niet vertrokken was? Niemand zal het weten.

Met de vorming van de gemeente Berkelland is de fusie met Neede een feit
geworden, maar veel later dan Frans Hermsen voor ogen stond. Bovendien zijn
bij deze herindeling ook Borculo en Ruurlo betrokken en lijkt voor Eibergen

geen dominante rol weggelegd.

Januari 2007 Bert van der Ziel
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Oplossing zoekplaatje Old Ni-js nr. 57

Busreisje textielbedrijf Nico ter Kuile uit Neede in 1966

In ons vorig Old Ni-js kwamen we met een oproep, ons te helpen aan namen van
een gezelschap dat poseerde voor een touringbus. We hadden toen geen enkel
motief in welke hoek we moesten zoeken. Zelf had ik het van “horen zeggen”,
dat het een gezelschap uit Rekken zou zijn, die met de plaatselijke kruidenier
een dagje uitging. Vandaar de oproep aan onze lezers, te helpen bij het zoeken
naar: wie, wat en waar. En dat leverde een goede respons op. Ik kreeg op boven-
staande zoekplaatje reacties van o.a.: Rikie Lodeweegs, Henk Somsen, Gerrit
Wormgoor, Jan Simmelink, Janny Wormgoor-Odink en Mariette Postma. Allen
waren duidelijk in hun antwoord. Het gezelschap bestond uit allemaal Needena-
ren, behalve de nummers 4 en 21, de enige twee Eibergenaren van het gezel-
schap.

De aanleiding van deze foto was een busreisje in 1966 van het textielbedrijf
Nico ter Kuile uit Neede, dat gevestigd was aan de Rapenburg. De groep wist
niet, dat het hun laatste uitstapje zou zijn. Want door toenemende concurrentie
van de lage-lonen- landen moest dit bedrijf, in september 1967 de poort sluiten
zoals veel textielbedrijven in Twente en De Achterhoek voor- en nadien. Geluk-
kig zijn we er in geslaagd alle namen te achterhalen.

|.Hendrik Ligtenbarg, 2.Johan Schiperclaus, chauffeur van de bus: TAD uit
Enschede, 3.Mevr. Bempthuis, 4.Henk Somsen, 5.Willem Wennink, 6.Arend
Mengerink, 7.Henk Klein Nijenhuis, 8.Wim Somsen, 9.Embert Mengerink,
10.Willie Mengerink, 11. Mevr. Wennink, 12.Willem Haarman, 13.Dika Haar-
man, 14. Mevr. Mengerink, 15.Mevr. Ligtenbarg, 16.Alie Swerink, 17.Johan Tij-
dink, 18.Appie Lankwarden, 19.Henk Swerink, 20.Annie Klein Nijenhuis,
21.Dini Somsen-Ter Haar, 22.Dini Somsen-Timmerije, 23.Anni Lankwarden.

Johan Baake.




Ons Zoekplaatje

Ditmaal gaan we met ons zoekplaatje zo’n 50 jaar terug en komen we met een
foto van een bruidspaar dat omringt is met allemaal mannen, keurig in hun zon-
dagse pak. Links naast het bruidspaar zit de pastoor. Achter op de foto staat: 8
februari 1956. We vragen onze lezers te helpen bij het zoeken van de namen ,
z0’n 28 in getal.

- Wie kent één of meerdere personen?
- Waar, en bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt?

Reacties, graag schriftelijk, zijn welkom bij:
J. Baake

Nieuwenhuizenstraat 5

7161VB Neede

E-mail: fambaake @hetnet.nl

Reacties op zoekplaatjes van W.Sluiterschool (55) en Rode Kruis (56)

De meesten van u hebben wel gezien, dat we van de beide zoekplaatjes nog niet
alle namen hebben. Toch krijg ik nog steeds aanvullingen van namen binnen.
Rita Lok-Vrieze uit Hoorn en Freek ten Harkel uit Aalten schreven mij, dat de
foto van het Rode Kruis in Lochem, van een latere datum moest zijn. Blijft u
alstublieft reageren, ook al heeft u maar één enkele naam.

We hopen de aanvullingen een volgende keer te kunnen plaatsen.


mailto:fambaake@hetnet.nl

Het boswachtershuis in het Kerkloo

Tot de erflatingen van burgemeester G.H. Smits aan de gemeente Eibergen
behoorde het bos het Kerkloo met boswachterswoning en aangelegen gronden.
Die boswachterswoning was een klein boerderijtje, sinds 1890 bewoond door
Hendrik Jan Wennink. Hij had uit zijn eerste huwelijk met Christina Wansink
vijf kinderen en uit zijn tweede huwelijk met Janna Bouwhuis een zoon, Christi-
aan. Die volgde zijn vader op, bijgestaan door Berend, de ongetrouwde zoon uit
het eerste huwelijk van Hendrik Jan.

In het legaat aan de gemeente Eibergen worden de gronden die tot het boswach-

tershuis behoorden allemaal genoemd met hun sectienummers, tien in getal.

Aan dit legaat verbond de erflater de volgende lasten:

a. Dat dit bosch door de gemeente door geregelde aanplanting steeds als bosch
in stand gehouden zal moeten worden en tevens als wandelbosch, doorsne-
den met wandelpaden, hier en daar met een rustbank .......

b. Dat het te allen tijden een vrije wandeling moet zijn voor het publiek, behou-
dens zoodanige maatregelen, die de Gemeenteraad noodig mocht achten
tot beveiliging tegen vernieling, brandstichting, verontreiniging en andere
euveldaden; ........coc..00.

c. Dat er op dit complex van gronden nimmer eene vergunning tot verkoop van
sterken drank in het klein mag worden verleend of geéxploiteerd.

En hij voegde eraan toe:

“Ik zou het op prijs stellen wanneer de gemeente met de familie Wennink eene

regeling zou kunnen treffen, tengevolge waarvan zij vooreerst op de boschwach-

terswoning zouden kunnen blijven wonen™.

Blijkens een notitie van gemeentesecretaris Gurck meldde Wennink zich al op 3
april 1924 dus vijf dagen na de begrafenis (die was op 29 maart geweest) bij de
gemeente om te vragen of hij op de boerderij mocht blijven wonen. Gurck ant-
woordde, dat dat wel zou kunnen als de gemeente met Wennink tot een huur-
overeenkomst zou kunnen komen.

Wennink had hem in dat gesprek meegedeeld, dat hij het opzicht had over het
Kerkloo. De werkzaamheden waren behalve het gewone toezicht:

a. In mei en juni de paden schoonmaken enz. + 40 dagen | man

b. in dec. en jan. hout hakken enz. + 45 dagen | man.

Hij kreeg daarvoor betaald f 1,50 per dag.

Bij het boerderijtje hoorde circa 1,8ha grond, t.w. ruim 1 ha weiland en circa 0,8
ha bouwland. Verder had Wennink nog van burgemeester Smits in pacht een
drietal gronden die buiten het Kerkloo lagen en een deel uitmaakten van de bos-
wachtershuis in het Kerkloo, samen circa 2,5 ha. Voor het geheel betaalde Wen-
nink een pacht van f 240,- per jaar. Tot zover de notitie van gemeentesecretaris

Gurck.




Tweemaal boswachtershuis(boerderij Wennink) in het Kerkloo. Op onderste foto achter-

ste rij: Zoon Hendrik Jan, docher Dinie, Stiena Burgers, vader Chris Wennink, moeder
Trui Wennink, dochter (H)anna, zittend tante Aaltje Buursink-Wennink, staand tante
Rika Boevink-Wennink, zittend tante Dina Burgers-Wennink ( foto’s Dinie Tjoonk-Wennink)




Afspraken
Op 14 mei 1924 vindt dan een bespreking plaats met Chris Wennink, de jongste
van de twee zonen van Hendrik Jan Wennink. Het is weer een notitie met de pen
geschreven, schrijfmachines hadden nog niet hun intrede gedaan op het gemeen-
tehuis. Ook van burgemeester Wilhelm liggen er nog notities geschreven met
zogenaamd inktpotlood. Dat kon je niet uitgummen.

Met zoon Chris werd de bedrijfsgrootte besproken en hoeveel ervan wel of niet
bij het Kerkloo behoorde.

Nu bleek de pacht in totaal f 215.- te bedragen met de notitie, dat de heer Smits
per 22 februari 1925 de pacht voor de boerderij had willen verhogen tot van

f 170,- tot f 195,- per jaar.

Zoon Wennink vertelde tussendoor, dat zijn vader er al 35 jaar had gewoond.
Behalve de al bovengenoemde werkzaamheden moesten ze de hele zomer elke
zaterdag de koepel opvegen a raison van f 2,50 per jaar en in de wintermaanden
het slaghout hakken van voldoende dikte.

Voor het toezicht op het bos werd niets betaald. Dat was bij de pacht inbegrepen.
De werkzaamheden, waarvoor Smits f1,50 per dag betaalde, werden op het
laatst verricht door Chris Wennink en zijn halfbroer Berend uit het eerste huwe-
lijk, die ongetrouwd bleef en al in 1938 overleed.

Verwerving pachtgronden

Tot de losse pachtgronden behoorde een weiland, de Harbersmaat gelegen bij de
Ramsbeek, groot circa | ha. Blijkens testamentaire beschikking van burge-
meester Smits kreeg Hendrik Jan Wennink deze weide bij legaat van 25 juli
1924 toegewezen uit de nalatenschap van Smits.

De twee andere pachtgronden, de Sengelhorst, gelegen bij de Ramsbeek en een
stuk, gelegen in "de Heemstede”, waren stukken bouwland, samen 88 are groot.
Ze werden door de 12 erfgenamen van burgemeester Smits in november 1924
verkocht aan Wennink.

Omdat burgemeester Smits kinderloos was, waren de erfgenamen (achter)neven
en nichten. Dat waren er maar liefst twaalf, nakomelingen van zijn oom Egbert
J. Smits en zijn grootvader Gerrit Smits. Ze staan allemaal met name, twee zelfs
met elk vijf kinderen, vermeld in de koopakte. Ze mochten met zijn allen het
bedrag van f 2228,- delen.

N.B.

Het koopcontract geeft inzicht in de familie Smits, die geheel uit Eibergen verdwenen is.
Burgemeester Smits was de laatste mannelijke nakomeling.

De erfgenamen waren als eerste mevrouw Ledeboer-Smits, die in Eibergen woonde. Ze
was de dochter van oom Egbert Jan Smits, die getrouwd was met Elisabeth Euphemia
Huender.Dan waren er 7 Lasonders. Hun moeder was een zuster van burgemeester W.H.
Smits, de vader van G.H.Smits. Mevrouw Lasonder woonde in de Grotestraat naast de

burgemeester. Dan waren er nog vier leden van de familie Aalbers erfgenaam. Ze waren




nakomelingen van een dochter van grootvader Gerrit Smits. De familie Aalbers kwam
uit Terborg. Twee van hen waren lasthebber voor hun 5 kinderen, waaronder er weer 2
waren met de naam Goosszen, die verwant waren met ds. Gooszen, die in de 19¢ eeuw

predikant in Eibergen was. Al met al 22 erfgenamen.

Jen meevallertje van weldoener G.H. Smits

Op 30 juli 1924 werd het gemeentebestuur verrast met een brief van notaris mr.
G.P. ter Braak. Die meldde in echt notariéle stijl, dat hem uit aantekeningen van
wijlen den heer G.H.Smits was gebleken, dat de boswachterswoning de laatste
jaren was verpacht voor de som van f 170,- per jaar, verschijnende op 22 febru-
ari terwijl de pachter op 22 februari a.s. f 25,- meer had moeten voldoen, doch
dat de verpachter bij testament van 20 December 1918 aan de huurders der
Boschwachterswoning algeheele kwijtschelding had verleend der door hen ver-
schuldigde huur over het huurjaar, waarin de testateur zou overlijden.

Gezien de sympathie van de erflater voor de familie Wennink die sprak uit de
laatste zinsnede leek het de notaris in overeenstemming met de bedoeling van de
erflater, dat die kwijtschelding ook zou worden toegepast ten opzichte van het
gedeelte der pacht dat voor de omgeving van de boswachterswoning verschul-
digd was, zodat volgens zijn mening de pachter op 22 februari 1925 in het
geheel geen pacht aan de gemeente schuldig zou zijn.

En dit douceurtje stond niet expliciet in het legaat vermeld.

Sint Peter

We komen een paar keer de datum 22 februari tegen, waarop de pacht betaald
moest worden. Deze datum, de naamdag van St. Petrus, werd in de volksmond
altijd aangeduid met Sinte Peter. Met Sinte Peter werden ook de pachtcontracten
afgesloten. Dat was een gunstig moment, de bouwgronden lagen nog in de win-
terrust. Pas na deze datum begonnen de werkzaamheden op het land, het ploe-
gen en inzaaien van de gewassen, zodat men geen rekening hoefde te houden

met reeds verrichte werkzaamheden op het land.

De baten van het Kerkloo.

In het gemeentearchief ligt een notitie, waarop vermeld de bruto opbrengsten
van verkocht hout in het Kerkloo. Ze vertonen van 1914 tot 1924, dus tijdens het
leven van burgemeester Smits een wisselend beeld.
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De netto opbrengst was 9% minder, stond er met de pen geschreven bij.




Boswachtershuis - De Reuver
Hoe ging het verder met het boswachtershuis en de familie Wennink?

Anno 2006 is er van het boerderijtje aan de Kerkloolaan niets meer te zien. En
dat maakt nieuwsgierig. Wat is er mee gebeurd?

Gelukkig leven er nog twee dochters van Chris Wennink, de zoon van Hendrik
Jan, die kunnen vertellen, hoe het verder ging, mevrouw Anna Oltwater-Wen-
nink en mevrouw Dinie Tjoonk-Wennink, beiden te Haaksbergen. Ze brachten
hun kinderjaren door op het boerderijtje, ze woonden er tot 1942. Toen vertrok
Wennink en kwam Bentsink er te wonen.

Hendrik Jan Wennink, die al sinds1890 het boswachtershuis bewoonde, kwam
van Groot Reuvers in Mallem. Zijn kleindochter Anna zegt dan ook, dat het bos-
wachtershuis De Reuver heette.

N.B. In het boek Boerderij- en Veldnamen in Eibergen (2004, blz 38) wordt de boerde-
rij van Hulshof, gebouwd door Hendrik Jan te Biesebeek aan de Kerkloolaan aangeduid
als “De Reuver” of “Haal an™. De eerste benaming is dus onjuist, de tweede schijnt door
de huidige bewoner bedacht te zijn, aldus Anna Oltwater-Wennink.

Het gezin van Chris Wennink. V.l.n.r. dochter Anna (thans A. Oltwater-Wennink), vader Chris,
dochter Dinie ( thans Tjoonk-Wennink) ,zoon Henk, moeder Trui Wennink -Hamersteen.




Tweemaal boswachtershuis-boerderij in het Kerkloo. Onderste foto met roggemijt
( foto’s archief E.H.Wesselink).
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Het boswachtershuis was een boerderijtje, opgetrokken in de stijl die kenmer-
kend was voor de kleinere Achterhoekse boerenbedoeningen. Lage zijmuren en
een vrij hoog schuin dak, waaronder aardig wat hooi opgetast kon worden. Op
de foto is er naast nog een echte kapberg te zien en schuin achter het huis stond
een ruime schoppe. De naast de boerderij staande vierwielige wagen op houten
wielen, de voorste twee kleiner dan de achterste, stamt nog uit de “goede oude
tijd”. Op de foto is ook nog te zien, dat de voorgevel was voorzien van mooie
“uitgewerkte” windveren, zoals Henk Bentsink weet te vertellen.

Het voorhuis had behalve een woonkeuken twee slaapkamers en één bedstee in
de keuken.

In het gemeentearchief bevindt zich een notitie uit de tijd nog van burgemeester
Smits, dat hij de potstal had vervangen door een moderne grupstal.

Een tweede foto toont een mooie roggemiete, zoals je ze in onze jeugd veelvul-
dig zag.

Meestal had men bij Wennink op de deel vijf koeien op stal. Tegenover de koe-
stal was een varkensschot en er was een paardenstal. In het varkensschot lag de
zeug, die zorgde voor de productie van biggen, die verkocht konden worden.
Maar als die zeug keune (biggen) kreeg, mochten de kinderen Anna en haar jon-
gere zusje Dinie niet op de deel komen, zegt Anna. Zo ging dat toen en ook nog
veel later. Over seks en geboorte werden kinderen niet ingelicht. Dat bleef
geheim, tot je zelf kinderen kreeg.

En op de deel bij de koestal bevond zich ook de plee. Daar immers was afvoer
naar de beerput, later de gierkelder.

In de schuur waren wat varkensschotten voor de mestvarkens en men hield een
honderdtal kippen, maar met dat onrustige gefladder had Anna niet veel op.
Henk Bentsink weet te vertellen, dat ze ’s avonds met stokken de Kippen uit de
boomtakken moesten jagen om ze naar het nachthok te drijven. Kippen hadden
weinig grond nodig en werden dan ook veel gehouden op de kleine gemengde
bedrijven.

Omdat de akker- en weilanden, Harbersmaot en Zengelhorst verspreid lagen bij
de Ramsbeek in het huidige Simmelink, was het met de mest elk voorjaar een
“hele slepperi-je”.

In 1942, midden in de oorlog, vertrok Wennink naar Buurse. Daar kon hij een
betere pachtboerderij krijgen. In het Kerkloo was geen uitbreiding mogelijk.Van
Buurse gingen ze in 1954 naar de Broekheurne. Na het overlijden van zijn
vrouw ging Chris in 1970 naar Rekken, waar hij het huis van smid Boevink aan
de Holterweg had geérfd. Die was met een halfzuster van hem getrouwd
geweest. Daar heeft hij nog tien jaar gewoond tot zijn overlijden in 1981. Zijn
zoon Henk bleef er wonen tot 1998. Toen die vertrok naar Haaksbergen, werd
dit huis in Rekken verkocht.




Aardappels rapen bij Bentsink van
de Plonder aan de Rekkenseweg.
Met brood op de hand ome Derk,
Opa Bentsink, zittend oma Bentsink-
Siemens, staand met mand “opoe”
Bentsink . ( foto Jo Prinsen-Bentsink)

Vanaf 1943 werd het boswachtershuis bewoond door de familie Bentsink. G.
Bentsink was afkomstig van boerderij de “Plonder”, een oud boerenerf even
voorbij Grooters aan de Rekkenseweg. Voordat hij in 't kerkloo kwam, had hij
met zijn vrouw ingewoond bij zijn schoonouders Siemens in Rekken. Het was
geen royaal bestaan, daar in het Kerkloo. Het was hard ploeteren, weet zijn zoon
Henk. Bentsink moest het doen zonder de Harbersmaot, de Sengelhorst en de
grond in de Hemstea. Gelukkig had hij wel de beschikking over wat stukjes
grond in de Ape en in het Veld, dat was ontginningsgrond aan de Meeldijk, die
oorspronkelijk bij de Plonder hoorde, waar ook zijn broer Henk Bentsink een
boerderij had gesticht. Zodoende konden ze er meestal vijf koeien op nahouden.
Om wat bij te verdienen deed Bentsink loonwerk bij anderen en hij had een
‘melkrit’. Hij moest elke dag bij een vast aantal boeren de melk ophalen en naar
de zuivelfabriek brengen. De oudste dochter Jo hielp hem daar bij, omdat de
verste (kleine) boeren voorbij de Keerdijk woonden. Daar haalde hij de
(half)volle melkbussen op per fiets. Die werden aan de bagagedrager gehangen
en zo naar de plek gebracht, waar Jo hem met paard en wagen “integen” kwam
met hun eigen melk en die van Hendrik Jan te Biesebeek. De rit begon bij Med-
deler en ging dan via Stokkers, Bijvank en Top door de Hagensweg naar de
Zwilbroekseweg langs J.W. te Biesebeek en de Beijer, dan door de Ketterinkste-
ge naar Ketterink en via de Hemstea naar het dorp, waar zijn laatste boerderij
“het Reimelink”was. Elk najaar werden de melkritten door het bestuur van de
zuivelfabriek aanbesteed. Gegadigden leverden een briefje in met het bedrag,
waarvoor ze het wilden doen. Het was elk jaar weer spannend, of je de rit weer
kreeg. Zo spannend, dat Jo ervoor naar het dorp fietste om de uitslag zo snel
mogelijk te horen.




Het gezin Bentsink telde acht kinderen, vijf jongens en drie meisjes. De woning
had aanvankelijk maar twee slaapkamers en een bedstee in de keuken. Toen de
Bentsinks er woonden, waren er aan de ene zijkant van voren naar achteren drie
slaapkamers, vertelt Henk Bentsink. Die waren voor tien mensen hard nodig. In
de voorste die erg groot was, er stonden drie tweepersoonsbedden in, sliepen de
ouders met vier kinderen. Dat was wel beperking van de privacy, maar ja. De
twee andere slaapkamers waren klein, er paste net een tweepersoonsbed in. Daar
sliepen de andere kinderen.

Op een oude foto is nog de waterput naast het huis te zien. Henk Bentsink herin-
nert zich die nog. Het putwater was niet best door de omringende eiken. Pas na
de oorlog kregen ze waterleiding met één kraan voor het hele huis.

“Opa” G. Bentsink
met de melkwagen
met buurkinderen.
( foto Jo Prinsen-
Bentsink)

Ze hebben er gewoond tot 1962. Toen zou er door de gemeente een nieuw huis
op het erf gebouwd worden, maar Bentsink, al wilde hij wel graag verder boe-
ren, zag geen kans de door nicuwbouw veroorzaakte hogere huur op te brengen.
Bovendien was er geen mogelijkheid tot uitbreiden. Er zat geen toeckomst in. Hij
besloot te stoppen. Hij vond een baan bij het waterschap en ging wonen in de
Thorbeckestraat, later aan de Esweg in een vrijstaand huis. De gemeente brak na
Bentsinks vertrek de boerderij met verdere opstal af.

Op de plek, waar eens “De Reuver” stond, bevindt zich nu een picknickplaats
aan de Kerkloolaan.

Eibergen, 10 juli 2006 E.H.Wesselink

Bronnen:
Kopie legaat van burgemeester Smits aan gemeente Eibergen.
Met dank aan J.B. (Anna) Oltwater-Wennink, B.J. (Dinie) Tjoonk-Wennink,

Henk Bentsink en Jo Prinsen-Bentsink voor gegevens en foto’s.
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Foto Vossebulten van Henk Sieben.

De Vossebulten.

Villa 'De Vossebulten' aan de Vossebultenweg in Rekken is een landhuis met een
relatief korte maar boeiende historie. Het landhuis is in het midden van de jaren
'30 van de vorige eecuw gebouwd als een herstellingsoord voor medewerkers van
de Rekkense Inrichtingen. De villa ligt temidden van de bossen en de weilanden
waar het goed is om na een lange tijd van drukke arbeid te ontspannen. Dominee
Willem Lourens Slot, destijds directeur van de Inrichtingen, krijgt op 2 augustus
1935 toestemming van de gemeente Eibergen om het huis te bouwen. Met het
bouwrijp maken van het terrein is men zeker een jaar bezig en daarna geeft hij
opdracht tot de bouw van dit fraaie landhuis. Het pand is ontworpen door Wil-
lem Hendrik Wessel, gemeente architect te Lochem. Hij is een broer van Gerrit
Wessel die in 1929 als directie assistent onder directeur Slot wordt aangenomen
en later ten tijde van Fontein als adjunct directeur werkzaam is. De villa is in
eigen beheer gebouwd, wat zoveel wil zeggen dat waarschijnlijk verschillende
Rekkense ondernemers de villa hebben gebouwd van wie aannemer Geesink het
timmerwerk heeft verricht.




De eerste bewoners van het pand zijn geen werknemers van de inrichting maar
de twee dames Wesselink uit Hengelo. Het zijn twee ongetrouwde zusters van
een Hengelose textielfabrikant. Met hen onderhoudt de heer Slot een nauwe
relatie. Na zijn scheiding gaat dr. W.L. Slot, nog steeds directeur van de Rekken-
se Inrichtingen, zelf ook op de Vossebulten wonen. Het echtpaar Slot is dan
reeds uit elkaar gegaan. Omdat de verhouding tussen Slot en het bestuur van de
Inrichtingen steeds meer onder spanning komt te staan en verslechtert, vertrekt
hij naar Wapenveld om daar opnieuw een jongensinternaat te beginnen. Na zijn
vertrek staat het huis enige jaren leeg. Het pand is eigendom van de Vereniging
Rekkense Inrichtingen.

In 1942 wordt villa De Vossebulten verkoch aan Leendert Wesselink. Hij is
geen familie van de dames Wesselink. Hij gaat er wonen met z'n tweede vrouw.
Nadat hij bij de marine was opgeklommen tot officier, had de heer Wesselink
een loopbaan bij de Nederlandse Pakketvaart Maatschappij. In de jaren twintig
was hij een aantal jaren mededirecteur Nederlands Indié van deze handelsmaat-
schappij. Na zijn drukke loopbaan zoekt hij rust en ontspanning in de Achter-
hoekse bossen. De heer Kuiper werd aangesteld als beheerder van het landgoed.
De familie Wesselink deed goed mee in de buurt en in de kerk. Men klopte nooit
tevergeefs aan voor een collecte.

In 1956 laat Wesselink een schuurtje bij het huis zetten. Dit wordt gedaan door
de firma Odink te Eibergen. Voor z’n vrouw laat hij, nadat ze haar heup gebro-
ken heeft, rond 1958 een lift in het pand aanbrengen. Ze heeft er nooit gebruik
van gemaakt.

Het echtpaar Wesselink gaat ‘s zondags in de hervormde kerk in het dorp ter
kerke. Ze worden ‘s ochtends opgehaald door Hendrik Grooters en na de dienst
wordt een kopje koffie op de pastorie gedronken, waarna ze door de huis-
meester weer opgehaald worden. Dominee Janssen was toen predikant te Rek-
ken.

In 1959 overlijdt mevrouw Wesselink. Ze wordt begraven vanuit de hervormde
kerk te Rekken. Dominee Janssen leidt de rouwdienst. In 1960 overlijdt ook
Leendert Wesselink. Beiden zijn op een kerkhof bij Leiden begraven. De zoon
uit het eerste huwelijk van de heer Wesselink wordt nu bewindvoerder van de
Vossebulten, die nu sporadisch nog wordt bewoond.

In 1963 wordt de Vossebulten verkocht aan een artsengroep waarin W.G. Jansen
uit Bunnik een belangrijke rol speelt. Behalve Jansen is ook Van Vulpen uit
Scherpenzeel bij de verkoop betrokken. Belanghebbende is ook jonkvrouw
Roéll, vriendin van koningin Juliana. De heer van Vulpen trekt zich al vrij snel
terug na een conflict met de heer Jansen. De heer Jansen is accountant, fiscaal
adviseur zoals hij zichzelf noemt, van deze groep.



Als beheerdersechtpaar voor het landhuis vindt de heer Jansen Gert en Aly
Munter bereid om deze taak op zich te nemen. Ze kennen elkaar via de hervorm-
de gemeente te Bunnik. Jansen zat in de kerkenraad en was ouderling bij hun
huwelijksdienst. In oktober 1964 komen Gert en Aly Munter naar de Vossebul-
ten. Gert Munter wordt kok en tevens tuinman. Jansen brengt hen persoonlijk
vanuit Bunnik in zijn auto naar de Vossebulten toe. Ze gaan er meteen aan de
slag. Het werk bestaat uit het onderhoud van de tuin en bereiden van de maaltij-
den.

Gert en Aly Munter met hun
twee ochters, Belinda en Lisette.
(familiefoto).

In 1965 vindt er een ingrijpende verbouwing plaats. Archkitect J.H. Kooreman
uit Delft maakt hiervoor de tekeningen. De reden van de verbouwing was, dat de
Vossebulten een vakantiebestemming diende te krijgen, ondermeer voor artsen
die op zoek zijn naar rust. De verbouwing van de Vossebulten wordt uitgevoerd
door de firma Odink uit Eibergen en installatiebedrijf ten Haken uit Rekken.
Ook wordt de tuin geheel opnieuw aangelegd. Dit wordt gedaan door bloemsier-
kunstenaar Hendrik Weenink te Eibergen, de broer van Johan, de economisch
directeur van de Rekkense Inrichtingen.

Dan komen de eerste gasten op de Vossebulten. Het zijn over het algemeen huis-
artsen die samen met hun gezin één of twee weken komen logeren. Dit wordt
geregeld door Jansen. Er is plaats voor drie gezinnen.

Na de verbouwing woont er ook permanent een gezelschapsdame, een gouver-
nante, de Zwitserse juffrouw Strebel. Ze is van goede komaf en heeft contacten
in de hoogste kringen. Jonkvrouw Roéll komt regelmatig bij haar op bezoek.
Juffrouw Strebel woont op de zolder die geheel verbouwd is. Ze ziet het onder-
meer als haar taak om op de beide dochters van de familie Munter te letten.




Dominee Crouwel, de opvolger van dominee Jansen in Rekken, komt ook regel-
matig op de Vossebulten. Hij voert er gesprekken met gasten en met kerst leidt
hij de kerstviering. De heer Jansen gaat, wanneer hij in Rekken is ook altijd naar
de kerk, waar hij bekend staat als een gulle gever. Op een gegeven moment komt
er via Jansen vanuit Bunnik een hoorcommissie op bezoek in de kerkdienst,
waarna dominee Crouwel beroepen wordt en naar Bunnik vertrekt.

Gert en Aly Munter doen boodschappen bij winkeliers in de buurt. Ze kopen op
rekening van Jansen. Omdat de rekeningen nogal eens te laat betaald worden,
leidt dit tot wrijvingen. Soms weigeren de winkeliers zelfs om hen goederen
mee te geven. Deze en andere meningsverschillen leiden uiteindelijk tot het ver-
trek van de familie Munter. Ze hebben er schoon genoeg van en gaan in 1966 in
Eibergen wonen.

Na het vertrek van de familie Munter wordt Jan Dollekamp kok op de Vossebul-
ten Het bezoekers aantal loopt in die tijd terug en de tuin wordt niet meer onder-
houden. Als er na een jaar geen werk meer is voor Dollekamp, gaat ook hij op
zoek naar iets anders. Hij wordt kok in de keuken van de Rekkense Inrichtingen.
Toch wordt er nog een nieuwe beheerder op de Vossebulten aangesteld in de per-
soon van de heer Haak.Wanneer ook hij na ongeveer een jaar vertrekt, komt het
landhuis leeg te staan en raakt het in verval. Zo nu en dan logeert er nog iemand,
maar een beheerder is er niet meer.

Dan wordt begin jaren tachtig de Vossebulten een tweetal jaren bewoond door
Miriam van der Grinten en haar zuster Wies. Miriam werkt op het Johannes
Wier-huis, als bewegingstherapeute. Wanneer ze het aanbod krijgen om het pand
te huren, ziet het er verlaten en verwaarloosd uit. Mar ze zijn gecharmeerd van
de grote tuin en de fraaie liggeng van de villa en tekenen een huurovereenkomst
met Jansen, die dan in Zeist woont. In de weekenden worden er in de tuin
groepsbijeenkomsten gehouden. De ideeén van de Baghwan zijn bij de aanwezi-
gen populair. Er hangt een gastvrije sfeer in en om het huis en er worden regel-
matig grote feesten gehouden. Op één van die avonden wordt er door twee poli-
tiemensen een oriénterend, maar vriendelijk bezoek gebracht aan de Vossebul-
ten. Dit leidt verder niet tot maatregelen. Na het vertrek van Miriam en Wies van
de Grinten in 1982 is het met de bewoning gedaan in de villa, die dan helemaal
leeg komt te staan.

De heer Jansen doet verschillende pogingen om de Vossebulten te verkopen.
Omdat dit niet lukt, wordt het huis op 11 december 1985 bij afslag verkocht aan
de familie Spanjaard die een zeer verwaarloosd pand aantreft. Met veel inzet is
villa de Vossebulten daarna grondig opgeknapt en heeft ze de allure van weleer

terug gekregen.

Rekken, januari 2007. Henk Sieben




Scheppels Mankzaod 58

Riemelderieje en Poézie
't Verzuuk um het versjen “Anton met de bok™ op te nemen in Old Ni-js bracht
mi-j op 't idee um wat meer riemelderieje oet de wanne op te scharrelen. Onder
riemelderieje verstao ik veural versjes in verhaalvorm. Een verhaal op riem was
makkelijker te onthollen. Heel wat riemelderieje kwam veur in spolliedjes en
spotliedjes. Henk Krosenbrink hef der een hele riege verzameld in 't beuksken
“Hosse Bosse Teune”. Misschien kent jullie de volgenden ok nog van jullie kin-
derjoorn.
Lange, lange riege, korte, korte stiege, der mot er ene af. Wat een stiege was,
wet ik neet, ok neet, hoo of 't precies espold wodden. Was ’t vrouwleuwark, dat
spelletjen?

Een ander spolliedjen was:

Klikspaon, klikspaon, ....7

Dorft niet deur mien stréiotjen te gaon.

't Hundjen zal ow bieten,

den vogel ow beschieten,

de katte zal ow krabben.

Dat hej van al ow babbelen™.
Hoo of 't espold wodden, wet ik neet. Maor 't dierengedrag was ter dudelek in

Een bekend plaogliedjen was:

Slaopkop, slaopkop, steet um negen uur neet op

Pas um hallef tiene, ooit zo’n slaopkop ezeene?
Henk Krosenbrink schreef bi-j dit liedjen ‘hemelvaart’. Hee rekkent 't tot de
klokkenliedjes. Dat had te maken met wakker maken, net as

Bim bam. Beieren, de koster lust geen eieren.

Wat lust ie dan? Spek in de pan. (uit Hosse Bosse Teune).

Aover etten ging ok 't volgende:

Knollen koj in de boek neet hollen,

Pannekoek, dat vult de boek.
In onze tied koj ow haost neet veurstellen, daj knollen kriegt bi-j ‘t middagetten.
Dat dut an den oorlog denken. Maor veur een honderd joor was dat neet zo
ongewoon. At de rogge van 't land was, wodden ’t roggeland vlood (ondiep)
umeploegd en wodden er stoppelknollen ezaeid.
Dat mos gebeurn veur Sint Laurens (10 augustus).

Wie knollen wil etten, mot St. Laurens neet vergetten.
Knollen greujen in korte tied en konnen tot at de vorst inviel, eplukt wodden
veur de beeste, dee dan weer op stal stonnen. Dee hadden zo den helen harfst tot
in de winter vers greunvoer. Dat uren lang knollen plukken met de hand, in



november en soms ok nog in december, was een kold karwei. Mien mooder
vond, dat de melk dan naor knollen smaken. En dat vond ze neet lekker.Wi-j as
kinder plukken ok vake van die knollen, die aoveral op ’t land langs de
(zand)weg stonnen. Wi-j schellen ze met de tande af en knoeven ze as appels op.
Dat vonne wi-j lekker, een betjen bitterzuute. Maor gekokte knollen bi-j ’t mid-
dagetten, wat mien tante deed, dat lusten wi-j neet.

At de beeste te volle knollen inens vratten, kwammen ze der wel es van an de
wind, maor van een paar knollen haj gin last, zeg Wim Kemink. In elk geval, ‘t
gezegde gif an, dat pannekooke een bettere boekvulling was as knollen.

Stapelliedjes.

Stapelliedjes, dat bunt verhaalliedjes met herhaling. Nao elk couplet wodt her-
haald, wat in de veurigen is verteld. 't Bunt heel olde versjes, ze bunt er in ’t
Nederlands, Duuts, Engels en Frans. In zangbundels as “Nederlands Volkslied”
en “Jan Pierewiet”, die volle gebroekt wodden in jeugdherbergen en vakantie-
kampen koj ze vinden. Bekend bi-j haost iederene is, denk ik: “Ik ben met mijn
Catootje naar de Rozenstraat geweest en zij kon maken wat ze zag: Van Duutsen
oorsprong is: “Jan Hinnerik wahnt up de Lammer-Lammerstraat”. Den kon
maken wat e wol: sprekkende pupkes, zoas een Engelsman, een Napoleon, een
Hanzeaat en een Hollandschman. Wat minder bekend is misschien het Engelse
“Old Mc Dougall had a farm” en helemaol onbekend liekt mien het Franse “Une
Perdriole” (een patrijsje).

Tot dit soort stapelliedjes heurt ok ‘t biej olderen bekende “Antoon met de
bok™.’t Wodden op alle brulften (broedlachten) in den Achterhook en ok in
Twente ezongen en is dus neet specifiek Eibargs, wat sommigen misschien
denkt.

Het is wat melodie betreft wat minder spols dan de anderen, maor 't past deur
ziene structuur helemaol in de bonte riege van historische stapel- of herhaallied-
jes. En hef doorumme meer cultuur-historische weerde dan waj zollen denken.
Dus, neet meewarig grinniken um den potsierlijken “Antoon”. Wi-j meugt der
bes een betjen trots op waezen. Allo dan nog een keer.

Couplet 1 Antoon met de bok den wol es ri-jen leren
Too had e nog geen peerd, ton kon e dat j’ok niet leren.
Ton nam zien mooder de siegebok (sikkebok)
En zetten der Antoon baoven op.
Refrein: Siegebok, Antoon der op.
En is dat dan geen schone rijerijerij? (bis)

Couplet 2:  Antoon met de bok, den wol es ri-jen leren.
Ton had e nog geen zaal (zadel), ton kon e dat j’ ok niet leren.
Ton nam zien moo een boeskoolblad en lei dat Antoon onder ‘t gat



Herhaling: Boeskoolblad, onder 't gat, siegebok, Antoon der op.
En is dat dan geen schone rijerijerij? (bis).

Coupleet 3 Antoon met de bok, den wol es ri-jen leren.
Ton had e nog geen spoorn, ton ko e dat j'ok neet leren
Ton nam zien mooder een worstepin en stok die achter de hak an in
Herhaling:  Worstepin, hak an in, boeskoolblad onder 't gat, siegebok Antoon
der op. En is dat dan.. ..enz.

Couplet 4:  Ton had e nog geen speer, ......
Ton nam zien mooder een bonenstok en
stok den Antoon onder den rok

Couplet 5;  Ton had e nog gien snor,.....
Ton nam zien moo een fusken gros en stok
dat Antoon onder de nos.

Couplet 6:  Ton had e nog geen helm, .......
Ton nam zien mooder de pissepot en zat den Antoon op de kop.

Slotherhaling: Pissepot op de kop, fusken gros onder de nos, bonenstok onder de
rok, worstepin hak an in, boeskoolblad onder’t gat, siegebok, Antoon der op en
is dat dan geen schone rijerijerij?

Die herhalingen waren een goeie geheugenoefening.

Poezie-albums
Vrogger op schole hadden de meisjes een ‘poezie-album. ’t Begon meestentieds
met een soort “ex libris™ ( eigendomsmerk) in de vorm van een gedichtjen.
Deze album is van mij, zolang ik hoop te leven.
...... is mijn naam door mijn ouders mij gegeven.
ceeeeew IS mijn van van vaderlijken stam
ceeneeonds de plaats waar ik ter wereld kwam
Dan kwammen vader en mooder, bruurs en zusters, buurkinder, de juffrouws en
de meisters op schole an de beurte um der een “gedichtjen™ as herinnering in te
schrieven.
Vake waarn 't nogal vrome wensen, maor der waren ok luchtiger versjes:
“Rozen verwelken en bloemen vergaan”,
maar onze vriendschap blijft eecuwig bestaan”.
Aardig was ok:
Wees thuis een zonnestraaltje, op straat een aardig kind,
voor mij een lief vriendinnetje, door iedereen bemind.
En soms wodden der bie eschreven: “Tip, tap, top, de datum staat er op”.
't Was allemaole aoverschriefwark. Dus van echte poézie was gien sprake.
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Versjes schrieven op schole
LLaezen, schrieven, rekkenen en taal waren de hoofdvakken die op schole op het
lesrooster mossen staon. In de hoogste klasse mochten de leerlingen dan gedich-
ten oet een laesbook in een schrift schrieven. 't Was vake verhalende poézie van
predikant-dichters oet de negentiende eeuw, lange verhalen op riem en de leer-
lingen waarn een helen zet zuute met ‘t schriefwark.

Ne angesmeerden

Ik kreeg joorn geleden een paar schoolschriften van Riek Brendel-ten Bergen.

In één van dee schriften von ik het volgende riemsel van B. Stegeman oet Wen-
ters.

“Mooder, heb ‘k een breurken ekregene?
Mag ik em dan es kiecken?

Och, wat 'n krommel, zal ‘k em maor
Aover ‘t kopken strieken?”

“Jao mien jungsken, maor veurzichtig.
Maak em neet an’t schrikken.

Hei de naegele wel stomp?

Anders zoj em prikken”.

“Och, hee zit nog in de pakke,
Zal e zo neet stikken?”

“Nee, dat dut zien rugsken good,
Ander zol 't jao zwikken” .

“Mooder, maor dat kale kopken?
't Kan miej van em spieten,

En gin tand ok in de mond.

Mot e dan neet bieten?”

“Maor mien jungsken, mot dat wormken,
Noo dan groot al lieken?

Alles wat e nog neet hef

Kump vanzelf wal kieken™

't Jungsken kan 't nog neet good vatten.
Kik met vraoge eugskes.

Eerst naor mooder, dan naor 't schaop
En zeg end’lek dreugskes:

“Mooder, zeg es, wolste efkes
mi-j veur 't lepken holden?
Dissen hebt ze ons anesmeerd.
Ik gleuve, 't is een olden”.




De Achterhookers hebt altied van veurdragen en toneelspéllen ehollen.
De lange verhalen op riem van Jan Willem uut 't Goor en B. Stegeman oet
Wenters, bedoeld um veur te dragen op feestaovenden van allerlei verenigin-
gen,waarn dan ok veur honderd joor een gat in de markt .

Hans Keuper hef in 1988 een beuksken eschreven ‘Volksrijmen, Voordrachten
uit Oost-Nederland’.

Der is ok echte hedendaagse Achterhookse poézie. Hoge op de ranglieste steet
veur mi-j Gerrit Odink. Zien bundel "De Holter’ is nog te koop. Bennie Meulen-
kamp schreef 't bundeltjen "Mien vaders hand’, dat inmiddels is oetverkoch.
Olderen zolt zich de gedichtjes van J.Kupper herinnern. Het volgende hef deur
zien inhold en beeldspraak een wat meer poétisch karakter dan de gewone ver-
haalversjes.

Miene Gedachten

Met mien gedachten geet 't net as met het golvende koorn.
Dat buugt en knikt en draeit de halmen in de wind.

Soms geet het drao, soms jachterig en gezwind.

Soms bunt het net de klanken oet den mooien olden toorn,
Die klimt en daalt en trilt, tot ze argens euren weg wal vindt.

Gedachten, vaak bunt ze treustend, helpt ons weer op weg,

Den langen donkren weg, die kont ze hel verlichten.

Een steuntjen in de rug bie het vervullen van de plichten.
Gedachten, jaoren trugge in een verloorn huuksken neer eleg,
Daor mot de duustre machten in ons laeven vaak veur zwichten.

Gedachten as een donderschoer verschient ze an den horizon.

En onbewust nemt ze ons dan met naor de wiete vlakte van het verleden.
Soms komt ze dan in botsing met de gedachtegang van noo, het heden.
Dan geet het er maor umme, wie het slimste is, het pleit dan won.

Of dat ze alles an mekaar gaot lassen, of met starke banden smeden.

Gedachten, hoe ontstaot ze, wie rép ze op, waor komt ze vandan.

Ginnen enkelen geleerden kan oew van zukke dingen het minste verklaoren.
Wal dat met het verstricken van den tied, met klimmen van het antal jaoren,
de jaoren van het kind, "t oldershoes, komt dichter op oew an.

J. Kupper
Eibergen, oktober 1974



Vragen over geschreven dialect

Jan Klein Bleumink oet Lochem wil wetten of i-j scheiterd mot schrieven of
schijterd. At “t schijterd is, dan heurt door toch ’t werkwoord schijten bi-j. En de
lange 1) is in "t Achterhooks een ‘ie’. Maor wi-j zegt ‘schijterd’ en nooit ‘schie
terd’. Hoe zit dat? Ik zal "t oetleggen, maor 't is wat ingewikkeld.

Schijten of scheiten

Schijten is een sterk werkwoord. Het is van dezelfde klasse als de werkwoorden
blijken, lijken, bijten, slijpen. De vervoeging daarvan is bijten — beet - gebeten,
lijken — leek - geleken, enz.

In deze groep staat de klinker voor een t, k, of p. Dat zijn zogenaamde stemloze
medeklinkers, en daarom wordt in 't Achterhoeks plat de ‘ie’ in bieten, blieken,
lieken, sliepen, smieten Kort uitgesproken.

De vervoeging is: bieten, de hond bit, de hond bet, de hond hef ebetten.

Tot deze groep behoort ook schijten. In 't Achterhooks moest dat ‘schieten’ zijn,
(met kort uitgesproken ‘ie’). Maar dat woord bestaat in 't dialect niet. Ook in 't
dialect is het ‘schijten’. Echter, de vervoeging hee schit, hee schet, hee hef
eschetten bestaat wel en het zelfstandig naamwoord ‘scheet’” ook. Ik hebbe er
dreet noch scheet van eheurd.

Tenslotte: ‘scheiten’ (met een Korte e1) zou een zwak werkwoord zijn, evenals
weiden, leiden enz. En die kennen geen klinkerverandering in de verleden tijd.
Dus we moeten schijten en schijterd schrijven.

Voor wie iets meer wil weten

Voor de volledigheid wijs ik erop, dat ook drieven, lieden, rieden, schrieven en
wiezen, zwiegen behoren tot die groep van sterke werkwoorden. Hier staat de
klinker ‘ie” voor een d, g, v of z. Dat zijn stemhebbende medeklinkers. Bij het
uitspreken voel je het strottenhoofd meetrillen. In "t Achterhoeks spreken we de
‘ie’ in drieven, lieden, rieden, schrieven, wrieven, zwiegen lang uit. We kunnen
dat in de spelling niet weergeven. Je hoort het bij het uitspreken. Hollanders
kennen die lange ie niet, net zo min als de lange u in zuunig en Huuve. De verle
den tied van drieven enz. in 't dialect is dan ook anders:

drieven — hee drif de schéiope naor de stal, — hee dreef en hee hef edreven, enz..
Nog iets merkwaardigs. Schijten en drieten worden vaak in één adem genoemd.
Drieten wordt ook net zo verbogen: drieten - hee drit - hee dret — hee hef edret-
ten. Maar van drieten bestaat in 't Nederlands wel de infinitief "drijten’ (zie Van
Dale, groot woordenboek der Nederlandse taal). Maar driete, drieterig enz.
komen niet in Van Dale voor.

Z0, 't was dit keer een lang verhaal. Veur opmerkingen, vraogen koj altied bi-]
mi-j terechte. Good gaon, allemaole.
Eibarge, januari 2007 Hennie Wesselink




Aanwinsten voor ons historisch archief

In november 2006 kregen we van ons lid Geert Ribbels een aantal stukken uit
het archief van notaris ter Braak uit Eibergen, alsmede van de voormalige Depo-
sito en Voorschotbank Eibergen en Neede en omstreken. Deze bank was in het
midden van de 19¢ eeuw opgericht door notaris G.E.H. ter Braak, de vader van
dr. mr. G.P. ter Braak, de laatste van de drie notarissen ter Braak, die hun kan-
toor hadden in een pand, dat stond op de plek, waar nu het Chinese restaurant
Nieuw Paradijs is gevestigd. Geert Ribbels was jarenlang employee van de
Deposito en Voorschotbank, die opging in de Algemene Bank Nederland, die op
haar beurt weer fuseerde met de Rotterdamse Bank en nu AMRO heet.

De stukken bevatten:

I doos kranten met exemplaren van de Eibergsche Courant en weekblad/nieuws-
blad van 1906-1924, de Needsche Courant van 1898 — 1917, de Borculosche
Courant, de Haaksbergsche Courant, de Winterswijksche Courant, de Graaf-
schapbode, de Zutphense Courant, de Berkelbode, Tubantia, en het Enschedese
advertentieblad.

Verder 1 map met alle gegevens inzake de financiéle afthandeling van de ver-
koop van gronden uit de Mark van Mallem,

| boek met notulen van de algemene vergaderingen van "Ons Huis”,

I boek met notulen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen “Ons
Huis”,

| crediteurenboek Voorschotbank,

I map met archief Voorschotbank Eibergen e.o. (0.a.notariéle aktes),

| boek met overzicht van vorderingen wegens verkopingen,

I boek met notulen van het Gezelschap De Eendragt van 1843.

Huwelijksbijbel van Herman Cremer,

I boek Twente-Rijnkanaal,

| boek kanaalverbinding Twente-Winterswijk,

| boek kanaalverbinding Twetnte-Winterswijk-I1Jssel-Zutphen,

I doosje diversen,

- aankondigingen openbare verkopingen, spaarbankboekjes, openbare verkoop
jachtrechten in Mallem,

-oprichtingsakte d.d. 18 otober 1881 van de Naamloze Vennootschap Rekken-
sche Stoommeelmolen, 2 foto’s van de heren ter Braak.
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Wie belangstelling heeft voor één of meer van deze uitgaven kan gebruik maken

van het bestelbiljet of zich telefonisch in verbinding stellen met Dick Somsen,

Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel. 0545-472517.



Historische Kring Eibergen. Bestelbiljet boeken.
Aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen. Tel. 0545-472517.

Ik heb belangstelling voor de volgende uitgave(n) uit de lijst, vermeld in deze Old Ni-js.

Mijn adres is

Naam handtekening

Historische Kring Eibergen. Ledenwerfactie.
Aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, Tel. 0545-472517.
Ik geef als nieuw lid van de Historische Kring Eibergen op:
Naam
Adres
Postcode en plaatsnaam
Ik kies als premie het boek * De Holter (gedichtenbundel) van G. Odink.
* Folklore en Vroomheid in Berkelland.

(over schrijver Hendrik Odink t.g.v. diens 100e geboortedag in 1989)
* Doorhalen de naam van het boek, dat niet gekozen wordt.
Mijn naam:
Adres:

Postcode en Woonplaats:









