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Van de redactie

Allereerst wensen we u lezers natuurlijk het allerbeste toe voor het komende 
jaar. Wij zullen proberen u zo goed al mogelijk te voorzien van verhalen en 
informatie uit de Eibergse geschiedenis. Maar allereerst dit: helaas moeten we, 
na 31 jaar actief te zijn geweest voor de historische vereniging, afscheid nemen 
van Johan Baake. Vanaf de allereerste uitgave van Old Ni-js, in 1986, heeft hij 
onafgebroken meegewerkt aan deze kroniek en heeft vele jaren de foto’s aange
leverd voor de rubriek ‘Ons Zoekplaatje’.
Ook maakte Johan jarenlang deel uit bestuur van de historische kring. Niet voor 
niets is hij benoemd als erelid. Na de afronding van het indrukwekkende boek 
over de Holterhoek besloot hij een punt te zetten achter activiteiten voor de 
redactie. We zullen hem node missen. Wel blijft hij actief bij de knipseldienst. 
Verder kunnen we gelukkig wel een beroep op hem blijven doen met zijn indruk
wekkende fotoarchief.
Arjan Ligtenbarg uit Winterswijk neemt de opmaak van Old Ni-js nu voor zijn 
rekening.

We blikken nog even terug op vorig jaar. We hopen dat u allen genoten heeft van 
het kloeke boek over Holterhoek. Het boek waar Leo van Dijk, Henk ter Agter, 
en Johan Baake samen met de werkgroep Holterhoek jarenlang aan hebben 
gewerkt. We kregen veel reacties binnen. Eén ervan, die van de familie Vruggink 
willen we met u delen.

‘Tomme, tomme, tomme, wat is dat dan? ’t Is donderdagmeddag. D’r stopt ne 
witten auto veur ons hoes. Daor kump ne kearl oet. Den haalt ’n peksken oet ’n 
auto. Wat zeg ik: ‘n pak. Huh. He belt bie ons an. Voor u mevrouw. Huh. Ik heb 
niks besteld. Mien man zeg dat e ok niks hef besteld. Zeker verkeard bezorgd. 
Nea. Ok neet. Mienen name steet d’r op. Ik kieke d’r in. Een book. Nea. Neet 
zo maor een book. Een onwies onmundig mooi book. Geweldig. En wie hebt ok 
al earder van dee mooie beuke e’ kreeg’n. Zelfs mien zuster, dee in de Pruuse 
woont. De historische kring kent ginne grenzen ! Wie, mie breur en miene zusters 
zean, wie mot ze daor hoogneudig is veur bedank’n. Wie bunt d’r blie met. Een 
book vol met nostalgische verhalen en foto’s. Prachtig! Dus allemoal wee d’r 
veur e’zorgd hebt dat dit book d’r is e’kommen’. Hoogstens bedankt. De groet’n 
van Anny, Gerda, Arend en Dini Vruggink.

Een andere reactie kwam van Seijer Troost die Wim Scholl een reactie op het 
artikel stuurde dat hij samen met Harry Paus en Henk ter Agter schreef over de 
zoutwinning in Eibergen.
‘Bij het opruimen van de post tegen het eind van het jaar kwam ik Old Ni-js 
tegen met daarin het uitvoerige artikel over zout in Eibergen. Hartelijk dank 
daarvoor. Ik weet niet zeker of ik je al eerder heb bedankt maar na herlezing
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moet ik zeggen: het begin van de zoutwinning in Oost Nederland is nu goed 
vastgelegd. Voor mij was het al een grote verrassing toen uit het archief onder
zoek bleek het allemaal begon in Eibergen. Jacob Pieter Vis werd later net 
als Geurt de Haas trouwens ‘vergeten’ en beiden kregen na de oorlog niet de 
aandacht die ze verdienden. Vis koos voor Eibergen omdat hij vanaf het begin 
van de boring uitging van de winning van zout via oplosmethode gekoppeld 
aan vacuüm verdamping; het proces dat hij met zijn broer had ontwikkeld in 
Kralingsche Veer.
Daarom een Saline aan de Berkel voor het oploswater bij de spoorbaan voor 
kolen aanvoer en zout afvoer. Geweldig dat jullie de locatie van de boring hebben 
terug gevonden. Je schrijft dat Vis bijna in de Zechstein zoutlaag “prikte”, daar 
ben ik niet zo zeker van. Onderweg heeft hij even zout geproefd, waarschijn
lijk een dunne Rötzout laag, maar dieper gaande waren de lagen erg verstoord. 
Hetzelfde heeft later in 1908/1909 de dienst Rijksopsporing van Delfstoffen in 
Winterswijk ervaren. Maar de situatie kan ook vergelijkbaar met Vreden zijn en 
dan was het totaal anders gegaan met de ontwikkeling van Eibergen. Nogmaals 
mijn hartelijke dank, vol bewondering voor jullie onderzoek’.
Dan nog een rectificatie van Coty en Cate voor wat betreft het onderschrift van 
de Berkelruiters op bladzijde 30 in de vorige uitgave. Deze optocht vond plaats 
in de jaren vijftig en niet in de jaren zestig zoals geschreven.

Komend jaar staan er in Eibergen in elk geval twee bijzondere evenementen 
op stapel. Ten eerste het 100-jarig bestaan van de Eibergse voetbalvereniging 
FC Eibergen. In verband met dit heugelijke feit wordt een jubileumboek samen
gesteld. Verder is het dit jaar 350 jaar geleden dat Willem Sluiter de beroemde 
regels ‘ Waer iemand duisent vreugden soek / Mijn vreugt is in dees’ achter-hoek’ 
dichtte. Er zullen in het kader 350 jaar Achterhoek in Eibergen diverse acti
viteiten plaatsvinden waaronder een speciale publicatie. Deze publicatie zal in 
samenwerking met de Historische Kring Neede verschijnen.
Zo u allen uit de plaatselijke en regionale perse heeft kunnen vernemen is er een 
projectgroep gevormd waarvan Arend Heideman de kartrekker is. Hij mailde de 
redactie het volgende toe: In ‘Uit Kroniek en volksmond van de Achterhoek’ van 
Hendrik Odink is op pagina 229 te lezen dat er in het midden van de 19de eeuw 
in Eibergen al een vereniging was die zich ten doel stelde de beoefening van 
de plaatselijke geschiedenis. De heer G. ter Braak hield in 1853, toen 200 jaar 
geleden dat dominee Sluiter werd bevestigd, een lezing. Ook lang geleden 
hielden Eibergenaren, die in de historie waren geïnteresseerd, zich dus al bezig 
met Sluiter’.
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In deze uitgave leest u een artikel van Eric Ooink met als titel ‘Strijd om Twist- 
veld beslecht met terugplaatsing Krakeelspaal. Eric Ooink is actief binnen de 
Haaksbergse historische vereniging en gaf toestemming om dit artikel ook 
in onze kroniek op te nemen. Over het Twistveld is ook in het verleden al in 
Old Ni-js geschreven.
In nr. 29 uit 1997 stond een artikel geschreven door Bert Heuvelsland die daarbij 
teruggrijpt op de beschrijving van Hendrik Odink. Dan een bijdrage van de 
in Utrecht wonende Hans Gooszen. Zij is de achterkleindochter van dominee 
Gooszen die van 1816-1854 predikant in Eibergen was. Ze heeft zich grondig 
verdiept in het leven van haar betovergrootvader en bracht op 18 december met 
haar zoon een bezoek aan Eibergen om te zien waar hij leefde en werkte.

Verder wordt de reeks biografische portretten van bijzondere vrouwen voort
gezet, in 2015 begonnen door Peter Rutgers. Deze keer levert Peter Rutgers zelf 
weer een bijdrage. Het artikel gaat over het leven van Betsie Wichers. Zij was de 
huishoudster van Pastoor Roebbers die van 1973-1982 pastoor in Eibergen was. 
Het is een boeiend artikel geworden uit een veelbewogen tijd in Eibergen.

Daarnaast leest u de vaste rubrieken, museumnieuws van Paul Puntman, de 
Hermancollectie door Norbert Eeltink en het zoekplaatje. Deze laatste rubriek 
wordt nu verzorgd door Henny van Doorn.

Vooruitlopend op het 100-jarig bestaan van FC Eibergen leest u in deze uitgave 
van Old Ni-js twee bijdragen over voetballen. Het is een interview dat Jansje van 
Dijk in 1982 met voetbalster Tanja Klein Goldewijk hield en een verhaal van 
Bertus te Raa, Voetball’n da’s toch dom wark?

Tenslotte maken we nog melding van een nieuwe ontwikkeling. Voor het eerst 
kan een verhaal uit Old Ni-js via de website beluisterd worden en wel het verhaal 
over dominee Gooszen. Het is ingesproken door Marion Haverkate en zal tege
lijk met het uitkomen van deze uitgave te beluisteren zijn. We hopen zo aan de 
wens van een aantal leden tegemoet te komen.

Verder hopen we u allen op 7 april te ontmoeten op de jaarlijkse ledenvergade
ring. De agenda van deze bijenkomst treft u in deze uitgave aan.

Namens de redactie,
Henk Sieben
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Van de bestuurstafel
Hoewel we alweer een fors aantal dagen in 2018 
zitten wens ik u, namens het bestuur van HKE, een 
heel mooi jaar toe. Ik hoor wel eens verhalen over 
‘ni’j-joar winn’n in buurtschappen’, het hele jaar 
door, dus is deze wens zeker niet te laat.
Onze vereniging kan uitzien naar weer een creatief 
jaar. Natuurlijk zullen belangrijke gangbare zaken 
niet ontbreken, zoals het uitje voor de vrijwilligers 
en de excursie. We hebben net het filmfestival samen 
met De Scheper gehad, maar ook dit jaar hebben we 
enkele bijzondere momenten.

In de editie die u nu leest staat ook een verwijzing naar onze site. Dit heeft 
betrekking op een nieuw initiatief om ook een luister Old Ni’js beschikbaar te 
maken. Een eerste poging kunt u op onze site beluisteren. We zijn benieuwd wat 
u ervan vindt en natuurlijk staan we open voor op- en aanmerkingen. Deze kunt 
u via het secretariaat aan ons mailen (secretariaat@historischekringeibergen.nl).

Overigens is onze site zeker de moeite waard om regelmatig te bezoeken: 
www.historischekringeibergen.nl

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de uitgave van 100 jaar voetbal 
in Eibergen, die alle leden gratis krijgen aangeboden. Er zullen weinig mensen 
uit Eibergen zijn, die niet op een of andere manier betrokken zijn (geweest) bij 
het voetbal.
In september zal er een speciale editie van Old Ni’js verschijnen over 350 jaar 
Achterhoek en Willem Sluiter. Deze editie brengen we gezamenlijk uit met de 
Historische Kring Neede.
Als bestuur van de HKE zijn we benieuwd in hoeverre er aantoonbaar bewijs is 
dat het vermelden van de naam achterhoek door Sluiter in de versregel: 
“Waer iemand duisent vreugden soek/
Mijn vreugt is in dees ’ achter-hoek. ”

ook werkelijk de bron is van de naam Achterhoek aan deze regio.

Arie Ravesloot, voorzitter

mailto:secretariaat@historischekringeibergen.nl
http://www.historischekringeibergen.nl
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Agenda van de algemene ledenvergadering 2018

Zaterdag 7 april om 14.00 uur

Locatie: Dorpshuis De Huve, Grotestraat 52, Eibergen

• Opening

• Goedkeuring en vaststelling notulen algemene ledenvergadering 2017 1

• Ingekomen stukken en mededelingen

• Vaststelling van het beschrijvend jaarverslag 2017 2

• Vaststellen van het financieel jaarverslag 20173, waaronder:
- Jaarrekening van 2017
- Balans per 31 december 2017
- Verslag van de kascommissie.
- Begroting 2018 en de plannen voor 2018

• Benoeming van de kascommissie
Voorgesteld wordt drie personen te benoemen die de kascommissie zullen 
vormen voor controle van de stukken betreffende het jaar 2018. Dit o.a. ten 
gevolge van het aftreden van de heer Kion en het overlijden van de heer 
De Groen.

• Bestuursverkiezingen
Aftredend zijn de penningmeester Wim Scholl en het bestuurslid Lonyta 
Bolster. Wim Scholl stelt zich niet meer verkiesbaar. Lonyta Bolster is daaren
tegen bereid nog drie jaar bestuurslid te blijven. Het bestuur stelt voor Lonyta 
te herbenoemen. Als plaatsvervanger voor Wim Scholl stelt het bestuur voor de 
heer Alex Bolster, de echtgenoot van Lonyta, te benoemen, die dan tevens als 
penningmeester wil optreden.

Rondvraag en sluiting
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PAUZE

Voor het deel na de vergadering hebben wij de heer Jeroen Flamman uitgeno
digd. De heer Flamman is senior archeoloog en gaf leiding aan het archeologisch 
onderzoek dat in de afgelopen twee jaren plaats vond op het traject van de te 
vernieuwen N18. Hij zal het dan vooral hebben over de opgravingen op Eibergs 
grondgebied. Meest interessant zijn dan resultaten van de opgravingen bij de 
Leugemorsweg, de Borculoseweg/Stokkersweg nabij de Berkel en de Hupselse 
Dwarsweg en mogelijk ook de Lintveldseweg. Hij zal het verhaal met name 
richten op de prehistorische en vroegmiddeleeuwse bewoning in het buiten
gebied van Eibergen.
Het belooft dus een presentatie te worden over een hele andere tijdsperiode dan 
we in ons verenigingsorgaan Old Ni-js gewend zijn.

Het zou prettig zijn als u tijdig wilt laten weten of u 
de vergadering zal bezoeken en met hoeveel personen.

Het adres is: secretariaat@historischekringeibergen.nl .

1. Het concept-verslag wordt ter vergadering uitgereikt en staat op de website 
www.historischekringeibergen.nl onder “Over ons”>Ledenstukken.

2. Het beschrijvend concept-jaarverslag wordt ter vergadering uitgereikt 
en is te vinden op voomoemde website

3. De financiële bescheiden worden ter vergadering uitgereikt.

mailto:secretariaat@historischekringeibergen.nl
http://www.historischekringeibergen.nl
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Excursie op woensdag 9 mei 2018

Op 9 mei aanstaande zullen we weer onze jaarlijkse excursie houden. We 
vertrekken om 09.00 uur vanaf Hartemink, Kiefteweg 6. Om 10:45 uur komen 
we aan in Haps, een kleine Brabantse plaats. We krijgen hier koffie met huis- 
gemaakte appeltaart. Ook wordt hier verteld over het leven op het Hapse platte
land en over allerlei kip- en ei-weetjes. Hier kan men allerlei soorten advocaat 
proeven. Om 12.45 uur vertrekken we dan naar Kevelaer in Duitsland. Neemt 
u zelf een lunch mee? In Kevelaer gaan we naar het Nederrijns Museum voor 
Volkskunde en Kultuurgeschiedenis. Hier is echt van alles te zien, zoals boeren 
en burgerlijke cultuur, het oude handwerk, het geloof, het gilde wezen etc. maar 
ook een speciale speelgoedverzameling van Juliane Metzger. U weet niet wat u 
ziet! Al met al vinden wij dat u dit gezien moet hebben. Ook is Kevelaer een heel 
mooie bedevaartsplaats.

Om 16.30 uur vertrekken we hier 
vandaan en gaan naar Babberich voor 
een heerlijk diner (net als vorig jaar). 
We hopen dan om 20.00 uur weer 
in Eibergen te zijn. Gaat u mee? 
Geef u dan per email op bij Gerrie 
Klein Willink: gerrieodink39@gmail. 
com.
De kosten zijn € 55,00 per persoon. 
Dit is inclusief koffie/gebak. entree 
en rondleiding in Haps, entree 
en rondleiding in Kevelaer 
en het afsluitende diner.

Het bedrag maakt u dan over op 
NL92RABO 0316448095 t.n.v.
HKE onder vermelding van reisje 
2018. Als het geld binnen is 
bent u deelnemer aan de reis.
Er zijn 60 plaatsen beschikbaar en 
de selectie vindt plaats op volgorde 
van binnenkomst van betaling.
De rollator kan probleemloos mee in 
de bus en in het museum is een lift.
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen 
naar Gerrie Klein Willink,
tel. 0545 473314.
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Onder de oude Ginkgo Biloba

Museum de Scheper houdt zich in 2018 bezig met 
voetbal, kleding en vooral de 17e eeuw.

Ons echte goud is eerst nog in de Nationale Museumweek (9-15 april) 
onze Pingsdorf-rammelaar uit de 1 le of 12e eeuw.

Maar dan springen we over naar 100 jaar voetbal in Eibergen. Van Koningsdag 
(27 april) tot eind mei brengen we het Eibergse voetbal in beeld en vooral ook 
de voetballers, die daar de hoofdrol in vervulden.

In het kader van het Gelders Festival ‘Gelderland Grensland' kijken wij van eind 
mei tot half juli terug op de grensoverschrijdende bewegingen in de 17e eeuw als 
gevolg van de Reformatie. Vanuit Duitsland rolde de Reformatie over ons land, 
kerken werden witgepleisterd en ontdaan van tierelantijntjes en de parochies 
werden gereformeerde gemeenten. Toen trokken ’s zondags de katholieken 
vanuit Eibergen naar het kerkje in Zwillbrock en beleden de gereformeerden hun 
gelouterde geloof in de Oude Mattheüs bij dominee Sluiter.
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Kaart van de grens Eibergen-Zwillbrock eind 17e eeuw

Dan keren we van juli tot oktober terug naar de kleding in de 20e-eeuw, waar 
Herman en Betsie de tweede helft van hun leven doorleven: na hun trouwen 
krijgen ze kinderen, die ze grootbrengen, en halverwege de eeuw zijn ze bejaard 
en komen ze te overlijden. Tijdens het Hagen-festijn (25 augustus) zal in dit 
kader ook weer een modeshow worden gehouden.

In september verdiepen we ons opnieuw in de tijd van Willem Sluiter, die 350 
jaar geleden voor het eerst de naam Achterhoek gebruikte voor deze contreien:

Waer iemantduifent vreugden foek> 
Mijn vreugt is in deeP achter-hoek.

Ter afsluiting van deze belangstelling voor de 17e eeuw vieren we in oktober 
de Maand van de Geschiedenis met het thema “opstand”, waarbij wij natuurlijk 
naar de Tachtigjarige Oorlog kijken.

Paul Puntman
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Een domineesgezin in Eiber gen, begin 19e eeuw

Ds. AJ. Gooszen was 
van 1816-1854 predikant 
te Eibergen.

Eén van mijn betovergrootvaders, Anthony Jan Gooszen, werd in 1793 geboren 
in Ootmarsum als oudste zoon van de vrederechter. Hij studeerde theologie in 
Groningen en werd in 1816 bevestigd als predikant van de Hervormde Kerk in 
Eiber gen. Hij zou zijn hele leven in Eibergen blijven ‘staan’. Ruim een eeuw na 
zijn dood werd hij herinnerd als ‘een braaf mens in een brave tijd’1. Braaf in de 
zin van toegewijd zal hij misschien zijn geweest, maar de tijd waarin hij leefde 
was zeker niet saai of gemakkelijk voor hem en zijn gezin. Helaas zijn er in mijn 
familie geen brieven of papieren van Anton2 en zijn gezin bewaard gebleven. 
Voor het onderstaande verhaal ben ik daarom afgegaan op vermeldingen in 
officiële documenten en streekgeschiedenis.

1 H. Odink, E.H. Wesselink, 1984, Kostgangers van onze Lieve Heer, p. 36.

2 Ik heb aangenomen dat Anthony Jan Anton werd genoemd, net als later een kleinzoon van hem, die naar 
hem was vernoemd.

Eibergen, begin 19e eeuw
Toen Anton er in 1816 dominee werd was Eibergen 
een grotendeels zelfvoorzienende boerengemeen
schap. Men verbouwde graan, had koeien, liet 
schapen weiden op de gemeenschappelijke buiten
gronden, hield kippen en varkens en verbouwde 
zijn eigen groenten. Er waren bakkers en slachters 
en er werd gesponnen en geweven, maar dat alles 
gebeurde in en rond het boerenbedrijf. Alleen beurt
schippers op de Berkel en marskramers leverden 
soms goederen van elders aan. In de jaren ’30 
veranderde dat. In 1834 kwam er in de buurtschap 
Mallum een grote weverij, een fabriek met 300 snel- 
weefgetouwen. Ze was opgezet door een Belgische 
ondernemer, Bouquié, die de strijd om de onafhan
kelijkheid in zijn land was ontvlucht. De fabriek 
profiteerde van samenwerking met de textielbedrijven in Twente en zorgde tot de 
dood van Bouquié in 1855 voor extra werkgelegenheid. Veel welvaart kwam er 
overigens niet, want het voornaamste bestaansmiddel, de landbouw, werd in de 
jaren ‘40 zwaar getroffen door de aardappelziekte en door mislukte rogge-oog- 
sten. Velen leden honger en sommigen vertrokken naar Amerika om daar een 
nieuw bestaan op te bouwen. In 1840 had Eibergen ruim 5.000 inwoners. Iets 
meer dan de helft van hen was katholiek en de rest behoorde, op een kleine 
Joodse gemeenschap na, tot Antons kerkgemeente.
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Hij had dus de zorg voor zo’n 400 huisgezinnen3. Dat lijkt misschien niet veel, 
maar de boerderijen lagen verspreid in het land en bezoeken aan zieke of ster
vende gemeenteleden zullen veel tijd en - zeker in de winter - veel moeite 
hebben gekost. Van een boerderij in de buurtschap Mallum in het noorden was 
het al gauw een uur lopen naar een huis in de buurtschap Hupsel ten zuiden van 
de pastorie. Misschien kon Anton er een paard op na houden, maar erg vermo
gend was hij niet.

3 Volgens de volkstelling van 1840 had de gemeente Eibergen 5.186 inwoners, verdeeld over 851 huisge
zinnen. Het totaal aantal protestanten bedroeg 2.178; het totaal aantal katholieken: 2.929; loden: 53 en 
“niet genoemde gezindten”: 27. (www.volkstellingen.nl)

4 E.H. Wesselink, 2000, Geschiedenis van de Oude St. Mattheüs..., p. 113

Boer en dominee
Antons predikantensalaris werd deels in natura betaald. De pastorie waar hij in 
1816 kwam te wonen was een eenvoudig boerenhuis met lemen wanden. Er 
hoorde niet alleen een flinke tuin bij, maar ook bouw- en weiland. Een deel 
daarvan verpachtte hij en de rest bewerkte hij zelf. Hij was dus niet alleen 
dominee maar ook boer. De koster en hij hadden ook nog recht op afdrachten 
van gemeenteleden in natura en in geld, maar volgens een verslag uit 1835 zaten 
ze er niet erg hard achterheen dat iedereen betaalde4.
Anton had niet de naam rijk of gierig te zijn. Toen hij een aanbod kreeg om predi
kant te worden in de grotere, ongetwijfeld beter betalende gemeente Borculo, 
wees hij dat af. Hij wilde zijn Eibergenaren niet in de steek laten. Dat werd 
heel erg gewaardeerd. Als dank hield de gemeente een inzameling en haalde een 
bedrag van 300 gulden voor hem op. Dat was in die tijd heel veel geld. Anton 
besloot het echter niet zelf te houden, maar te besteden aan de verfraaiing en 
het onderhoud van de kerk. Intussen woonde hij al lang niet meer alleen in de 
pastorie. In 1822 was hij getrouwd met Anna Amshoff, een domineesdochter uit 
het naburige graafschap Bentheim.

Domineesvrouw
Anna Amshoff werd in 1797 geboren als dochter van de dominee in het Duitse 
plaatsje Uelsen, zo’n twaalf kilometer ten noorden van Ootmarsum. Destijds was 
er veel contact tussen de grensgebieden. Aan beide zijden van de grens sprak 
men dezelfde taal en was calvinistisch protestant - niet luthers, zoals elders in 
Duitsland. In 1808, toen Anna elf jaar was, verhuisde het gezin naar Emmen, 
waar haar vader toen dominee werd.
Hoe Anton en Anna elkaar hebben leren kennen weet ik niet. Misschien waren 
de families destijds in Uelsen en Ootmarsum met elkaar bevriend en ging Anna 
later vanuit Emmen nog weleens terug. Anton zal zeker als jonge man regel
matig zijn ouders in Ootmarsum hebben bezocht. Anna en Anton trouwden

http://www.volkstellingen.nl
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in december 1822. Ze kregen zeven kinderen. De oudste twee waren meisjes: 
Dina werd in 1823 geboren en twee jaar later volgde haar zus Christina. Daarna 
bracht Anna vijf zonen ter wereld. In 1827 werd Andreas geboren, die vernoemd 
werd naar Antons vader. Twee jaar later kwam Johannes, vernoemd naar Anna’s 
vader. Toen volgde in 1832 Jan en na twee jaar Maurits. Dit jongetje leefde 
maar een jaar en vier maanden, hij stierf in het najaar van 1835. In 1837 beviel 
Anna nogmaals van een jongetje, dat ze opnieuw Maurits noemden. Ze was toen 
veertig jaar.

Moeilijke jaren
In de moeilijke jaren ’40, toen er veel honger werd geleden, probeerden Anton 
en Anna te helpen waar ze konden. Maar zelf hadden ze het ook niet gemakke
lijk. In maart 1844 stierf hun oudste zoon Andreas; hij zou in juni van dat jaar 
zeventien zijn geworden.
In hetzelfde jaar kwam Anna’s vader uit Emmen in Eibergen wonen.
Hij was toen al in de zeventig, maar vermoedelijk behoorlijk vitaal. Hij trok 
niet bij zijn dochter en schoonzoon in, maar kocht zelf een huis, ’t Whemerve. 
Hij was actief en zou de leeftijd van 87 jaar bereiken. Ik vermoed dat hij naar 
Eibergen was gekomen om zijn dochter en schoonzoon tot steun te zijn na de 
dood van hun oudste zoon. Andreas werd in Ootmarsum begraven en misschien 
is hij daar ook wel gestorven, want hij ging er in de vroege jaren ’40 naar de 
Latijnse School5.

5 In het bevolkingsregister van Eibergen staat zijn overlijden wèl vermeld, maar dat kan geweest zijn, 
omdat Eibergen nog steeds zijn officiële woonplaats was. Ook zijn broers bleven later in Eibergen inge
schreven staan, toen ze elders onderwijs volgden.

Dorpsschool, breischool en Latijnse school
In de gemeente Eibergen waren alleen lagere scholen: één naast de pastorie en 
een klein schooltje met twee lokalen in de buurtschap Rekken. Om verder te 
Ieren moest je naar een grotere plaats met een Franse of een Latijnse school. 
De Latijnse school bereidde voor op verder studeren aan een universiteit of 
hogeschool. De Franse school bood een meer praktische opleiding voor hogere 
functies in de handel of ambtenarij. Voor Eibergen was de Latijnse school in 
Groenlo het dichtste bij, maar Anton en Anna kozen voor hun zonen de school in 
Ootmarsum, die erg goed bekend stond. Dat betekende dan wel dat de jongens 
al heel jong het huis uit moesten, maar ze konden in Ootmarsum wel bij familie 
wonen. Hun zusters bleven na de lagere school thuis, zoals destijds gebruikelijk 
was. Misschien kregen ze nog wat privé lessen - ik hoop het maar! Daarnaast 
werden ze vast ook betrokken bij les geven op de naai- en breischool, die Anna 
en Anton hadden opgezet. Geld verdienden de meisjes en hun moeder er niet 
mee, ze gaven de lessen voor niets.
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Domineeswerk
Hoe Anton als dominee te werk ging blijft gissen. Van zijn hand zijn geen 
verhandelingen over godsdienst bewaard gebleven. Vermoedelijk was hij vooral 
een praktisch mens.
Anna kwam uit een familie met een intellectuele traditie. Zowel haar vader als 
haar jongere broer Maurits hebben theologische geschriften nagelaten en worden 
uitvoerig vermeld in het ‘Biografisch woordenboek van Protestantsche Godge
leerden in Nederland’. Beiden worden gerekend tot aanhangers van de vrijzin
nige Groninger richting, waarin het in praktijk brengen van naastenliefde belang
rijk werd gevonden6. Ik denk dat Anton in zijn werk bij die richting aansloot. 
Domineeswerk in Eibergen betekende niet alleen het protestantse geloof 
uitdragen, maar ook omgaan met de katholieke Eibergenaren, ruim de helft van 
de bevolking.

6 De Groninger richting ontstond in de jaren ’20 van de 19' eeuw en legde de nadruk op 

in de praktijk brengen van naastenliefde (J. Vree. 1984, De Groninger Godgeleerden).

Toen Anton in 1816 aantrad als predikant van de grote Oude Mattheüs was de 
katholieke kerk in Eibergen niet meer dan een woonhuis. De katholieken waren 
arm; hun godsdienst was nog maar pas weer officieel toegestaan en wat er in de 
18e eeuw nog aan kerkelijk bezit was geweest was in de Franse tijd verbeurd 
verklaard. Veel Eibergse katholieken weigerden de ‘kostergarven’ te voldoen, de 
betaling in natura, die alle inwoners verplicht waren te betalen aan de koster van 
de Oude Mattheüs. Die verplichting was niet zo vreemd, want tot 1829 hadden 
ze alleen het kerkhof bij die kerk om hun doden te begraven.
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Spanningen tussen beide gezindten zullen er dan ook vast zijn geweest. Hoe 
Anton daarmee omging weet ik niet, maar volgens de overlevering was hij later 
in zijn leven goed bevriend met de toenmalige pastoor, Joannes Visser.
Intussen hadden de meeste Eibergenaren, katholiek of protestant, niet veel 
meer dan de wekelijkse preek om hen van nieuws en informatie te voorzien. Ze 
leefden geïsoleerd en dichtbij de natuur. Velen hadden andere ideeën over hogere 
machten dan hun dominee en hun pastoor. Zo werd er verteld dat sommige 
mensen ‘heksten’: ze aaiden ’s nachts een koe, die daarna dan heel plotseling 
vermagerde, of haalden een paard uit de wei om er de hele nacht mee rond te 
rijden, zodat het de volgende dag uitgeput was. Ook waren er dwaallichten die in 
duistere nachten stropers misleidden. En de geest van een overledene bleef soms 
na zijn dood nog ronddwalen door huis en hof7

7 H. Odink. 2016, Kijkjes in het Oude Berkelland. p. 191-194

8 Met dank aan de medewerkers van het archief van de Historische Kring Eibergen, 
die het verhaal voor mij opspoorden

Geesten op de boerderij Scholten Hofman
Eén van die spookverhalen ontstond in 1854, het jaar waarin Anton stierf. Het 
heeft met zijn dood te maken en bij sommige oudere inwoners van Eibergen is 
het zelfs vandaag de dag nog bekend8.

Op de boerderij Scholten Hofman, destijds van de Heer van Mallum 
en gelegen aan de huidige Rekkensebinnenweg, woonde een protestants 
gezin. Het was een groot gezin met meerdere kinderen. Enkele gezins
leden pleegden zelfmoord. Bijgelovig als men in die tijd was meende 
de overgebleven bewoners dat de geesten van degenen die zelfmoord 
hadden gepleegd nog rond zwierven. Er gebeurden dan ook onverklaar
bare dingen op de boerderij. De koeien kwamen ‘s nachts spontaan los 
en liepen naar buiten . De deuren zouden ook zijn open gegaan zonder dat 
iemand dat deed. Men raadpleegde dominee Gooszen. Hij zou hebben 
gebeden voor het opnemen van de geesten, maar dat had geen effect. De 
dominee was bevriend met de Eibergse pastoor en vroeg die om raad. 
De pastoor vroeg om een lijkkoets met twee paarden bespannen en een 
doods- kist. Zo werd door de dominee en de pastoor op de wagen de 
reis naar Scholten Hofman aanvaard. De pastoor had de rozenkrans 
gebeden en aan de dominee het uitdrukkelijke verzoek gedaan om tijdens 
het gebed in de boerderij niet achterom te kijken. Doch ds. Gooszen kon 
dat toch niet laten. Wat hij toen had gezien had hem ontzettend aange
grepen zo erg zelfs dat hij er ziek van was geworden en stierf. De geesten 
hadden nadien niet meer rondgewaard bij boerderij Scholten Hofman.
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*** Het heeft God behaagd heden mijn hartelijk ge
liefden Echtgenoot A. J. GOOSZEN, in leven Predikant 
van de Hervormde Gemeente alhier, in den ouderdom 
van ruim 61 jaren, na eene ongesteldheid van 18weken, 
van mijne zijde weg te nemen, tot bittere droefheid van 
mij en mijne vier Kinderen, welke mij uit een hoogst 
gelukkigen Echt van ruim 31 jaren zijn overgebleven.
EIB K R G E N, A. B. G. GOOSZEN — AMSHOFF. 

26 Mei 1854. Eenige en algemeene kennisgeving.

Overlijdensbericht 
van ds.AJ. Gooszen.

Waarschijnlijk hebben de Eibergenaren met dit verhaal een verklaring gezocht 
voor het overlijden van hun geliefde dominee. Zijn ziekbed had achttien weken 
geduurd. Het zou kunnen zijn dat hij in die tijd werkelijk geschokt en verdrietig 
was - tegenwoordig zouden we zeggen: depressief. Daar was wel reden toe. 
In januari 1853 was Johannes overleden. Hij was de oudste zoon sinds Andreas 
negen jaar tevoren was overleden. Johannes werd maar 23 jaar.

Vertrek uit Eibergen
Toen in 1855 Antons opvolger aantrad moesten Anna en de kinderen de pastorie 
verlaten. Vermoedelijk konden ze in het huis van Anna’s vader gaan wonen, 
die - net als Johannes - in 1853 was overleden. Jan studeerde in die tijd genees
kunde in Groningen. Maurits was nog op school in Ootmarsum. Hij ging in 1856 
naar Groningen om in de voetsporen van zijn vader theologie te studeren. De 
beide meisjes waren nog thuis. Ze trouwden laat: Dina was al zesendertig toen 
ze in 1860 met de Ruurlo’se dominee Braam trouwde. Christina was drie jaar 
eerder gehuwd met notaris Tjeenk Willink in Borculo. Ze was toen ook al eenen
dertig. Na Dina’s huwelijk en haar verhuizing naar Ruurlo vertrok ook Anna uit 
Eibergen om bij dochter Christina in Borculo te gaan wonen.

Hans Gooszen, oktober 2017
Bronnen

Literatuur
• H. Odink, 2016, Kijkjes in het oude Berkelland
• H. Odink, E.H. Wesselink. 1984. Kostgangers van onze Lieve Heer
• H.G. Scholten, 2003, Kwartierstaat Schotten - Gooszen
• B.H.M. te Vaarwerk, 2012, De St.-Mattheüskerk te Eibergen,

kroniek van een parochie in het Berkelland, 1795-2010
• J. Vree, 1984, De Groninger Godgeleerden, de oorsprong

en de eerste periode van hun optreden (1820-1843)
• E.H. Wesselink, 2000. Geschiedenis van de Oude St. Mattheiis van Eibergen, 1500-2000

Websites
• Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers: https://www.ecal.nu
• Biographisch woordenboek van protestansche godgeleerden in Nederland: http://www.dbnl.org
• Volkstellingen 1795 -1971: https://volkstellingen.nl

https://www.ecal.nu
http://www.dbnl.or
https://volkstellingen.nl


- 17 -

Strijd om Twistveld beslecht met 
terugplaatsing Krakeelspaal
Tussen 1611 en 1773 streden Haaksbergen 
en Rekken om het Twistveld

De grens tussen de provincies Overijssel en Gelderland op het punt waar de 
gemeenten Haaksbergen en Berkelland elkaar raken, is weer gemarkeerd. 
Op zaterdag 20 mei hebben burgemeester Gerrit Jan Kok en zijn collega 
Joost van Oostrum op erve Krakeel de Krakeelspaal teruggeplaatst. Deze 
steen van Bentheimer zand was 30 jaar geleden bij bestratingswerkzaam- 
heden op dat erve aan de Appelhofweg teruggevonden. Bewoner Herman 
ten Thije hechtte er niet aan maar zijn zwager Harry ten Asbroek zag er wel 
wat in voor zijn tuin. Nico Spit van de werkgroep Monumenten en Archeo
logie van de Historische Kring is al enige jaren bezig met het opsporen van 
zoekgeraakte grenspalen. Zijn speurwerk heeft in de afgelopen 13 jaar al 
resultaat gehad met terugplaatsing van de Morspaal aan de Eibergsestraat, 
de Keisteen aan de Munsterdijk. de Steenen Paal aan de Oldenkotsedijk en 
nu dus de Krakeelspaal.

Bij het terugplaatsen van de Krakeelspaal op erve Krakeel op de grens van 
Haaksbergen en Rekken door de beide burgemeesters, hield Eric Ooink een 
toespraak over de historie van dit jarenlang omstreden gebied met de toepas
selijke naam Twistveld. Hier volgt een verkorte versie van zijn verhaal.

Voor de achtergrond van markepalen en-stenen neem ik u mee terug naar de 
middeleeuwen, zo rond het jaar 1000. In die tijd ontstond het begrip noaber.

De boeren in Oost-Nederland vormden toen boer
schappen. Een boerschap (later ook buurschap 
genoemd) kan gezien worden als een groep boeren 
die op elkaar waren aangewezen en waarvan de 
erven in eikaars nabijheid lagen en nu nog liggen. 
Naast het bewerken van de eigen essen maakten zij 
gezamenlijk gebruik van de toen nog vele hectares 
woeste grond, zoals bossen, heide en vennen toen 
werden genoemd.

De Krakeelspaal in de tuin van de fam. Ten Asbroek 
aan de Klaashuishof (foto E. Ooink, 6 mei 2017)



- 18 -

Ondanks de gedachte die het woord woest misschien opwekt, was de grond 
onmisbaar voor het toen gebruikelijke landbouwsysteem. Dit systeem werd het 
potstalsysteem genoemd. Bij een potstal, de voorloper van de grupstal, werd de 
mest die werd vermengd met heideplaggen, in de stal opgepot. Eens per jaar, in 
het voorjaar werd dit op de akkers uitgereden. Deze cultuur heeft tot ver in de 
19e eeuw stand gehouden.

Buren
Toen de bevolking toenam en er meerdere boerenerven waren bijgekomen, moest 
het gebruik van de gemeenschappelijke grond steeds meer geregeld worden. 
Boeren van de ene buurschap zagen op een gegeven moment de collega’s uit 
de andere buurschap. Op zich was dit niet zo’n probleem, het kon voor enige 
uitwisseling zorgen, maar o wee als het vee uit de ene boerschap op de grond 
van de ander liep. Hier moest paal en perk aan worden gesteld. Het moment 
was aangebroken dat de buurschappen begrensd moesten worden. Vanuit deze 
opvatting en naast de behoefte aan regels (iets dat heden ten dage onvoorstelbaar

De burgemeesters
Van Oostrum (links) en 
Kok dragen gezamenlijk 
de Krakeelspaal naar 
de plek waar die 
oorspronkelijk stond. 
Foto Betty Morsinkhof

De grenspaal staat 
op zijn plaats en 

wordt bewonderd door 
van links naar rechts: 
Toon Tankink (dagvz), 

burgemeester Kok, mevr, 
en dhr. Ten Asbroek, 

Herman ten Tliije 
en burgemeester 

Van Oostrum.
Foto Betty Morsinkhof
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is) zijn eigenlijk in de late middeleeuwen vanuit de boerschappen de marken 
ontstaan. De marken waren kleine organisaties, vergelijkbaar met de huidige 
coöperatie, waarin alleen de eigenaren van de zogenaamde gewaarde erven 
stemrecht hadden, dus niet de pachters.

De marken regelden in eerste instantie het gebruik van de gemeenschappelijke 
gronden. Ze bepaalden o.m.:
- De hoeveelheid vee dat op deze grond mocht weiden.
- Het aantal jaarlijks te kappen en terug te planten bomen.
- De hoeveelheid te steken plaggen voor de potstal.
- Het al dan niet gedogen van op de markegrond gebouwde woningen, 

vaak ging het hier om hutten.
Het was dus een privaatrechtelijke organisatie.

In latere eeuwen krijgen ze steeds meer publiekrechtelijke taken toegewezen. 
De marken gaan scholen stichten, regelen het beheer van wegen en watergangen 
en op last van Ridderschap en Steden (de Staten van Overijssel) bepalen ze het 
aantal woningen per boerenerf. Eigenlijk zijn veel beleidszaken van nu dus niets 
nieuws. Ik denk dan b.v. aan de tweede bedrijfswoning, kap vergunningen en 
zomerhuisjes, die je kunt vergelijken met de hutten van toen. Na eeuwen blijven 
dit nog hete hangijzers. Op markante punten in het landschap werden op de 
markegrenzen stenen gelegd. Dit zien we veel in Noordoost-Twente. In Haaks
bergen werden, noodgedwongen door een gebrek aan grote veldkeien, meestal 
zandstenen of houten palen geplaatst.

Het Twistveld is een driehoekig terrein langs de grenzen van Overijssel, Gelder
land en Duitsland. Het ligt en lag op ‘Gelders’ gebied en behoorde qua eigendom 
tot de marken Langelo en Honesch. Ingezetenen van Rekken hadden er echter 
gebruiksrechten. Natuurlijk gaf deze vreemde situatie aanleiding tot twisten, die 
zo talrijk waren, dat men het terrein Twistveld ging noemen en de boerderij aan 
het veld kreeg de veelzeggende naam Krakeel. Het is een gebied waar ruim 
160 jaar, om precies te zijn van 1611 tot 1773 is gestreden over de begren
zing tussen de Haaksbergse marken Honesch en Langelo met die van Rekken. 
Volgens Rekken liep die grens van de Hellekampspaal over de Jurisdictiepaal 
naar de Sendtfeldtpaal en volgens Haaksbergen van de Hellekampspaal naar het 
Suisseboompken (op het erve Niekarke).
Door deze onduidelijke situatie werd er ruim 1,5 eeuw tussen de boeren uit deze 
marken gekrakeeld over klei, turf, schadden en schapen. De strijd ging over zo’n 
60 ha markegrond dat in Gelderland lag en dat volgens de Haaksberge marken 
tot hun bezit behoorde. Door het betwisten van de grens en het gekrakeel hier
over ontstonden de veldnamen: Twistveld en het Krakeel.
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Luchtfoto Twistveld (driehoek A-B-E). A is de locatie van de Jurisdictiepaal (het drie
landenpunt: Overijssel-Gelderland en het bisdom Munster). B is erve het Niekerk. 
De Hellekampspaal staat op locatie E. Erve het Krakeel ligt bij de knik op de grens 
tussen Overijssel en Gelderland. De teksten Overijssel en Gelderland staan precies 
boven het erf. D is de locatie van de verdwenen Veenrietpaal.

In het misschien onbeduidend ogende Twistveld was door een geologisch 
samenloop van omstandigheden een combinatie aanwezig van twee zeer gewilde 
zaken. In beide aangrenzende gebieden was van beide maar een aanwezig: in de 
Haaksbergse marken was veen en dus turf. In de Rekkense marke was klei en 
dus kon men hier bakstenen produceren. In het Twistveld bevond zich de over- 
gang van veen op zandgrond naar klei. Het gras bij de buurman is altijd groener!

Generaties
Bij een onenigheid van 160 jaar betekent dit dat er zo’n 5 a 6 generaties betrokken 
zijn geweest bij de strijd om het Twistveld. Het voordeel van onenigheid is altijd 
dat er veel wordt vastgelegd en dat is voer voor historici. Enkele hoogtepunten 
of liever gezegd dieptepunten:

• De eerste notitie over meningsverschillen vindt men in het markeboek van 
Langelo, waarin genoteerd werd, dat de goedsheren in 1611 Geert de Wever 
uit Rekken verboden heideplaggen te maaien op straffe van 5 oude schilden.

• In 1631 verhoorde Johan Abbingh, richter van Vreden, enkele Rekkense 
boeren, die getuigden, dat zij van hun voorouders gehoord hadden, dat de 
grens tussen Overijssel en de Heerlijkheid Borculo liep van de Hellekamp
spaal naar de later zo genoemde jurisdictiepaal. Het zgn. Suiseboompje was 
geen markepaal. Haaksbergse inwoners hadden Rekkense dan ook nooit belet 
om er turf te steken.
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• In 1656 wordt er op de Oostendorper Watermolen een verdrag gesloten.
1. De markegrens ligt in de lijn van de Hellekampspaal tot waar het 

Suisseboompjen heeft gestaan. Hier wordt een paal geplaatst.
2. De grens tussen Overijssel en Gelderland loopt van de Sentfeldse paal 

(grenssteen ten zuiden van Buurse) naar de Hellekampspaal. Er wordt op 
het snijpunt een houten Jurisdictiepaal geplaatst. Jurisdictie is een ander 
woord voor rechtsmacht en heeft betrekking op het gebied waarover een 
overheidsorgaan bevoegd is.

3. Haaksbergen wijst Rekken een stuk veen in het Twistveld aan 
om te vervenen. (ABC).

• De Rekkense boeren waren “bedroefd en bekommerd”, zij waren n.b.,
in deze kwestie niet gehoord. Altijd hadden zij schapen van Haaksbergenaren, 
die er weidden, geschut (in beslag genomen), waartoe zelfs 
iemand als verspieder in een beukenboompje gezeten had.

• In 1657 worden de palen geplaatst, maar dit gaat niet zonder slag of stoot: 
de Haaksbergenaren zijn gewapend met “roeren, springstokken en schuppen” 
om de Rekkenaren weg te houden, ‘s Avonds slaan de Rekkenaren echter 
beide palen stuk. Vier van deze kwajongens worden gearresteerd, maar op 
borgtocht weer vrijgelaten. Ze moesten zorgen voor nieuwe markepalen.

• Dan is er nog een Rekkense dominee die het opneemt voor de Rekkense 
boeren: “Dat hunne beesten dit veld misschende, van hongher souden 
moeten vergaen ...”

• Om de kwestie uit de wereld te helpen wordt er in 1658 in het Wheemen- 
huys (pastorie) te Rekken opnieuw een verdrag bereikt. Hierin wordt:
1. Het verdrag van 1656 weer bestendigd;
2. De weggenomen paal bij het Suiseboompken hersteld;
3. Bepaald dat Haaksbergenaren geen schapen meer zullen hoeden 

in het Twistveld.

• Van 1707 tot 1769 zijn er voortdurend conflicten over en weer over turf, 
schadden, schapen, koeien en paarden. Zo raakt een Rekkenaar in het jaar 
1711 ernstig gewond door een snaphaan (een geweer met een lange loop 
en veel kruit!). Daarnaast wordt er een paar keer geschut vee per opbod 
verkocht. Zo verkocht Rekken in 1752 een paard en wagen van Jan Aaftink 
te Langelo en even later omgekeerd Haaksbergen 23 koeien van Rekken.
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• Doordat de bodem geschikt was als grondstof voor bakstenen (waarmee je 
overigens lijn naar elkaar kunt gooien bij een strijd) werden er tichelovens 
opgericht en werd er leem gegraven, waardoor het Twistveld onbruikbaar 
dreigde te worden voor het weiden van vee.

• Volgens een verdrag van 19 oktober 1765 tussen Gelderland en Munster 
betreffende hun grensscheiding moest er een nieuwe paal geplaatst worden. 
De Haaksbergse richter Coenraad Muntz werd uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn en toen begonnen de moeilijkheden pas goed. Het geschil 
tussen twee marken werd een geschil tussen twee provincies. Volgens Gelder
land duidde de jurisdictiepaal de grens aan, volgens Overijssel de paal op de 
plaats van het Suiseboompje.

• Vanaf 1769 volgen er vier conferenties:
1. Bij de eerste wordt de provinciegrens vastgesteld langs de Paapendijk.
2. Bij de tweede in 1771 gaat Rekken hier niet mee akkoord. Haaksbergen 

houdt echter voet bij stuk want de aanleg van de Paapen- of Veenedijk heeft 
hen veel geld gekost en was ook belangrijk voor de in- en uitvoer
van brandewijn naar het achtergelegen Munsterland! Bemoeienissen 
met in- en uitvoerrechten vonden vanuit Haaksbergen plaats.

3. Bij de derde in datzelfde jaar wordt de provinciegrens weer teruggebracht 
bij de Jurisdictiepaal en wordt bepaald dat een onafhankelijk Hof van 
Justitie over de markegrens moet beslissen.

• In 1772 is er weer een grote en bloedige strijd tussen Haaksbergse en 
Rekkense boeren en raakte Willem Weernink uit Langelo zwaar gewond. 
Hij moest zich onder behandeling stellen van een chirurgijn!

• Pas in 1773 bij de vierde conferentie op 10-14 augustus wordt er eindelijk 
een compromis bereikt met 10 punten waar alle partijen zich in kunnen 
vinden. Met de kaart van Martinus Beyerinck wordt een en ander vastgelegd. 
Territoriaal hoorde het Twistveld bij Gelderland, eigenaren waren de marken 
Langelo en Honesch. Haaksbergen betaalt 750 gulden aan Rekken, waarvoor 
zij afzien van alle rechten op het Twistveld, met uitzondering van het stukje 
begrensd door het Suisseboompken, de Jurisdictiepaal en de Twistpaal aan 
het begin van de Paapendijk (ABC op de kaart). Enkele dagen later werden er 
twee palen met uitgehakte wapens van beide provincies geplaatst.

• De officiële bekrachtiging volgde in 1775 in Deventer door de Overijsselse 
commissie en in Arnhem door de Gelderse. Het verdrag inclusief de kaart 
van Beijerink ligt hierdoor ook in beide provinciearchieven.



Het Twistveld op de kaart van Beijerink uit 1773 behorende bij het grensverdrag over 
het Twistveld. Boerderij het Krakeel op de grens van Langelo en Rekken was reeds 
aanwezig. De Krakeelspaal nog niet.

We hebben nu heel veel verteld over de markegeschiedenis en de strijd om de 
grens. De Krakeelspaal waar het hier om draait, is nog niet één keer aan bod 
geweest. De vraag is dan ook of deze paal wel een markepaal is. Het antwoord 
is nee, want hij stond niet op een markegrens. De plaatsing van deze grenspaal 
komt in het volgende verhaal aan bod. De strijdbijl rond het Twistveld mocht dan 
begraven zijn, we komen nu in de Franse tijd. Naast een hoop narigheid heeft de 
Franse tijd ook positieve invloeden gehad. Onder andere heeft dit geleid tot het 
ontstaan van de gemeenten, de invoering van de Burgerlijke Stand en een goede 
financiële administratie.

Voor dat laatste doel werd o.m. het kadaster opgericht. Voordat dit in werking 
kon treden, moesten eerst de provinciegrenzen en vervolgens de gemeente
grenzen bepaald worden. Voor Haaksbergen gebeurde dit in 1825.
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In buurgemeente Eibergen pas in 1828. De grens werd in het veld, gemeente 
voor gemeente, bepaald. Hierbij aanwezig waren de burgemeesters, vergezeld 
van twee aanwijzers, een controleur en de landmeter van het kadaster. Opvallend 
is dat de burgemeester van Haaksbergen, Willem Waanders, zich bij de volledige 
begrenzing van Haaksbergen laat vertegenwoordigen door een assessor (tegen
woordig noemen we dat een wethouder) in de persoon van Herman ter Haar, 
boer op de Hof te Langelo. De reden van Waanders afwezigheid is hoogstwaar
schijnlijk zijn hoge leeftijd. Hij was op dat moment al 86 jaar. Namens Eibergen 
was Van Heeckeren, een burgemeester met blauw bloed, aanwezig.

Grensscheiding
Onder artikel 3 van het ‘proces verbaal van grensbepaling der gemeente Haaks
bergen’ werd de grensscheiding met de gemeente Eibergen vastgesteld. Die werd 
als volgt omschreven:

“Van het punt of paal hierboven omschreven hebben wij bepaald dat de grenslijn 
zal blijven loopen in een westelijke rigting tot op een steenen paal staande in de 
hoek alwaar de wegen van Oldekotte en Nijkerk na Haaksbergen zig vereenigen, 
zoo als de lijn ook nog verder in de zelfde rigting doorgaat, tot tegen het bouw
land van de markte van Langelo, en alwaar is besloten een paal te plaatsen, 
voorts rondsom de zuidkant van dit bouwland, en het huis genaamd het Krakeel 
tot op of aan de hoek van Krakeelskamp en alwaar een paal geplaatst zal worden, 
en genaamd de Krakeelspaal, hierna gaat de lijn van scheiding al in dezelfde 
westelijke rigting op een steenen paal genaamd de Vennerietpaal met de wapens 
van O en G gemerkt. Voorts alweder in een regte lijn dwars over de weg van 
Rekken naar Haaksbergen tot op de paal staande aan de zoogenaamde Helle- 
kamp van J. Hendrik Stuve, en dan door de noordwestelijke sloot van dit land tot 
een eikenboom staande bij een stuk bouwland van opgemelde Stuve en alwaar 
weder is besloten een paal te zetten. Van dit punt nu gaat de linie van scheiding 
verder in de westlijke rigting langs de noordzijde van het huis genaamd de Helle 
door de boschgronden van meergenoemde Stuve tot op een houten paal staande 
in de markte van Rekken tusschen het Helle en Schotjes Goor en dan verder op 
een andere lange houten paal staande op de scheiding der markte van Rekken en 
Mallem bij het Schotjes Goor van Dirk van Epsreerink. Vervolgens in dezelfde 
rigting tot op de handwijzerspaal bij den Ouden Dijk en dan verder op de steenen 
paal genaamd Smallemsche Veen, en van daar op de paal staande ten zuidoosten 
de Toshutte wanneer eindelijk de linie zig van dit punt uitstrekt al westwaards 
lopende tot omstreeks het huis van Jan Veldkamp alwaar ten westen het voetpad 
van Eijbergen een keisteen is liggende en hetwelke het punt van vereeniging met 
de gemeente Eijbergen, Neede en Haaksbergen uitmaakt.”
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Het kaartje van de grens tussen Haaksbergen en Eibergen behorend bij het protocol 
van Grensbepaling uit 1825. De Krakeelspaal staat vermeld bij boerderij ‘t Krakeel.

Duidelijk is dus dat de Krakeelspaal (eigenlijk waren het er twee) in opdracht 
van de beide gemeenten in 1825 is geplaatst en dus een gemeentepaal is. Tot 
nu toe is het de enige gemeentegrenspaal die we hebben teruggevonden. Daar 
waar markepalen aanwezig waren, fungeerden zij als gemeentegrens. Hier op de 
grens met Eibergen werden in 1825 enkele palen bijgeplaatst en met name op de 
grens met Neede, aangezien hier geen markepalen stonden (de marke Brammelo 
kende immers een Gelders en Overijssels deel). De financiering voor de aankoop 
van de stenen werd door de betreffende gemeenten gezamenlijk gedragen. Ook 
tussen Neede en Eibergen werden in 1828 gemeentelijke palen geplaatst. Het 
ging telkens om kleine zandstenen palen. Via bewaard gebleven correspondentie 
weten we dat de grensstenen f 4,50 per stuk hebben gekost.

Het Krakeel
Als twee partijen decennia lang strijden om een grens heeft dat ook voordelen. 
Namelijk voor de lachende derde. Deze kon rustig een hutje opslaan in het veld 
ver van de bewoonde wereld. Zo is hier het Krakeel ontstaan. Ver weg van de 
gewaarde erven van Langelo, die op het Lankheet na allemaal aan de andere 
kant van de beek lagen, zoals Het Hagen, Weemink en Het Assink. Het Krakeel 
was in 1773 op de kaart van Beijerink al aanwezig. Over de eerste bewoners tast 
ik nog in het duister. Het boerderijtje werd gedoogd en werd als markeplaatsje 
aangeduid. De marke Langelo was eigenaar. Wel is bekend dat Gradus ten Hagen 
hier vanaf 1809 met zijn vrouw en vader komt wonen. Vader Gerrit ten Hagen 
was geboren op boerderij Het Hagen en huurde vanaf zijn huwelijk de ‘wönners- 
plaats’ (knechtenwoning) van Het Hagen van zijn broer de boer op Het Hagen.
Het ging Gerrit, die een groot gezin had, niet voor de wind. In 1790 al werden 
zijn roerende goederen verkocht, aangezien zijn broer nog pacht van hem tegoed 
had. Zijn broer leent hem vervolgens weer een zwart bonte koe en een kalf.
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Ook zoon Gradus had schulden, maar toch konden ze de pacht voor het marke- 
plaatsje het Krakeel opbrengen. Nazaten wonen hier nog na de markeverdeling 
van Langelo in 1862. De marke Langelo verkoopt het Krakeel in 1863 aan winke
lier Dievelaar uit Haaksbergen. Deze Dievelaar sticht hier in de buurt eveneens 
een steenoven. De Ten Hagens vertrekken en als pachter van Dievelaar kwam 
hier vervolgens de familie Grobbink wonen, die naast boer de kost verdiende bij 
de steenoven van Dievelaar. De nazaten van deze Grobbinks hebben nog altijd 
de bijnaam Krakeel. De familie Dievelaar verkocht het boerderijtje in 1924 aan 
de familie Weustman, die hier ook woonde. Vanaf 1980 is de fam. Ten Thije (van 
’n Barg) eigenaar en bewoner.

Grenspalen als markestenen en in dit geval de Krakeelspaal als gemeentebaken 
zijn kleine cultuurhistorische elementen, uitingen van cultuur, die belangrijk 
zijn voor de identiteit van een gebied, zeker in een tijd van schaalvergrotingen, 
waarbij de identiteit in het gedrang komt.

Eric Ooink

Luchtfoto van erve Krakeel omstreeks 1990. Links de oude boerderij die ca. 2013 
werd gesloopt. Rechts de nieuwe boerderij uit 1966-68. De onderste schuur 
op de foto staat in Gelderland.
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Betsie Wichers: huishoudster van de
Eibergse pastoor Carel Roebbers

Hoe komt een vrouw ertoe haar leven in dienst te stellen van de rooms-katholieke 
kerk? Niet als binnen- of buitenzuster van een kloosterorde maar als huishoud
ster. Wat is haar roeping, wat zijn haar taken? Van welke betekenis is zij voor 
pastoor en pastorie? In hoeverre is de pastoor ook van betekenis voor haar? 
En hoe gaan de parochianen met beiden om?' Dit is het derde deel in de serie 
biografische portretten van Eibergse vrouwen.2

Een Sallands meisje
Linde is een buurtschap bij het dorp Lettele in de gemeente Deventer. Tot 1999 
behoorde zij tot de gemeente Diepenveen. Salland bestaat hier uit bossen, 
weiden, akkers en op grote onderlinge afstanden boerenerven. Nog steeds is dit 
deel van Overijssel dunbevolkt. Op het adres Linde 37 - tegenwoordig Span- 
jaardsdijk 79 - woonde in de jaren dertig van de vorige eeuw het katholieke 
gezin van Albert Wichers (1897) en Johanna Hagen (1901). In een boerderijtje 
met een lap grond, eigendom van Alberts ouders. Johanna droeg de zorg voor 
hun kinderschare, twee koeien, een varken, wat kippen en de moestuin. Albert 
had een kleine smederij maar deed ook fietsreparaties en legde waterleiding en 
later elektriciteit aan. Een faillissement had hem al eens getroffen.3 Breed hadden 
ze het niet. Ook letterlijk niet; vaak meer kinderen in één bed en met z’n allen 
aan tafel was evenmin een pretje.

Zondag 22 september 1935 kregen Albert en Johanna hun achtste kind, Maria 
Alberta Wichers. Betsie werd gedoopt in de H. Nicolaaskerk in Lettele. In 
Eibergen werd dat jaar de vierde H. Mattheuskerk ingewijd. 37 jaar later zou 
Betsie er gaan werken als huishoudster van de pastoor. Maar dat wist ze toen 
nog niet. In 1941, op haar zesde, - het gezin telde inmiddels twaalf kinderen - 
gaat Betsie naar de lagere school Sancta Maria in Lettele. Een klein uur lopen. 
“ƒ£ was een stil meisje, niet op de voorgrond tredend, verlegen. Haalde normale 
cijfers, voor gedrag en vlijt een 9, voor godsdienst een 10. Buiten schooltijd 
speelde je met je broertjes en zusjes en met meisjes en jongens uit de buurt. 
Hutten bouwen, in bomen klimmen. Veel later - na het 7e en 8e leerjaar - ging 
je met hen uit. Vanaf je zestiende kwam je tijdens kermis en dorpsfeest meer in 
aanraking met de jongens. Soms ‘liep je met elkaar’. Ik herinner me drie jongens 
waarmee ik contact heb gehad.” Van de Tweede Wereldoorlog kreeg ze als kind 
weinig mee.
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Net als al haar broers en zussen moest Betsie na afloop van de leerplichtige 
leeftijd - die liep tot 14 jaar - meehelpen het gezin draaiende te houden. Ook 
financieel. Alleen de jongste mocht later, toen daarvoor geld was, doorleren op 
de ulo. Vader en moeder werden in beslag genomen door hun werkzaamheden 
en zorgen. Veertien zwangerschappen waarvan twee eindigden met de geboorte 
van een levenloos kind. Gezinsleven kreeg weinig aandacht. De kerk in deze 
rooms-katholieke omgeving bezocht men trouw. Oudste dochter Riek was in 
1946 ingetreden bij de zusters van het Heilig Hart in Tilburg. Zolang kinderen 
nog thuis woonden, droegen zij hun steentje bij en brachten elders verdiend loon 
in. Zo hielp Betsie haar moeder en had enkele dagen per week een betrekking.

heb heel wat dienstjes gedaan. Meisje voor dag en nacht bij het school
hoofd in Lethele. Bedienen in een schaftkeet van het legerdepot in Schalkhaar. 
Zorgen voor een bejaarde vrouw in Tubbergen. Jarenlang in Diepenveen werk
ster bij de oud-directeur van een haardenfabriek en later bij een Joodse familie 
in Deventer. ”
Als Betsie uitging was dat meestal met haar zussen en hun verkering en met 
neefjes en nichtjes. Fietsen naar de Sallandse Heuvelrug, zwemmen in het Over
ijssels Kanaal, ’s winters schaatsen, dansles in Deventer en uitgaan in Heeten. 
“De jongens dronken bier, wij weleens anisette. Soms had je even verkering.” 
Gerookt heeft ze nooit.

Toen vader Wichers in 1970 op 72-jarige leeftijd overleed, hij was onder een 
auto geraakt, stopte de op dat moment 35-jarige Betsie met haar betrekkingen. 
“Mijn moeder was 69 en had hulp bij het huishouden, de boerderij en de tuin 
hard nodig. Ze was ook niet zo gezond.” Jaren eerder al de verdrinking van een 
van de jongens, nu de dood van het gezinshoofd, daardoor het wegvallen van 
een AOW, gevoegd bij de altijd aanwezige schaarste, trokken een steeds grotere 
wissel op het samenleven van degenen die nog thuis waren. Iedereen probeerde

Moeder en vader Wichers 
met hun twaalf kinderen 
midden vijftiger jaren. 
Betsie is de tiende persoon 
van rechts ,4
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Betsie in 1952 in Linde. Betsie (r.) in 1956 met oudere zus Annie.

te ‘overleven’, spanningen namen toe en ruzies waren niet vreemd. “Soms kroop 
ik dan maar weg. ‘k Werd stil.” Pastoor en huisarts waren bekend met de gezins
situatie. “Het was niet altijd makkelijk. Er werd bij ons geen gesprek gevoerd. 
Aan het geloof had ik veel steun. Soms wilde ik wel naar de hemel. Toen ik eraan 
onderdoor dreigde te gaan, heb ik hulp gezocht bij dokter Westra en pastoor 
Bless. Kerst 1972 nam ik het besluit weg te gaan, het huis uit. Pastoor Bless 
was bevriend met een oud-seminarist die een huishoudster zocht. Of dat niet iets 
was.” Nu kende Betsie de huishoudster van pastoor Jozef Bless. Zo’n betrekking 
leek haar wel wat. De pastoor zou zijn vriend benaderen en een kennismaking 
arrangeren. Thuis hield Betsie haar mond.

Het moet een dag in maart 1973 zijn geweest dat vanaf de pastorie in Lettele 
een pastoor naar Linde fietste. In Den Haag werd gewerkt aan de totstand
koming van het eerste kabinet-Den Uyl. In Zuidoost-Azië eindigde die maand 
de Vietnamoorlog. Betsie verwachtte de vriend van haar pastoor. Ze was alleen 
thuis; jongste zus Dora - door Betsie in vertrouwen genomen - had moeder 
meegevraagd voor een uitstapje. Aangekomen bij het boerderijtje zette de gees
telijke zijn fietst tegen de gevel. Nadat Betsie de deur had geopend en haar naam 
genoemd, sprak haar bezoek: ‘Aangenaam, Carel Roebbers.’
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Een Sallandse jongen

Carolus Roebbers werd op 25 december 1921 in Deventer geboren als het derde 
kind in het katholieke gezin van Martinus Roebbers (1890) en Johanna Trossèl 
(1891). Martinus werkte als bouwkundig opzichter en gemeentearchitect in 
Raalte. Later als zelfstandig architect. Hij ontwierp heel wat katholieke kerken 
en pastorieën in Oost-Nederland. Het niet onbemiddelde gezin zou uiteindelijk 
twee meisjes en drie jongens tellen. Martin en Henk volgden een bouwkundeo- 
pleiding en werden evenals hun vader architect. Carel wilde priester worden. 
Niet gestuurd door zijn ouders - vader overleed toen Carel nog maar zeven was 
- bezocht hij als vooropleiding het gymnasium van het St. Dominicuscollege in 
Nijmegen (1934-1939). Hij verbleef in het eraan verbonden internaat. Om onbe
kende redenen’ zette hij na de vijfde klas in Nijmegen zijn gymnasiumopleiding 
voort aan het kleinseminarie in Apeldoorn (1939-1940).6 De priesteropleiding 
volgde hij aan het grootseminarie in Driebergen (1940-1947).7 8 Op zondag 20 
juli 1947 ontving Carel Roebbers in Utrecht zijn priesterwijding. Moeder was 
trots. Die avond liet KVP-minister-president L.J.M. Beel het Nederlandse volk 
via de radio weten dat in Nederlands-Oost-Indië een politionele actie aanstaande 
was.

In november 1947 startte de 25-jarige Carel Roebbers zijn priesterloopbaan als 
kapelaan in Ter Apel. In die naoorlogse jaren riepen de Nederlandse bisschoppen 
hun geloofsgenoten op in het dagelijks leven, in de politiek en binnen de maat
schappelijke organisaties de eenheid te bewaren. Juist een verzuilde samenleving

Weduwe Roebbers met 
haar zonen Henk (l.), 
kapelaan Carel en Martin 
in 1962 (foto: website 
familie Roebbers)
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zou het voortbestaan van het katholieke geloof waarborgen: katholieke scholen, 
organisaties, verenigingen en politieke partijen. Na Ter Apel werd Roebbers 
kapelaan in achtereenvolgens Ulft (1949-1956)9, Arnhem (1956-1959), Olden- 
zaal (1959-1960) en Utrecht (1960-1965). De in 1958 in Rome aangetreden 
paus Johannes XXIII begreep dat de katholieke kerk ‘bij de tijd moest worden 
gebracht’. Hij en zijn opvolger paus Paulus VI bespraken begin jaren zestig met 
hun bisschoppen de kerkvernieuwing: in de liturgie meer plaats voor de volk
staal, leken krijgen meer verantwoordelijkheid en toenadering tot andere kerken. 
Het waren uitspraken die de inmiddels ervaren kapelaan Roebbers onderschreef. 
Latijn was toch al niet zijn sterkste vak geweest en voor voordracht had hij 
wél steeds hoge cijfers gekregen. Bovendien had hem de tijd doorgebracht bij 
de Dominicanen kritisch gemaakt tegenover kerk en samenleving. Ook het 
opgroeien in de omgeving van architecten had ongetwijfeld bijgedragen aan 
zijn vrije geest. Wanneer Roebbers in januari 1965 wordt benoemd tot bouwpas
toor van de Emmaüsparochie H. Cleophas in Utrecht bereiden de Nederlandse 
bisschoppen een pastoraal concilie over kerkvernieuwing voor. Roebbers droeg 
die vernieuwing een warm hart toe. De besluiten die tijdens dat in Noordwijker- 
hout (1966-1970) gehouden concilie werden genomen, ontvingen in Rome echter 
weinig applaus. Al helemaal niet het voorstel tot opheffing van het celibaat.
Na ruim tien jaar in Utrecht te hebben gewerkt, had de pastoor het aartsbisdom 
verzocht om een parochie in een plattelandsomgeving; parochianen daar zijn 
honkvaster. Zijn pastorale vernieuwing zou er beter aarden. Terwijl het bisdom 
op zoek ging naar een parochie werd eind 1972 Roebbers’ huishoudster ziek. 
Hierover sprekend met zijn vriend ... pastoor Jozef Bless in Lettele zei deze nog 
wel iemand te kennen die waarschijnlijk als huishoudster voor hem zou willen 
werken. Zo fietste op een dag in maart 1973 pastoor Roebbers van Lettele naar 
Linde om zijn mogelijk nieuwe huishoudster te ontmoeten. De jonge vrouw die 
opendeed, begroette hem met: ‘Dag, Betsie.’ “Ik herinner mij een lange man in 
een groene jas. Zijn moeder was net overleden. Hij vertelde mij over het werk 
van huishoudster. We spraken af dat ik erover zou nadenken en dat hij contact 
zou zoeken. Ik wilde wel. Heel graag zelfs.”

In dat voorjaar hebben de pastoor en Betsie elkaar enkele malen ontmoet. Ze 
spraken af in Deventer, reden eens naar de Veluwe, maakten er een wande
ling en aten eens ergens. ”We voerden hele gesprekken.” De pastoor wilde zijn 
mogelijk nieuwe huishoudster leren kennen. En kwam het aartsbisdom met een 
nieuwe parochie, dan reden ze er samen heen. Zo ook in de zomer van 1973 
naar Eibergen, waar pastoor Vos was opgestapt. “Die plek was precies wat 
Carel zocht.” Roebbers nam ontslag in Utrecht en kreeg van het kerkbestuur 
als dank een reis naar Israël. “Ik miste hem wel. Maar hij stuurde een kaart.” 
Begin augustus 1973 reed pastoor Roebbers met zijn nieuwe huishoudster, die al 
eens een dag in Utrecht naar de meubels had gekeken, naar Eibergen. In Linde 
had hij Betsie met zijn Opel opgehaald. “Ik gaf mijn moeder een hand en dat
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Pastoor Roebbers en huishoudster 
Betsie tijdens de welkomstreceptie in 
De Klok in Eibergen in augustus 1973.

was het dan. Thuis hadden wij niet 
zoveel met emoties.”10 Samen reden 
ze naar de Achterhoek. Carel (51) 
naar zijn plattelandsparochie, Betsie 
(37) naar haar nieuwe werk. “Na drie 
maanden zouden wij zeggen of het 
samenwerken ons was bevallen. Een 
proefperiode.”

Pastoor en huishoudster
Opdat een pastoor zich kan richten op 
zijn geestelijke arbeid en het bestuur 
van de parochie beschikt hij over 
enig personeel: een op de pastorie 
wonende vrouw als huishoudster, 

soms aangevuld met een huishoudelijke hulp. Meestal is de huishoudster een 
ongetrouwde vrouw, soms behoort zij tot een religieuze orde. Er is genoeg te 
doen: maaltijden bereiden en opdienen, schoonmaakwerk, wassen, strijken, 
kleding verstellen, boodschappen doen, voorraden aanleggen, gasten ontvangen, 
koffie, thee, drank of wat anders serveren, telefoon aannemen, afspraken noteren, 
berichten doorgeven en vergaderruimten inrichten. Een dagtaak. In een pastorie 
hebben pastoor en huishoudster hun eigen ruimten. De maaltijden nuttigen zij 
samen in keuken of huiskamer, soms ook niet en dan eet de huishoudster in de 
keuken. Gedurende de dag drinken zij al of niet samen hun koffie of thee. En 
wanneer er ’s avonds geen vergadering, huishoudelijk werk of andere verplich
tingen zijn, ontspannen pastoor en huishoudster in de huiskamer met een boek, 
een radio- of televisieprogramma of een andere bezigheid. Soms ook niet samen 
en dan heeft de huishoudster haar eigen kamer.

In het verleden hebben voor de huishoudster van een pastoor verschillende 
namen bestaan: pastoorsmeid, pastoorsmaagd, pastoorshuishoudster, pastorie- 
medewerkster, haardgenote en pastorie-assistente. De laatste decennia zien we 
benamingen als gastvrouw, huisgenote en levensgezel. Zij is veelal in dienst van 
het kerkbestuur en krijgt daarvan haar salaris. Vroeger had zij geen vakantie
geld, ziektekostenverzekering of pensioenvoorziening. Met de invoering van het 
minimumloon in 1968 zijn haar arbeidsvoorwaarden genormaliseerd. Toch blijft
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de positie onzeker; vertrekt haar pastoor en brengt de opvolger een huishoudster 
mee dan staat zij op straat. In het geval de vertrekkende pastoor wordt over
geplaatst én de samenwerking is beiden bevallen, dan kan zij mee.

In publicaties over de katholieke kerk komt de functie van pastoorshuishoudster 
nagenoeg niet aan de orde.11 De pastoor is de herder van de parochie. Belang
rijk en zichtbaar. De huishoudster is een op de achtergrond dienende persoon. 
Formeel! Het dagelijks leven laat vaak iets anders zien. Beiden verkeren dag in 
dag uit in hetzelfde huis. Zitten veelal bij elkaar aan tafel. Praten ergens over. 
Vinden elk en samen ergens iets van. Waarderen elkaar in meer of mindere 
mate. Afhankelijk van beiden bestaat er ruimte voor het ontwikkelen van een 
persoonlijke band. Soms ook raken pastoor en huishoudster op elkaar gesteld. 
Tot zover beschermt de celibaatsgelofte van de pastoor - geen huwelijkse band, 
geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract met daarbinnen sexualiteit 
- beiden voor verdere toenadering. Dat zij de celibaatsverplichting soms wat 
bijstellen, dat die gelofte niet altijd standhoudt en derhalve tot spanningen leidt, 
spreekt uit meer bronnen (Ferwerda, 1989; Geerdes, 1998; Van Westerloo, 2010; 
www.magdala.nl).

Opdat een pastoor zich aan kerk en parochianen kan wijden, dient hij in zijn 
pastorale arbeid niet geremd te zijn door zorg en aandacht voor vrouw en 
kinderen. De huishoudster houdt hem vrij. Hij is ongebonden. Maar zo simpel 
ligt die taakverdeling niet. Ten eerste is er het samen wonen en leven onder één 
dak. Het verschil in sociale status en opleiding is groot. Altijd zijn er roddels 
over de omgang tussen pastoor en huishoudster. Soms is die omgang ook niet 
volledig celibatair, ongebonden. Een enkele keer is hij ronduit problematisch. 
En wat gebeurt er met jou wanneer de pastoor vertrekt of overlijdt? Kortom, 
niet eenvoudig om als huishoudster onder al die omstandigheden overeind te 
blijven!12

Huishoudster op de pastorie in Eibergen
Die eerste maanden? “Ik kon wel jubelen. Een grote pastorie met tuin. Ieder zijn 
werk. Natuurlijk deed ik die eerste maanden wel een keer iets niet goed. Toen de 
pastoor mij een keer corrigeerde in het bijzijn van een parochiaan, heb ik hem 
gezegd dat niet meer te doen. Een kookboek hielp mij die eerste maanden door.” 
Pastoor Roebbers was voor veel parochianen een verademing na het vertrek van 
de behoudende pastoor Vos. Deze had al wel een begin gemaakt met een parochie
raad naast het kerkbestuur, maar niet van harte. Roebbers kon de inspraak van zijn 
parochianen niet ver genoeg gaan. Een geloofsgemeenschap wordt gemaakt door 
haar parochianen, zo meende hij. Als herder zocht Roebbers de nabijheid van 
zijn kudde. Er kwamen werkgroepen. Er werd overlegd. En buiten de diensten 
verscheen de pastoor in burgerkleding. Een deel van de bevolking moest wennen 
aan al die nieuwigheid. Vooral aan het feit dat de pastoor zich met zijn huishoud-

http://www.magdala.nl
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Betsie Wichers als huishoudster 
in Eibergen.

Betsie in de voorkamer van de pastorie 
in Eibergen.

ster in het openbaar vertoonde. Gewoon wandelen in het dorp. Dit alles had men 
hier niet eerder meegemaakt. Zijn hartelijkheid, charme en in de liturgie de gave 
van het woord maakten veel goed.13

In de huishouding beschikte Betsie over de hulp van twee vrouwen, Sina Nijhuis 
en Clara Kamebeek. Zij werden haar eerste vertrouwelingen in een voor haar in 
alle opzichten vreemde omgeving. Van haar plotselinge, maar ook noodzakelijke 
vertrek uit Linde had ze van tijd tot tijd last. “Carel begreep dat niet altijd.” 
Wie Betsie die eerste jaren soms ook wilde bijstaan, was Roosje Cappetti, de 
vrouw van de burgemeester. “Dat was voor mij echt niet nodig!” Het burge- 
meestersechtpaar was kerklid en de pastoor kende de familie Cappetti al uit zijn 
Ulftse periode. Roebbers’ vader en broers waren evenals de vader en broer van 
de burgemeestersvrouw architect. Net als de pastoor had burgemeester Cappetti 
het kleinseminarie bezocht. En Cappetti’s jongste broer was ook pastoor. Geloof 
had ieders belangstelling. Dat alles schiep een band. Pastoor en burgemeester 
vonden elkaar in hun kritische houding jegens de rooms-katholiek kerk. Roosje 
probeerde er voor de zes jaar jongere Betsie te zijn en nam haar op een gegeven 
moment mee naar Enschede om meubels te kopen. Het klikte. Visites over en 
weer volgden.

In de pastorie van de H. Mattheusparochie aan de Grotestraat beschikten pastoor 
en huishoudster beneden over een ruime kamer en suite gescheiden door schuif
deuren, een eetkamer en achter een keuken, bijkeuken en serre vanwaaruit je
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zo de tuin in stapte. Een ruim trapportaal bracht je boven waar zij elk over een 
slaapkamer en een tweede kamer beschikten. De pastoor zijn werkkamer, de 
huishoudster haar opbergkamer. Boven waren ook de badkamer en twee logeer
kamers. Vanuit de pastorie kwam je via de sacristie in de kerk. Het op orde 
houden van dit huis, de zorg voor maaltijden, het ontvangen van bezoek én de 
zorg rond de avondvergaderingen - in de achterkamer - vormden een dagtaak. 
Boodschappen werden gedaan bij bakker Hulshof, kruidenier Schepers en slager 
Wagenmakers. Betsie genoot van haar verantwoordelijkheden. Zij wilde het 
gezellig maken. Ook was zij met Carel zorgzaam naar Trees, Carels jongste zus, 
die vanwege haar geestelijke gesteldheid in Eibergen - iets voorbij de pastorie 
- in een huis voor beschermd wonen verbleef. Hoezeer had Betsie niet verlangd 
naar eens een eigen plek en taak. En belangrijk, de pastoor was vriendelijk. 
Eindelijk erkenning. Zij deed ertoe. Zo geheel anders dan thuis!

Ook de pastoor had zijn gevulde dag: de dagelijkse mis, de zondagse preek, 
het doopsel, de eerste heilige communie, het heilig vormsel, de bediening, de 
biecht, schoolcatechese, huisbezoeken, wijkavonden, werk- en gespreksgroepen 
en overleg met koster, pastoraal werker, kerkbestuur, parochieraad, vrijwilligers 
en deken. De pastoor nam actief deel aan het oecumenisch overleg met dominees 
als Ger Bruins en Bemard Schipper en aan het eerstelijnsoverleg tussen de 
dominees en huisartsen als Peter Roessingh en Coen Strumphler.
Op meer manieren probeerde Roebbers de kerk bij de tijd te brengen. In preek, via 
De Echo, door oecumenische diensten. In 1978 organiseerde hij zelfs een studie
reis naar Rome voor die dominees en hun vrouwen, voor pater Nico de Haas 
en diens huishoudster zuster Willemien en voor hemzelf en Betsie. Hij genoot 

met volle teugen van zijn leven en 
zijn werk. Met de benoemingen begin 
zeventiger jaren van de bisschoppen 
Simonis en Gijsen door paus Paulus 
VI en met het aantreden van diens 
opvolger paus Johannes Paulus II eind

Carel Roebbers en Betsie Wichers in 1980 
tijdens een vakantie in Oostenrijk.
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Pater Nico de Haas, 
Carel Roebbers en 

Betsie Wichers tijdens 
hun studiereis naar 

Rome in 1978.

zeventiger jaren waaide er in de Nederlandse kerkprovincie weer een orthodoxe 
wind. Roebbers was er echter de man niet naar om binnen die lijnen te kleuren. 
Hij schroomde niet om in preek zijn gelovigen en in brieven aartsbisschop Wille- 
brands onomwonden te laten weten bedroefd te zijn over de richting die zijn 
kerk was ingeslagen! Zeker niet alle parochianen deelden zijn opvattingen. Hoe 
goedlachs en vriendelijk hij ook was, niet iedereen kreeg hij mee. Een enkeling 
vond hem theologisch zelfs oppervlakkig. Betsie, die de diensten bijwoonde, 
vond dat niet.

Verlenging van hun proefperiode hadden de vrijzinnige pastoor en zijn zorg
zame huishoudster niet nodig gehad; de samenwerking en het samen leven was 
ze prima bevallen. Ieder deed zijn werk. Ging daarin op. En in de vrije tijd 
hadden zij elkaar. Lezen, wandelen en zwemmen. Naar de schouwburg met het 
burgemeestersechtpaar. Geestelijk verzorger in ‘Rekken’ Ab Schoneveld en zijn 
vrouw Marijke en de algemeen secretaris van ‘Rekken’ Rienk Vegelien en zijn 
vrouw Jouke gingen ook mee. Voor Betsie was dit alles nieuw. “Ik zei niet veel. 
Ik sloot mij aan.” Een heel enkele keer bezoek van of aan Carels of haar familie. 
En op tweede kerstdag de visite van de kerkbestuursleden voor Carels verjaardag 
met een hapje en drankje in de pastorie. Op maandag was de pastorie gesloten. 
De pastoor had dat zo bedongen.
‘7k heb een tijdje gezongen in Bel Canto. Jarenlang heb ik de bloemversiering in 
de kerk verzorgd. In november ging ik altijd mee naar het St. Ceciliafeest. Daar 
nog eens gedanst met Ravesloot, chef bij de gemeente en met mevrouw Borckink, 
de moeder van Annie.”
’s Zomers kampeerden en wandelden pastoor en huishoudster graag. In binnen- 
en buitenland. Een reis naar Lapland? Burgemeester Cappetti bracht hen met hun 
bagage met zijn auto naar het station. Betsie genoot van de aandacht die zij kreeg;
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die was buiten de vakanties minder. Dan was zij naar buiten de bescheiden, altijd 
netjes geklede en gekapte huishoudster. “Waar wij zoal over spraken? Gewoon, 
over de alledaagse dingen. Weinig over familie en niet over parochianen.” 
Eibergen moest aan hun onderlinge omgang wennen. De verdachtmakingen 
bleven. “Carel was vaak weg, ik veel thuis. Ik hoefde niet overal naartoe. 
Hij maakte veel werk van zijn pastoraat en omdat zijn bloeddruk soms gevaar
lijk hoog was en hij al eens zijn auto had stuk gereden, liet ik hem niet graag 
alleen.”
Mocht de pastoor toch wat veel afwezig zijn, de huishoudster wist hem af te 
schermen en weer naar zich toe te halen. Bestuursleden die de pastoor nodig 
hadden en aanbelden, kregen van de huishoudster dan te horen dat zij de bood
schap zou doorgeven. Ook moest de pastoor nogal eens de catechese of andere 
afspraken afzeggen omdat zijn huishoudster ziek was. Zo’n ziekte kon dan meer 
vormen aannemen: stil, verdrietig of hoofdpijn. Na verloop van tijd had Carel 
hierover tegen het bevriende burgemeestersechtpaar zijn ongerustheid geuit. Dat 
kon; pastoor en huishoudster hadden de in 1976 betrokken woning van het echt
paar Cappetti aan de Mallumse Molenweg al eens bezocht en de burgemeester 
was in een zakelijke kwestie als bemiddelaar opgetreden tussen Betsie en haar 
broer Willie. “Carel schreef soms in zijn agenda wanneer ik mij niet goed voelde. 
Ik zei hem dat hij dat niet moest doen. Anderen zouden het kunnen lezen.” Begin 
1978 volgt Betsie een cursus ‘weerbaarheid’ aan de volkshogeschool in Borne.

In deze zeventigerjaren breidde Eibergen zich naar het oosten uit met de wijk ’t 
Simmelink. In augustus 1979 haalde de gemeente het landelijk nieuws: actievoe
rende jongeren bezetten het bouwterrein waarop een winkelcentrum zou verrijzen 

met daaronder een parkeergarage 
die in tijden van een kernoorlog 
gebruikt zou kunnen worden als 
schuilkelder. Internationaal de 
periode van de Koude Oorlog.

Burgemeestersvrouw Roosje 
Cappetti heeft zojuist de hostie 
van pastoor Roebbers ontvangen, 
17 augustus 1973.
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Nationaal en lokaal de periode van inspraak en democratisering. Ook in de kerk. 
Zo had voor de verdere opbouw van zijn parochie pastoor Roebbers in 1977 
de hulp ingeroepen van Ton Hogema, priester bij het bisdom Utrecht en belast 
met parochieontwikkeling. Pastoor en leden van parochieraad en kerkbestuur 
volgden studiedagen en trainingen. Ook burgemeestersvrouw Roosje Cappetti 
nam als lid van De Zonnebloem, de Dekenale Pastorale Raad en de Parochiële 
Caritasinstelling eraan deel. Bij haar komst in 1972 naar Eibergen had zij gezegd 
zich niet te zullen mengen in het verenigingsleven, maar daar was zij toch niet de 
persoon naar. In de vorige standplaats van haar man had de burgemeestersvrouw 
in een tiental besturen gezeten. In Eibergen zou het niet anders worden.
Meer nog dan haar man stond zij kritisch tegenover de behoudende richting die 
de katholieke kerk was ingeslagen. In Schoonebeek botste zij regelmatig met de 
pastoors. Daarop leek in Eibergen met pastoor Roebbers - ‘om een goed mens en 
christen te zijn, heb ik de kerk niet nodig’, zei deze - geen kans. Toen als vrucht 
van alle trainingen de (adviserende) parochieraad in 1979 werd omgevormd tot 
een (besluitvormende) parochievergadering en een voorzitter nodig was, ‘keek 
iedereen naar de burgemeestersvrouw’.
Uit de vijftien leden tellende parochievergadering werd een vijf leden tellend 
dagelijks bestuur gekozen. Was de pastoor lid van beide gremia, de burge
meestersvrouw zat beide voor. Roosje in haar element, Carel ingenomen met 
de nieuwe structuur. Al met al kreeg hij het er drukker door. In notities had de 
pastoor de afgelopen jaren het bestuur al op zijn vele werkzaamheden gewezen. 
En nu? Hij voerde nóg meer overleg. Personele ondersteuning kreeg hij niet. 
Al jaren nam het begrotingstekort toe.
Zo ook het tekort aan vergaderruimte en nóg vaker vergaderen in de huiskamer 
van de pastoor kon ook niet. Zijn huishoudster bleef dan in de keuken of ging 
naar haar slaapkamer. Wanneer de pastoor en zijn huishoudster nu eens in een 
van de huurwoningen van de kerk zouden trekken? De pastorie zou een multi
functioneel centrum kunnen worden; eigenlijk was de pastorie te groot voor twee 
mensen. Daardoor ook te duur. De burgemeestersvrouw (eind 1980 52 jaar) wist 
wel hoe weer orde op zaken te stellen! Aan de situatie dat de pastoor (59) zich 
niet altijd aan zijn afspraken hield en dat de gemoedstoestand van zijn huishoud
ster (45) daarbij een rol speelde, moest volgens haar ook wat worden gedaan.
Haar man (53) en zij hadden bij Carel als vriend persoonlijk al eens aange
drongen op doktersbezoek. Of anders maar een andere huishoudster! De pastoor 
was op een muur gestuit toen hij zijn huishoudster een bezoek aan hun huisarts 
Blommaert had aangeraden. “Ik kan ontzettend eigenwijs zijn.”
Begin 1981 - Annie Borckink uit Hupsel had die winter in de USA goud 
gewonnen op de 1500 meter - had de pastoor er nóg een probleem bij: loyaal 
zijn aan het kerkbestuur of aan zijn huishoudster, die met het optreden van de 
burgemeestersvrouw haar nieuwe leven zag bedreigd. Een voorzitter die ook nog 
eens regelmatig op de pastorie moest zijn. “Toen Carel en ik eens niet thuis 
waren, zocht zij voor de vergadering bier in onze bijkeuken!”
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Naderend afscheid van Eibergen

Ook de andere bestuursleden zagen wel dat de pastoor zich steeds minder prettig 
ging voelen bij de gang van zaken, maar reageerden niet. Zij volgden de goed 
van de tongriem gesneden burgemeestersvrouw. Niet alle bestuursleden waren 
ook op de hoogte van wat er precies speelde - de voorzitter had niet alles voor 
iedereen op tafel willen leggen. En de liberale houding van de pastoor tegenover 
de katholieke leer én de wijze waarop hij omging met zijn huishoudster droegen 
nu ook niet direct bij aan steun. Wat maakte de situatie nu zo explosief?
Ten eerste de persoonlijkheden van de pastoor, de huishoudster en de burge
meestersvrouw: respectievelijk eigenzinnig, verdedigend en dominant. Ten 
tweede de verhouding tussen de pastoor en zijn huishoudster; de pastoor voelde 
zich meer ‘verplicht’ naar zijn huishoudster dan naar het kerkbestuur.
“Na afloop van een vergadering die om te snijden was, kwam bestuurslid 
mevrouw Hemmelder de keuken in. Zij zei tegen mij ‘als de pastoor weggaat, is 
het onze [PR: parochievergadering] schuld’.”
Peter Braam: “Ik zat net in het bestuur. Was jong, 31 jaar. Keek met verbazing 
naar de heftigheid in de vergaderingen . Onbewust laat je je meenemen door de 
anderen.”
Ab Schoneveld: “Carel beschermde Betsie en pleegde lijdelijk verzet.”
De pastoor en zijn huishoudster stonden onder grote druk. Betsie: “Toen Carel en 
ik ons beklag deden bij Ton Hogema zei deze ‘ach, laat maar zitten. Dit moeten 
we maar niet naar buiten brengen’. Ook bestuurslid René Luijpen hebben we om 
hulp gevraagd, hij zei: ‘ik hecht veel waarde aan haar [PR: mevrouw Cappetti] 
oordeel’.”
Hoofd van de Sint Jozefschool en bestuurslid Anton de Marie: “Regelmatig belde 
de pastoor de catechese af. Tijdens vergaderingen was hij gespannen, transpi
reerde erg.” Carel en Betsie stonden met de rug tegen de muur. Bestuurslid Frans 
Hulshof: “Ik heb Betsie weleens met tranen in haar ogen koffie zien inschenken 
tijdens een vergadering.”
Ook werkster Clara Kamebeek vertelt pastoor en huishoudster op een ochtend 
met betraande ogen te hebben aangetroffen. En Betsie had de burgemeesters
vrouw al een keer toegesproken: “Sinds u hier bent, is alles kapot!” Anno 2016 
voelt Betsie nog steeds haar en de pastoor groot onrecht aangedaan. “Roosje 
Cappetti heeft van alles gedaan om mij en Carel zwart te maken.” Nee, leuk 
was het allang niet meer op de pastorie. Voorjaar 1981 zag pastoor Roebbers 
zich genoodzaakt zich voor enige weken terug te trekken in de Abdij Sion in 
Diepenveen. Dat bleek niet genoeg om zich te hervinden. Al die spanningen, 
hij kon er niet meer tegenop. Op 6 december 1981 diende hij, moegestreden, 
zijn ontslag in. De parochievergadering had dat niet verwacht. Bestuurslid Ben 
Banning: “AO de vergadering moesten we allemaal even stoom afblazen. Bij mij 
thuis hebben we een borrel gedronken.”14
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Carel Roebbers en Betsie Wichers in 1980 
tijdens een vakantie in Oostenrijk.

In de dienst van zondag 10 januari 1982 
kondigde pastoor Roebbers zijn vertrek 
aan.15 Ongeloof alom! Het parochie
bestuur had het aartsbisdom inmiddels 
verzocht om een nieuwe pastoor en 
tevens geadviseerd pastoor Roebbers 
‘vanwege een ambtscrisis’ een time-out 
te geven. De bisschop negeerde het 
advies en benoemde Carel Roebbers per 
23 april 1982 in Luttenberg.
Zondag 18 april sprak de pastoor zijn parochianen voor het laatst toe.16 Een 
waardig uitgesproken preek zonder uithalen naar het bestuur. Het thema ‘angst’ 
daarin sprak boekdelen. De schuld van het voortijdig vertrek hield hij dicht bij 
zichzelf. “Ik hoop dat mijn vertrek de parochie betere tijden zal brengen.” 
De 46-jarige huishoudster haalde wél uit naar het bestuur; toen de burgemeesters
vrouw en bestuurslid Henk Steentjes na de verhuizing van de bewoners van de 
pastorie de kamers langsliepen, lazen zij op de muur van Betsie’s slaapkamer: 
‘Als ik in deze tijd zou gaan haten, zou ik schade lijden aan mijn ziel en zou ik 
hulp moeten vragen voor genezing.’
Betsie: "Die tekst is uit het boek ‘Het verstoorde leven’ van Etty Hillesum. Etty 
was een moedige vrouw." Twee jaar later verliet ook de burgemeestersvrouw 
teleurgesteld het bestuur; de conservatieve, vaak bruusk optredende pastoor Paul 
Pierik had haar weinig ruimte gelaten.

Huishoudster op de pastorie in Luttenberg
Nadat bekend was geworden wie aartsbisschop Willebrands had benoemd tot 
pastoor van de H. Corneliusparochie in Luttenberg, gemeente Raalte, trokken 
enkele bestuursleden naar Eibergen. Over de dienst van pastoor Roebbers waren 
zij zeer tevreden. Zijn voorganger in Luttenberg was eveneens een modern man. 
De nieuwe pastorie was een open huis waar veel vrijwilligers in- en uitliepen. 
Een actieve geloofsgemeenschap. Carel Roebbers keek ernaar uit. Dat hij zijn 
huishoudster wilde meenemen, was geen probleem. Nu toonde de pastorie wel
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sporen van achterstallig onderhoud, maar Carel Roebbers en Betsie Wichers 
waren allang blij dat zij weg waren uit Eibergen. Met een aantal mensen daar 
werd nog druk gecorrespondeerd. Wie ervan langs kregen? Dat laat zich raden. 
Bij de inrichting van hun tweede pastorie liet de pastoor zijn huishoudster weer 
de vrije hand.
Met het opknappen van de pastorie had het bestuur bewust gewacht tot de 
nieuwe pastoor er was. Er moest worden geschilderd, behangen en vertimmerd. 
Het bestuur overlegde met de pastoor. Later sprak Carel daarover natuurlijk met 
zijn huishoudster. Betsie had nog wel vragen. Die bracht de pastoor dan weer 
in. Een bestuurder: “We meenden steeds dat we eruit waren en dan kwam de 
pastoor weer met nieuwe wensen. Op een gegeven moment werd de aanpas
sing zo duur dat het kerkbestuur zei ‘tot hier en niet verder’Betsie vond haar 
vragen echter redelijk. “De riolering stonk, er stond schimmel op de muren.” 
Maar ook om andere redenen was zij hier ongelukkig. De pastoor werd te zeer 
in beslag genomen door de actieve parochie. “Wie hier eigenlijk weg wilde? Ik. 
Carel niet. Hij zei ‘ga jij maar, ik kom wel’.” Een bestuurder. “Omdat er een 
onoverbrugbaar verschil lag, hebben we de deken erbij gehaald. Het bisdom 
heeft voor de pastoor een andere parochie gezocht. ”
Na één jaar en negen maanden kwam een eind aan het pastoraat van Roebbers 
in Luttenberg. Aartsbisschop Simonis had hem per 13 januari 1984 benoemd 
in Angeren. De pastoor nam zijn huishoudster mee. In hun vroegere gemeente 
Eibergen begon burgemeester Cappetti die maand aan zijn derde en laatste 
ambtsperiode.

Huishoudster op de pastorie in Angeren
In het katholieke Angeren tussen Arnhem en Nijmegen moesten de parochianen 
aan hun nieuwe herder wennen. Liturgisch vonden de meesten hem wel goed, 
maar zoals hij zich voor het overige gedroeg, dat kende men hier niet. In burger
kleding door het dorp, nogal eens in gezelschap van zijn huishoudster én 
samen ook nog op vakantie. Dat alles leidde tot geroddel. Over het feit dat de 
pastoor weinig belang hechtte aan schoolcatechese was schoolhoofd Scheers zo 
verbolgen, dat hij op het afscheid van de pastoor in 1991 zou wegblijven. Voor 
niet iedereen was de pastoor te modern. “Hij was altijd heel charmant naar 
dames.” “Hij was een lieve man.” “Na zijn vertrek is veel van wat door hem 
was op gebouwd weer afgebroken.” Met een van de bestuursleden en haar man 
gingen Carel en Betsie zelfs op skivakantie.

In het dorp herinneren ouderen zich de huishoudster als een verzorgde, een beetje 
chique geklede, keurig gekapte vrouw, met een knotje. “Ze straalde uit dat ze 
voor zichzelf kon zorgen. Was wat afstandelijk. Ze hoefde niet zo nodig contact 
met de parochianen." Betsie: “De H. Bavokerk in Angeren had een goede 
pastorie. Ik liep op veren." Betsie had weer houvast. “Carel had veel invloed 
op mij. Hij was een van de eerste mensen die echt in mij was geïnteresseerd.
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Viering van Carel Roebbers ’ 40-jarig priesterjubileum op 24 september 1987 in 
Kasteel Doornenburg. Betsie, zijn huishoudster, zit op de eerste rij in het midden, 
als zesde vrouw vanaf rechts. Links van haar Carels zus Trees en Carel zelf. 
Links van Carel zijn zus Grada, broer Martin en (helemaal links) broer Henk.

Hij hield ook van mooie dingen. Gaf mij wel eens een sieraad. Hij gaf mij kracht. 
Maar ik was er ook graag voor hem. Ging mee kleding kopen. Van wandelen, 
de natuur in en vakanties genoot ik.”
Toch lukte het de pastoor niet altijd om het zijn huishoudster naar de zin te 
maken. Haar verleden in Linde - veel spanning, geen erkenning, weinig hech
ting - speelde haar nog steeds van tijd tot tijd parten. ‘‘Op een gegeven moment 
stonden er mensen om mijn bed. Ik bleek te zijn opgenomen in een ziekenhuis in 
Nijmegen. Ook voor Carel waren die maanden dat ik in Nijmegen verbleef en 
therapie ontving heel zwaar.”

Wanneer Carel Roebbers in september 1987 met een etentje zijn 40-jarig priester
jubileum viert, is Betsie weer opgeknapt. Op Kasteel Doornenburg bij Angeren 
komt de hele familie Roebbers bijeen. Ook zijn huishoudster is aanwezig. Een 
familielid van Carel: “Men vond dat ze te veel op de voorgrond trad. Vaak 
haar plaats niet kende.” Betsie: “Zelf hoefde ik echt niet zo nodig, maar Carel 
betrok mij steeds nadrukkelijk bij dergelijke bijeenkomsten." In 1990 overlijdt 
Betsie’s moeder. “Ik was toen 55 jaar. Een paar dagen voor haar overlijden 
heb ik afscheid kunnen nemen. Bij de uitvaart was ik niet aanwezig, dat zou 
met de familie toch maar op ruzie zijn uit gedraaid." Op 6 januari 1991 nemen 
pastoor Roebbers en zijn huishoudster met een receptie afscheid van de H. Bavo- 
parochie. De pastoor gaat met emeritaat. Ook Betsie spreekt de parochianen toe.
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Pastoor met emeritaat, huishoudster gaat mee

Het emeritaat van de pastoor betekent geen afscheid van zijn huishoudster. Daar
voor zijn ze met elkaar te vertrouwd geraakt. Pastoor en huishoudster kopen een 
huis in Gorssel. De plaats ligt dichtbij hun geboortegrond Salland, Betsie’s zus 
Dora woont er en dichtbij in Warnsveld verblijft Carels jongste zus in een tehuis. 
“Ons liuis was donker. Ik vloog tegen de muren op. Wilde hier weg. Carel werd 
dan boos. ‘Wees toch eens tevreden’, zei 
hij dan. Het zouden zeven lange jaren 
worden.” Toch was niet alles kommer 
en kwel. Er zijn plezierige vakanties, 
twee keer lopen zij de Tour du Mont 
Blanc - in zo’n tien dagen rond de berg, 
een afstand van 175 km - en in 1996 
lopen ze een deel van een bedevaarts
tocht van Sevilla naar Astorga. Betsie te 
voet, Carel erachteraan met de auto met 
bagage. Voor hem was de tocht te voet 
te zwaar. Een beroerte in 1997 over
leeft hij, maar zijn verstoorde motoriek 
vraagt een maandenlange revalidatie.

Betsie en Carel tijdens het 50-jarig 
priesterjubileum in 1997.
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God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter toercld kteamcn. 
nep Hij om reeds bt) name.
Zijn roep wordt nog Gehoord.

., God heeft het laatste woord.
'Vat Mn Oitc^hfr *«<**.

T * ' ' wordt aan het eind der tijden, 
in heel zijn rijk gehoord.

Vandaag hebben wij voorgoed afscheid 
moeien nemen van een dierbaar mens

Carel (Carolus) Roebbers, 
priester

Emeritus-pastoor van de H. Bavoparochic 
teAngercn

Deventer, Olrt,
25 december 1921 27 oktober 2006
Kapelaan:

wtllibrord parochie in Ter Ape'. 
HJL Petrus en Paulus parochie in Ulït 
H. Martinus parochie in Arnhem 
Parochie Dnevukhgheid in Oldenzaal 
Jozef parochie in Utrecht

Bouwpastoor:
Emmaus tiarochie in Utrecht- Ovcrvecht 

Pastoor:
H. Matthcus parochie EibcTgm 
CorneMus parochie ln Luttenbcrg 
H. Havo parochie in Angerrn.

Bij zijn uitvaart zal zijn geestelijk testament 
worden voorgelezen. Daarin overheen: de 
dankbaarheid voor hel leven, m het bijzon
der voor njn priesterleven. Hij genoot van 
mensen en van de natuur.
Hij hield zielsveel van de Kerk en was er 
zeer loyaal aan. Van de andere kant volgde 
hij haar kritisch en werd steeds bezorgder 
over haar toekomst. Hij vond dat ze met 
altijd goed luistert.
In Carel verliezen wij cm lieve huisgenoot, 
cm bc!an®itrHcr.de broer, cm oom m rm 
fijne vriend. Wtj zijn dankbaar dat wij hem 
op onze levensweg mochten ontmoeten.

Dc Heer £cve hem vrede.
Carel is thuis. Daar kunt u afscheid r.cmcn op 
maandag 30 oktober var. 15.00 tot 16.00 uur.
Er is cm avondwake m de TheresSakcrk, 
ThorbeckcUraat 11 te Okt op dinsdag 31 okto
ber om 19. CO uur. Zijn uitvaart vieren wij in de 
1L Bavo kerk, kerkstraat 2 te Ar-gwvn op 
woensdag 1 november oen 11.00 uur. Voor de 
uitvaart u cr gelegenheid om afscheid te 
nemen, vanaf 10.30 uur in de kerk.
Huisgenote: Namens de familie:
BctsyWichcrs Elbcrt Roebbers (cxc. test.)

Namens dc vrienden: 
Gonnie Boomarx 
Koes Pouw (cxc-tcst.)

Correspondentie adres: 3d. A. Wichers, 
Dc Bongerd 7.8121JB Olst

Wanneer zij in 1998 verhuizen naar Olst hebben 
ze nog steeds periodiek contact met Eibergenaren 
als Jan Baak, Riek Helmink, Clara en Johan 
Karnebeek, Sina Nijhuis, Hannie Peters, Jet 
Ponte, Arie en Marion Ravesloot en de inmiddels 
in Zwolle wonende Bemard Schipper. Het leven 
lacht Betsie hier weer toe. Een zonnige woning 
met ruime tuin met zicht op de IJsseldijk, sociale 
contacten waaronder die met zus Dora, tennis én 
vakanties met Carel. En dan op 27 oktober 2006 
overlijdt Carel Roebbers op 84-jarige leeftijd in 
het ziekenhuis in Deventer aan de gevolgen van 
een hartinfarct. Overeenkomstig zijn wens wordt 
hij in Angeren begraven als de laatste pastoor van 
de parochie. Betsie is dan 71 jaar.

Terugblik

In de geschiedenis van de H. Mattheusparochie 
in Eibergen heeft niet een pastoor zo’n hecht 
contact gehad met zijn huishoudster als pastoor 
Roebbers. Onvoorstelbaar zou het zijn geweest 
wanneer zijn voorganger pastoor Vos en zijn 
opvolger pastoor Pierik zo’n band hadden onder
houden met hun huishoudster, respectievelijk 
Grada ten Brinke en zuster Huberto Haarhuis. 
Pastoor Carel Roebbers en huishoudster Betsie 
Wichers woonden en leefden ruim 33 jaar samen, 
waarvan ruim 17 jaar op een pastorie en vanaf 
Roebbers’ emeritaat bijna 16 jaar in hun geza
menlijke woning. De nu 81-jarige Betsie koestert 
fysiek gezond het leven dat zij met de pastoor 
heeft gehad.

Betsie Wichers was een ongetrouwde vrouw van 37 jaar toen zij de zorg voor het 
huishouden van een pastoor als haar redding zag. Het verzoek van pastoor Roeb
bers aan haar vormde een oplossing voor veel problemen. Huishoudster van de 
pastoor was voor haar aanvankelijk eerder noodzaak, dan roeping. Regelmatig 
was zij bevreesd hem kwijt te raken. Waar dat kon, schermde zij hem af. Die 
vrees was onnodig; de pastoor voelde zich sterk verbonden met zijn zorgzame 
en lieve huishoudster. Mede door haar gedrag kwam hij in Eibergen en Lutten- 
berg wel in conflict met het kerkbestuur. Steeds koos hij voor haar! Ook rechts
positioneel spande hij zich voor haar in. Beiden hadden ‘macht’ over elkaar.

an%25c2%25aeitrHcr.de
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Betsie kreeg aandacht en waardering, Carel had een vrouw om zich heen. Beiden 
balanceerden daarmee op de grenzen van het celibataire leven. Een vrouwelijke 
parochiaan in Eibergen: “Pastoor Roebbers had meer binding met de vrouw dan 
het celibaat hem toestond. Hij was te werelds. Hij had te moderne opvattingen. 
Daarmee was niet iedereen blij.” Inmiddels heeft de in 2013 gekozen paus 
Franciscus laten weten het priestercelibaat te willen bespreken.
Was Betsie gebrouilleerd met het grootste deel van haar familie, met enkele leden 
van de familie Roebbers waren de verhoudingen evenmin goed. Sommige fami
lieleden keurden de wijze waarop de pastoor met zijn huishoudster omging af. 
Betsie voelde - en nog steeds - die afwijzing als pijnlijk. Voor Carel en Betsie 
gedroeg de buitenwereld zich nogal eens ‘vijandig’. Ook dat schiep een band. 
Betsie - veel meer dan Carel - had van dat ‘niet begrepen worden’ last. “Betsie 
heejt het steeds over vroeger. Weinig mensen doen het in haar ogen goed. Ze is 
sterk overtuigd van haar gelijk.” Ook de pastoor liep daar soms tegenaan.
“Mijn moeder zei altijd ‘Betsie is scherp’. Toen we eind jaren tachtig Frans 
en Roosje Cappetti eens in hun nieuwe woonplaats Doetinchem tegenkwamen, 
stapte Carel op ze toe, ik liep door. Carel is milder. ”

Maria Alberta Wichers werd op zondag 22 september 1935 in Linde geboren. 
Ze groeide daar op en werd er volwassen onder voor haar zware omstandig
heden. Haar leven nam een positieve wending toen zij de huishoudster werd van 
pastoor Carel Roebbers. Ook Roebbers’ leven veranderde. Beiden hebben zich 
naar buiten toe sterk gehouden. Er ontstond een grote lotsverbondenheid. Als 
mens en als huishoudster van de pastoor overeind blijven, was niet eenvoudig. 
Zeker niet in die tijd. Het is haar gelukt.

Betsie Wichers 
in haar huis in 
Olst, mei 2016 
(foto: Peter 
Rutgers).
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In Roebbers’ geestelijk testament overheerst de dankbaarheid voor het leven, 
in het bijzonder voor zijn priesterleven. In zijn burgerlijk testament wijst hij 
zijn voormalig huishoudster en huisgenote Betsie Wichers aan als enig erfge
naam. Carel en Betsie waren op elkaar gesteld. “Ik was gastvrouw, huisgenote en 
levensgezel. Huishoudster van de pastoor heb ik mij nooit gevoeld. ”

Eibergen, januari 2018 Peter Rutgers

Auteur
Peter Rutgers is in 1942 in Hengelo (O.) geboren. Werkzaam als onderwijzer, 
leraar pedagogiek, gemeentelijk onderwijskundig adviseur en universitair docent 
onderwijskunde en bestuurskunde heeft hij op meer plaatsen in het westen van 
het land gewoond. In 2008 keerde hij terug naar de achterhoek ervan. Hij heeft 
sindsdien over meer onderwerpen en personen uit de Eibergse geschiedenis 
gepubliceerd.

Geraadpleegde bronnen

Boeken
• Ferwerda, Tineke, Zuster Philothea ziet gij nog niets komen? Relaties tussen vrouwen en priesters, 

Amsterdam, 1989.
• Geerdes, Lena, Het leven van een dienares. Herinneringen van eenpastoriehuishoudster (1901-1990), 

Nijmegen, 1998 [door cultureel antropologe Geertje van Os voorzien van een inleiding en nawoord],
• Hillesum, Etty, Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum (1941-1943), Amsterdam, 1981.
• Hulshof, fan en Jim Revius, In en om de heilige Mattheus te Eibergen. De rooms-katholieke kerk en 

kerkelijke gebruiken in Eibergen, z.p., 2011.
• Leeuw, FJ. de, Mattheuskerk Eibergen 50 jaar, Eibergen, 1985.
• Os, Geertje van, De dienstmaagden van de pastorie. Een antropologisch onderzoek naar de levenswegen 

van ongehuwde vrouwen op het katholieke platteland, doctoraalscriptie UVA, Amsterdam, 1989.
• Rutgers, Peter, Frans Cappetti. Persoon en carrière van een publiek bestuurder. Van bestuursambtenaar 

tot burgemeester. Een bestuurskundige biografie (1927-1993), Doetinchem, 2013.
• Rutgers, Peter, Biografische verhalen, Eibergse geschiedschrijving en vrouwenportretten, in: OldNi-js, 

jrg.30, nr.84,2016.
• Vaarwerk, Bennie te, De St- Mattheuskerk van Eibergen. Kroniek van een parochie in het Berkelland, 

1795-2070, IJzerlo, 2012.
• Westerloo, Gerard van, De pater en het meisje, Amsterdam, 2010.

Archieven
• Archief van het Aartsbisdom Utrecht.
• Archief van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem.
• Archief van M.A. (Betsie) Wichers, audio-opname van de laatste preek van pastoor Roebbers 

in Eibergen op 18 april 1982. Olst.
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Websites
• www.ad.nl/Jtrouwe thea het hart van de pastorie/., [het verhaal van een huishoudster]
• www.lucipedia.nl/dossiers [theologische encyclopedie]
• www.magdala.nl [stichting voor vrouw en priester]
• www.myheritage.nl/site-family-tree-136888521/roebbers [website van familie Roebbers]
• www.trouw.nl/../eeuwige figurante achter de pastoor/., [verhalen van twee huishoudsters]
• www.volkskrant.nl/../ook-een-pastoor-heeft-een-heilig-huisje-nodig/.. [het verhaal van een huishoudster]

Interviews
Met de volgende personen werden - soms meer - vraaggesprekken gevoerd: Maria van Baal, Dora 
Meijer, Ben Banning, Herman Boksebeld, Peter Braam, Marjon Brenninkmeijer-Roebbers, Roosje 
Cappettif, Lidy Doppen-Helmink, Jos Helmink, Adrie de Jong-Otte, Wilhelmien Fels de Vrught, Agnes 
Hengeveld, Frans en Stien Hulshof, pastoor Hans de Jong, Clara en Johan Kamebeek, Herman Koren
romp, René Luijpen, Anton de Marie, Ben Neppelenbroek, Herman Roebbers, Annie Scheers, Bemard 
Schipper, Ineke Schipper. Abf en Marijke Schoneveld. Henk Steentjes, Bennie te Vaarwerk en Betsie 
Wichers.

Noten
1 Veel dank komt Betsie Wichers toe. Zij vertelde mij openhartig over haar leven. “Niet eerder heb ik 

zoveel aan iemand toevertrouwd.” Vanaf het eerste gesprek 12 augustus 2015 in Olst - er zouden daar tot 
en met 16 november 2016 nog vijf gesprekken volgen naast enkele lange telefonische - had zij soms zo 
haar twijfels over het openbaren van haar biografisch portret. Tegelijkertijd werkte zij steeds actief mee 
door te vertellen, materiaal en gegevens aan te reiken, foto’s uit te zoeken en respondenten met hun tele
foonnummers te noemen. Lezing van concepten leidde steevast tot het verzoek passages te veranderen, 
te nuanceren, weg te laten of toe te voegen. In de meeste gevallen heb ik dat verzoek gehonoreerd. Dank 
komt ook toe aan Ben Banning, Marjon Brenninkmeijer-Roebbers, Leo van Dijk, Jansje van Dijk-Sij- 
brandij, Ton Esman, Frans Hulshof, René Luijpen, Geertje van Os, Bemard Schipper, Ineke Schipper, 
Henk Sieben, Bennie te Vaarwerk en Ymke de Vries-Buijsj die bereid bleken inhoudelijk op een of 
meer concepten van het biografisch portret te reageren. Op 28 november 2016 bezochten Ben Banning, 
Frans Hulshof en ik Betsie nog eens in Olst. Beide oud-kerkbestuursleden om met Betsie terug te blikken 
op de Eibergse periode. Betsie zei dat op prijs te stellen. Op verzoek van haar ontmoetten op 20 mei 
2017 Betsie, Elbert Roebbers - neef van Carel Roebbers - en ik elkaar in Olst om nog eens over haar 
bedenkingen te spreken.

2 Het eerste verhaal in de serie betrof ‘Annie Kerkemeijer: vrijwilliger, vraagbaak en vertrouwenspersoon 
in Rekken’ (Old Ni-js, jrg.31, nr.85, 2017). Het tweede verhaal ‘Els Strumphler: arts, echtgenote, 
moeder, idealiste, musisch mens’ (Old Ni-js, jrg.31, nr.86,2017). De opmaat voor de serie werd gegeven 
in Old Ni-js, jrg.30, nr.84,2016 met het artikel ‘Biografische verhalen, Eibergse geschiedschrijving en 
vrouwenportretten’.

3 Het boerderijtje met grond was eigendom van zijn ouders. Gelet op mogelijk nieuwe faillissementen van 
hun zoon hadden zij hun bezit op naam gezet van de kleinkinderen Dinie en Betsie. Toen hun moeder 
Johanna het boerderijtje verliet en opstallen en grond moesten worden verkocht, leidde de verdeling van 
de opbrengst tot grote onenigheid onder een aantal van haar kinderen.

http://www.ad.nl/Jtrouwe
http://www.lucipedia.nl/dossiers
http://www.magdala.nl
http://www.myheritage.nl/site-family-tree-136888521/roebbers
http://www.trouw.nl/../eeuwige
http://www.volkskrant.nl/../ook-een-pastoor-heeft-een-heilig-huisje-nodig/
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4 Alle foto’s zijn ter beschikking gesteld door Betsie Wichers, tenzij anders aangegeven.

5 Mogelijk dat het prekende en studieuze karakter van de Orde der Dominicanen de vlotte, vrijheid
minnende en goedlachse Carel niet zo aansprak. De kritische houding van de orde tegenover kerk en 
samenleving sprak hem meer aan.

6 Wanneer Carel hier de zesde klas afmaakt, volgt Frans Cappetti - de latere burgemeester van Eibergen - 
er de eerste klas. In hun verdere leven zullen zij elkaar ontmoeten, een periode zelfs bevriend raken!

7 Omdat de Duitse bezetter de gebouwen in Driebergen in 1942 vorderde, werd de priesteropleiding tot 
1945 verplaatst naar Laag-Keppel.

8 Niet zeker is of Carel zijn priesteropleiding in 1940 begint. Zeker is wel dat hij in juli 1947 de priester
wijding ontvangt. Een priesteropleiding duurt zes jaar. Mogelijk heeft hij nog eens een pastorale stage of 
een oriëntatiejaar gedaan. Zittenblijven lijkt niet waarschijnlijk gelet op zijn altijd goede cijfers.

9 Roebbers werkte van 27-05-1949 tot 07-09-1956 als kapelaan in de parochie van de H.H. Petrus en 
Paulus in Ulft. Tot die parochie behoorde ook de Ulftse familie Cappetti waaruit de latere Eibergse 
burgemeester Cappetti voortkwam. Roebbers moet in die ruim zeven jaren veel van die familie hebben 
meegekregen: het verzetsverleden ervan, het overlijden van Charlie Cappetti in 1945 en Flip Cappetti 
in 1949, het huwelijk van Henri Cappetti in 1951, dat van Frans Cappetti in 1952 (met Roosje van den 
Beid) en dat van Jan Cappetti in 1952, de begrafenis van vader Cappetti in juni 1955 en de priesterwij
ding van Ferdie Cappetti in juli 1955.

10 De oudste zus van Betsie kwam toen vanuit het klooster naar huis om moeder te helpen en later te 
verzorgen.

11 Ook in de publicaties van De Leeuw (1985) en Hulshof & Revius (2011) komt de pastoorshuishoudster 
niet voor. Te Vaarwerk (2012, p.77) besteedt in zijn jubileumboek een bladzijde aan de pastoorshuishou- 
ding met daar én elders in het boek enkele namen van huishoudsters die Betsie Wichers zijn voorgegaan. 
Van niet één huishoudster is in de drie publicaties een foto opgenomen.

12 In het verleden bestond er een Vereniging van pastoorshuishoudsters en organiseerden bisdommen 
bijeenkomsten voor huishoudsters. De website www.magdala.nl biedt pastoorshuishoudsters nog steeds 
een 'luisterend oor’. Zie ook Van Os (1989).

13 Zie voor een vollediger bespreking van het pastoraat van Roebbers in Eibergen Te Vaarwerk (2012).

14 Ben Banning later: “Erop terugkijkend, liet had allemaal wel wat anders gekund.” En Frans Hulshof: 
“Wij hadden destijds de voorzitter [PR: mevrouw Cappetti] wel wat meer tegengas mogen geven.”

15 Niet alleen pastoor Roebbers vertrok onvrijwillig uit de H. Mattheusparochie. Veel meer mensen - 
vrijwilligers, dirigenten, kapelaans, pastoors, pastores, koorleden, kosters, bestuursleden - kregen in de 
periode 1935-2010 (zie Te Vaarwerk, 2012) gedoe met elkaar en vertrokken al of niet met ruzie.

16 Zie Te Vaarwerk (2012, p.214).

http://www.magdala.nl
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Stemmen uit het depot:

Een zwijgzame getuige

Aangezien dit mogelijk de laatste “Stemmen uit het depot” kan zijn, 
wil ik aandacht besteden aan een object dat mij als botspecialist 
na aan het hart ligt: een menselijke schedel, een vondst die met recht 
een stem uit het depot kan worden genoemd.

Op de afdeling archeologie van Museum de Scheper bevinden zich ook mense
lijke overblijfselen, namelijk crematieresten uit prehistorische urnbegravingen, 
waaronder de allereerste vondst van Herman Schepers. Deze urn met inhoud 
vormt het begin van de hele collectie en daarmee het museum zelf. Crematie
resten bestaan uit verkalkte stukjes bot die nog maar moeilijk het beeld van een 
mens oproepen.
In het depot liggen daarentegen een paar vondsten waar we onszelf meteen in 
herkennen. Het zijn enkele mensenbotten die tijdens werkzaamheden bij de Oude 
Mattheüskerk in Eibergen werden aangetroffen. Het huidige sfeervolle gazon 
was immers een kerkhof tot een Koninklijk Besluit in 1827 gemeenten met meer 
dan duizend inwoners verplichtte een begraafplaats buiten de bebouwde kom te 
openen.
In het depot bevindt zich ook een bijna complete schedel. Een schedel is een 
heel bijzonder bot, eigenlijk zelfs een collectie samengegroeide botten, veertien 
voor het gezicht en acht die de hersenschedel vormen. Bij onze geboorte zitten 
de meeste van deze botten nog los en dat is maar goed ook, want anders zou ons 
hoofd niet door het geboortekanaal passen. Naarmate we ouder worden groeien 
deze botdelen door en uiteindelijk onderling vast. Dit proces verloopt regelmatig 
en kan worden gebruikt om de leeftijd van een individu te bepalen. De sche- 
delnaden van deze ‘bewoner’ van het depot vertellen dat deze persoon op het 
moment van overlijden vermoedelijk midden veertig was.
De bouw van de schedel, bijvoorbeeld de vorm van de oogkassen, de wenk
brauwboog en het voor- en achterhoofd, wijzen erop dat dit individu een man 
was. Deze Eibergenaar was niet groot, maar lijkt wel sterk te zijn geweest. 
Sporen van zijn nekspieren zijn goed zichtbaar op de schedelbasis. Deze spieren 
waren krachtig genoeg om een lichte vervorming van het achterhoofd te hebben 
veroorzaakt. Lipvormige randen langs het nekgewricht laten zien dat de spieren 
vaak werden gebruikt.
Elke schedel heeft eigen kenmerken, sommige erfelijk, sommige door levens
verloop. Deze schedel heeft achter elk oor een klein extra botje in de schedel- 
naad en in het achterhoofd zit een lichte deuk doordat de schedel op deze plek al 
sloot voordat de groei was gestopt.
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Zijn gebit was niet al te best. Hij had in het bovengebit nog maar één voortand, 
één hoektand, één valse kies en niet meer dan ‘anderhalve’ gewone kies, maar 
deze laatste had een wortelpuntontsteking. Stevig voedsel zal daarom lastig voor 
hem zijn geweest.
De schedel vertelt jammer genoeg niet waaraan deze persoon is overleden. 
Botten vertellen sowieso slechts zelden over de doodsoorzaak en de rest van dit 
skelet is afwezig.

Hoe lang geleden deze man heeft geleefd is met de huidige stand van kennis 
evenmin te zeggen. Daar zou een koolstofdatering voor nodig zijn. Die kosten 
helaas honderden Euro’s en zijn niet heel precies. Hij kan in de middeleeuwen 
hebben geleefd, want zo lang staat op deze plek al een kerk met een kerkhof. 
Ten slotte tonen wortels in het bot dat er in de jaren of eeuwen nadat de man 
was begraven een struik of boom op of naast zijn graf heeft gestaan. De één zijn 
dood...

Wie weet welke verhalen deze man ons zou kunnen vertellen. We weten echter 
niet eens wie hij was. Hij kan rijk of arm en goed of slecht zijn geweest, maar 
in de dood is iedereen gelijk. Toch heeft wetenschap hem weer een beetje tot 
spreken kunnen brengen.

Norbert Eeltink
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De voetballende dames van Eibergen

“Als er iemand mistrapt, lachen we zelf net zo hard mee”

TJA vrouwenvoetbal tegenwoordig in de lift, dertig jaar geleden moesten de 
vrouwen echt hun best doen om hun plek te verwerven. Vanaf 1982 komt er 
in Eibergen beweging in het vrouwen voetbal, zowel bij SSSE als bij Sportclub 
Eibergen. Onderstaand interview hield Jansje van Dijk met Tanja Klein Golde- 
wijk in 1982 die zich toen net had aangemeld bij Sportclub Eibergen. Vier jaar 
later, in mei 1986 schreef het team historie met het kampioenschap (‘dameselftal 
staat z’n mannetje’) door een 3-0 overwinning op VIOS uit Beltrum. Sandra te 
Rietmole (2x) en Brigit Boeijink scoorden. De dames werden gehuldigd tijdens 
een druk bezochte receptie en ontvingen een wedstrijdbal, bloemen en een enve
loppe met inhoud. Wat toen schoorvoetend begon is nu, na 35 jaar, uitgegroeid 
tot een volwassen sport. Vrouwenvoetbal is een miljoenenzaak geworden.

“Nog nooit hebben we zo gelachen” en “die blonde daar, die heeft mooie benen” 
en ‘vrouwen kunnen niet voetballen”. Opmerkingen van het (veelal mannelijke) 
publiek langs de €jn dat staat te kijken naar een partij damesvoetbal. Tanja 
Klein Goldewijk (19), aanvoerster van het kersverse dameselftal van Sportclub 
Eibergen heeft deze en soortgelijke opmerkingen allemaal al een keer gehoord. 
Ze reageert er nogal laconiek op: “Als er iemand faliekant mistrapt, lachen we 
zelf net zo hard mee”, zegt ze opgewekt, “en wat die mooie benen betreft, nou 
als ze dat vinden, dan mogen ze dat wat mij betreft best zeggen.”
Op een oproep in het clubblad van Sportclub Eibergen reageerden acht dames 
en hoewel die nog geen elftal vormen, zijn ze toch enthousiast aan de training 
begonnen. Dat was in april en nu, amper drie maanden later, kunnen er twee 
elftallen geformeerd worden. Tanja komt uit een voetbalminnende familie. Haar 
drie broers spelen in de competitie en ook Tanja zal met het dameselftal het 
komende seizoen aan de competitie gaan deelnemen. “We beginnen gewoon 
onderaan”, zegt ze, “en dan zien we wel wat het wordt. Onlangs speelden we 
mee in een toernooi in Barchem en dan kun je precies zien waaraan het ons 
nog ontbreekt en dat is ervaring en tempo. Ons tempo ligt nog veel te laag. Vier 
wedstrijden hebben we gespeeld, alle vier verloren, maar we hebben wel een 
doelpunt gemaakt”. Ze lacht vrolijk en zegt: “Daar schalde het door de luid
spreker over het veld: ‘we willen de dames uit Eibergen van harte feliciteren met 
hun allereerste doelpunt’.
Trainer van het prille elftal is de heer Jan Hartman, die één keer per week met 
zijn pupillen, variërend in leeftijd van 14 tot 26 jaar, naar het sportpark De 
Bijenkamp trekt om daar de dames de technische kneepjes van het voetbal bij te 
brengen. Rechtshalf Tanja: “We beginnen met twee rondjes om het veld, dan wat 
oefeningen om de spieren los te maken en dan bal techniek en balbeheersing.”
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Sportclub Eibergen Dames 1 1986.
Achterste rij v.l.n.r.: Chris en Dinie Willemsen, Christel Hartman, Annemarie Molen
dijk, Tanja Klein Goldewijk, Karin Penterman, Annelies te Nijenhuis, Tamara Wantia, 
Annemieke ten Barge, Marian Nijhuis, Hennie Hengeveld en Johan Boeijink.
Voorste rij v.l.n.r.: Sandra te Rietmole, Bianca, Linda Halma, Mirjam Horck, Nora 
Penterman, Hermien Tesselink en Brigit Boeijink. (Foto: collectie Gé Scholten)
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Ze gaat staan, zakt een beetje door de knieën, kijkt over haar schouder en ‘wipt’ 
met een snelle achterwaartse beweging de denkbeeldige bal op. De training 
wordt besloten met een onderling partijtje. “We moeten nog heel wat leren en dat 
merkje in een oefenwedstrijd of een toernooi. Je moet een beetje lef hebben en 
niet bang zijn voor de bal, niet ervoor weglopen maar er juist op af. Ja, je krijgt 
wel eens een trap mee, ik heb de benen ook vaak bont en blauw, dat gebeurt niet 
met opzet, maar in het vuur van het spel. Tenminste, ”voegt ze eraan toe, “bij een 
onderling partijtje. Bij een echte wedstrijd waar gespeeld wordt om te winnen, 
weet ik niet zo zeker of het altijd onopzettelijk gebeurt.”
Blessures hebben de Eibergse dames nog niet gehad. Wel blaren door de nieuwe 
voetbalschoenen, spierpijn en misselijkheid na het verkeerd koppen van een bal. 
“Er zijn een paar verschillen tussen dames- en herenvoetbal”, zegt Tanja. “De 
bal waarmee wij spelen heeft wel dezelfde grootte, maar is iets lichter en een 
wedstrijd duurt zeventig minuten in plaats van negentig. En verder? Ja bij de 
heren gaat alles veel sneller, fysiek zijn ze sterker, ze kunnen harder schieten 
en een vrouw zul je niet zo gauw een bal met de borst zien opvangen”, zegt ze 
openhartig.
Als aanvoerster van het elftal heeft Tanja enkele verplichtingen op zich genomen. 
Zij is degene die de scheidsrechter en de grensrechters na afloop de hand schudt, 
ze overlegt met de trainer “en”, zegt ze grinnikend, “ik mag wat meer schreeuwen 
in het veld, aanwijzingen geven of de gemoederen wat tot bedaren brengen.” 
Waarom spreekt juist voetbal, jarenlang een sport gereserveerd voor mannen, 
Tanja zo aan? Ze geeft antwoord: “Allereerst omdat het een teamsport is, waarbij 
je het van samenspel moet hebben. Verder het hardlopen en voortdurend in 
beweging zijn om afwisselend aan te vallen en te verdedigen. Ik kijk ook graag 
naar voetbal en nu, met de WK kijk ik geregeld naar de televisie. Wie er wereld
kampioen wordt?” Ze aarzelt geen moment en zegt: “Brazilië. Nu ik zelf voetbal, 
zie ik ook veel beter hoe goed sommige voetballers zijn, die Gerets uit België is 
een prima speler. Jammer dat hij uitgevallen is.”
Tanja ziet geen wereldkampioenschappen voor vrouwen in het verschiet. “Nee”, 
zegt ze, “dat geloof ik niet, het verloop in een dameselftal is daarvoor veel te 
groot.”
Tanja heeft het diploma Atheneum in haar zak en staat ingeschreven bij de 
Academie voor Journalistiek in Tilburg, waar zij ook al een kamer heeft gevonden. 
Ze zal daar de training volgen en de competitiewedstrijden in Eibergen blijven 
spelen. “Als dat niet meer gaat”, verklaart ze “ga ik in Tilburg voetballen, want 
al ben ik nog niet zo heel lang bezig, ik ben voorlopig niet van plan om ermee 
te stoppen,”

Jansje van Dijk



-54-

Ons zoekplaatje: oplossing opgave 86

Uitstapje buurtvereniging Warfslat:
1 Herman te Rietmole, 2 Chrisse te Rietmole, 3 Dika Meulenkamp,
4 Arend Jan Meulenkamp, 5 Gerrit Klein Bruinink. 6 Annie Koeslag,
7 Johan Simmelink, 8 Bertus Steintjes, 9 Mina te Brink, 10 Anna Bruil?,

11 Herman te Brinke, 12 chauffeur Stevens, 13 Gerrit van den Bungel?,
14 Dika Voortman, 15 Dientje Koeslag, 16 Nettie Steintjes, 17 ?,
18 Jan Koeslag, 19 Vruggink, 20 Dina Abbink, 21 Leida Hamersteen,
22 Hendrik te Hoonte, 23 opa Simmelink, 24 Grada Hamersteen?,
25 Grada te Hoonte, 26 Dina Timmerije, 27 Jo te Hoonte,
28 Hendrik Jan Timmerije, 29 Dien Haselberg, 30 Hendrik Haselberg,
31 Arend Jan Hamersteen, 32 Jan Abbink, 33 Gerrit Bruil.

Voor deze oproep kwam weinig binnen maar Dick Lammers kon ons bijna alle 
namen geven. Dick was bezig met het verzamelen van gegevens voor het boek, 
“Geschiedenis van Holterhoek en zijn bewoners” van L.A. van Dijk. Uitgegeven 
door de Volksfeestvereniging Holterhoek en de Historische Kring Eibergen, 
2017. Bij navraag komt deze foto uit 1955 maar de bestemming is niet bekend. 
In het boek staat op blz. 147 deze foto met meer informatie.

Henny van Doorn
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Ons zoekplaatje: nieuwe opgave 87

Bovenstaande foto stuurde ons Hans ten Hoopen uit Heveadorp. Het gaat om de 
Drumband de ‘GLOORTON’, E.T.V.I. afd. REP. Eibergen 2 april 1955. Derde 
van links is zijn grootvader, bekend als Janus Theuns van de Parallelweg, smid, 
onderhoudsmonteur en chef-stoker bij de voormalige K.T.V. (Koninklijke Textiel 
Veredelingsindustrie). In het midden staat iemand met een lintje en naast hem 
zijn echtgenote. Wellicht is het geheel ter gelegenheid van een 5O-jarig jubileum 
bij de K.T.V.? In deze fabriek hebben veel mensen gewerkt en misschien herkent 
u iemand?

De vragen zijn:
• Wie kent één of meerdere personen?
• Waar en wanneer is deze foto gemaakt?
• Wie heeft hier nog herinneringen aan?

Reacties, graag schriftelijk of per email, zijn welkom bij: 
H. van Doorn. Fleerweg 4, 7157 AW Rekken.
Mail; redactie@historischekringeibergen.nl

mailto:redactie@historischekringeibergen.nl
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Voetball’n da’s toch dom wark?

Veur op de delle lag op de eerappelkiste ’n groot’n leer’n bal. At Rinus daor 
de klompe an deed dan kon hé de verleiding manks amper weerstaon um dat 
mooie ronde ding efkes met naor boet’n te nemm’n. Um effen achter ’t hoes den 
bal tegen de schöppe an te pieren. Och, wat mocht hé dat toch geeme doon. At 
hé argens lefe’brieje an had dan was ’t voetball’n. Maor ja, d’r most word’n e 
warkt. Ze waren altied drok. Gin tied!

Manks word’n d’r in de buurte met ’n paar jongs e voetbald. Argens in de weide 
word’n dan ‘n paar heuivork’n in de grond e stokk’n. ’n Meter of vieve oet 
mekare. Zo-wat zo groot as ’n echte gooi. Vake word’n Bemardjen van ’t Slat in 
de gooi e zat. En dan gong ’t d’ran. Met ’n man of veare nam de jong’s dan ’n 
kleine kieper onder vuur, ’t Knappen d’r manks gruwelijk op lös. Van zo’n potje 
voetbal’n kon Rinus onmundig geniet’n. Hé had d’r dan ok slag van. Manks 
kreeg hé ’n bal zo mooi op de vrieje dat ‘m de kappe van de klompe of knapp'n. 
Tsja....

De meeste tied leep Rinus dan ok met ’n stukske iezerdraod um zien’n rechter’n 
klomp. Och, wat hef zien va zich vake mott’n bedreuv’n as hé ’n kapotte’n 
klomp van Rinus wear op de timmerbanke zoog staon. D’r mot maor wear ’n 
draödje umme hen, want ie kont ok neet van elk’n kapott’n klomp ’n katten- 
bekske maak’n.

Rinus dreum’n d’r manks van dat hé later net as Puskas in ’n groot stadion zol 
voetball’n. En in Oranje! In gedacht’n zoog hé zik al met Cor van der Hart ’t 
voetbalveld op komm’n.

Op de karmisse heurd’n Rinus vertell’n dat er sprake was van de oprichting van 
‘n voetbalvereniging. En ton ‘n half jaor later de eerste leden zik anmeldd’n, 
bleef Rinus ok neet achter, ’t Kost’n um nog wal eff’n praot’n veurdat ’t zo wiet 
was. “Jonge, i-j hebt neet ens voetbalschone”. had zien moo nog e zegd. Jao, 
zo volle verstand had ze d’r wal van dat ze wist da-j um te voetball’n een paar 
voetbalschone neudig hadd’n. Dat veel Rinus nog neet ens tege’n. En of opoe no 
slagmaols zea dat voetball’n dom wark was, Rinus heeld voot bi-j stuk en leet 
zich neet van de wieze breng’n. Hé leet zich inschriev’n as lid van de club. En 
hé was zeker neet ’n enigst’n.

Alle leden word’n op ’n aovond oet e neudigd um in ’t dorpscafé van Rita bi-j 
mekare te komm’n. D ‘r word’n op den aovend heel wat met mekare besprokk’n. 
En ’t was zeker neet de leste kere dat de mansleu bi-j mekare kwam’n.
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Nao ’n half jaor waren ze zo wiet dat de vereniging officieel in de beuke stond. 
Ze hadd’n ’n bestuur en ok Rinus was an de bestuurstaofel terechte komm’n. 
Penningmeister!

Ton de vereniging een stuk grond had e vond’n word’n daor een voetbalveld van 
e maakt. De eerste tied word’n d’r allene onderling e voetbald. Maor nao ‘n jaor 
waren ze al zo wiet dat ze met deed’n an de kompetitie. Rinus had onmundig 
volle schik met de jong’s van de club.

Kommende woensdag is’t er voetball’n op de televisie. De jong’s oet de buurte 
hadd’n met mekare of e sprokk’n dat ze wear bi-j de Slothoeve ging’n kieken. 
De familie Broks van de Slothoeve waren de enigst’n oet de buurte dé ‘n tele
visie hadd’n. De grote kökk’n zat stampvol. Alle steule stonden in de rondte um 
de televisie. Ton ’t Eurovisie deuntje oet e spölt was zoog ie de spoilers ’t veld 
op komm’n. Teminste as ie good kekk’n. ‘t Beeld van de televisie was neet zo 
arg groot en manks knipper’n ’t ok nog ‘n betje.

(Collectie Gé Schollen)

Net ton ’n scheidsrechter had e floten vlaog de kökk’ndeure lös. En kwamp 
Anna, de jongste dochter van de familie Broks binnen zeilen. Vlot kek ze rond 
waor ze nog kon zitt’n maor alle steule waren al bezet. Zonder ok maor effen te 
prakkezeren leep ze recht to op Rinus an den geneuglijk in ’n gemakstool veur 
de televisie zat. Veurdat Rinus ’t in de gaten had dreien Anna eur gat bi-j hum 
op ’t knee. Anna was ’n vrolijk en plezerige meid. Wist eur woordje altied good 
te doon. Stillekes had Rinus wal ens over eur zitten dagdromen. Hé zoog eur 
geerne.
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“Za’k de heure effen an de kante doon, Rinus? Of, kö’j ’t zoo wal zeen?” Noh, 
Rinus had ’t er gin meujte met dat hé zien heufd luk most dreien um ’t voetball’n 
te können zeen. Ton ’n zetje later Rinus stillekes zien’n hand van de lönning 
op ’t knee van Anna leet land’n lever’n dat gin weerstand op. Rinus had ziene 
gedachten noo helemaole neet meer bi-j ’t voetball’n. Ton Anna de hand van 
Rinus anraken wol Rinus um vot trekk’ n, maor Anna heeld ‘m vaste en spöllen 
zachtjes met ziene vingers. Wat kan ’n wedstried toch vlot veurbiej gaon. Veur 
Rinus had ‘d’r nog wal ’n verlenging meugen komm’n. Maor nao twee keer dree 
kwateer was ’n wedstried of e lopen, ’t Was ’n spann’de wedstried e wes. De 
familie Broks word’n deur de voetbalkiekers bedankt. Ze gongen op ’t hoes an.

Had hé dat good e zene? In de wiedte zoog hé een deerntje op zich of komm’n. 
Ze leep op ’n draf, ’t Was luk damperig, maor Rinus kon toch dudelijk zeen dat 
’t Anna was. Het lange haor in de wind en met dat vrendelijke snuutje spreidd’n 
zee eure arme. Net as Rinus. Maor net ton hé Anna in ziene arme wol sloeten 
veel ’n wekker van ’t nachkasje. Opstaon Rinus!

Rinus was novedan al ’n jaor of vieve gengs met de voetbalvereniging. Ze hadd’n 
noo dree veld’n en hadde’n ’t mooi an ’t dreien. Rinus spöllen elke wekke met 
in ’t eerste elftal. En tussen ’t volk langs de kante stond dan vake een aller
aardigst deerntje met eure lange heure en eur frisse vrolijke snuutje. Jao, Anna 
was zien’n best’n supporter e word’n. Anna kwamp noo neet zo lange kieken, 
want ze kon neet zo lange staon. D’r was d’r nog eentje den manks met de been
tjes an ’t traenn was.

Anna göt nog effen koffie in. Rinus zit met de krante an taofel. De leesbrille op 
’t puntje van ‘n neuze. De kleinkindere bunt an ’t spöllen in de grote kökk’n. 
“Anna, daor is ok volk an de deure”. Effen later komt d’r twee jong’s met Anna 
de kökk’n in lopen. "Rinus, daor bunt de jong’s van de voetbalclub. Ze bunt 
gengs met de hanenaktie. Hoo volle haantjes zölt wie’j nemm’n?” Rinus kik op 
van de krante. Wat ducht oew, Anna? “Doot maor ’n volle deuze”, zeg Anna met 
’n lach op d’r gezichte.

Rinus kik op at Anna ’n zetje later naost um geet zitt’n. Ze hef de deuze met 
haantjes al in ’n diepvries e daone. Eff’n lea Rinus zien’n hand op eur knee. En 
met ’n blik van wederzieds begrip zeg hé met twinkelende ogen; “Laote wie’j de 
voetbalclub maor good steun’n. ’t Is veur ’n good doel”.

Anna kik met ’n tederen blik naor euren Rinus en strik deur ziene grieze krullen. 
Zo is ’t maor net. “Voetball’n mag dan wal dom wark weann, maor voetball’n 
kieken da’s toch zo gek nog neet”. Of neet? Rinus.

Bertus te Raa - Februari 2018
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Prijslijst boeken (februari 2018)

Kom vanavond met verhalen. Eibergen in oorlogstijd - E.H. Wesselink
Deel 1 - De Jodenvervolging, 1990 ................................................................€ 12,00
Deel 2 - De moed der machtelozen, 1992...................................................... € 14,00
Deel 3 - Hoe de oorlog is verdwenen, 1995....................................................€15,00

De Hölter. Verzamelde gedichten - G. Odink................................................€ 7,00
Boerenwerk - B.H.M te Vaarwerk en L.A. van Dijk...................................€ 7,00
Geschiedenis van de Oude St. Mattheus van Eibergen - E.H. Wesselink. .€ 14,00 
Kostgangers van Onze lieve Heer-H. Odink en E.H.Wesselink............... € 2,00

’t les kan liejn - L.A. van Dijk.........................................................................€ 5.00
Oud Rekken in beeld - Joh. Baake (red) ......................................................€ 5,00
Hendrik Odink, Folklore en Vroomheid in Berkelland - collectief.............€ 5,00
Hof te Vaarwerk en zijn bewoners 1188-1900 - B.H.M. te Vaarwerk . . .€ 18;00 
De Zwolse School - Harry Blanken en Willy Gelinck................................€ 7.00
Leven in Geleende Tijd, over Menno ter Braak - Leon Hanssen................€ 10,00
In de baan van de windhoos, De Stormramp van 1 juni 1927 in de
gemeente Eibergen (herziene uitgave) - B.H.M. te Vaarwerk e.a................€ 15,00
Boerderij- en Veldnamen in Eibergen - E.H. Wesselink e.a......................... € 20,00
Herinneringen van een onderduiker 1940 - 1945 - Wim Heinen................€ 8,00
De Scheper - Geesje Gossink......................................................................... € 3,00
Kleine Eibergse Historie in tien verhalen- E.H. Wesselink......................... € 15,00
Willem Sluyter anno nu, De kleine leeuwerik - A.J. Heideman................€ 3,00
Tien man en tachtig gulden, Geschiedenis Willem Sluyterschool............ € 5,00
Kijkjes in het Oude Berkelland- Hendrik Odink......................................... € 15,00
Old Ni’js, losse nummers 1 t/m 49................................................................€ 5,00

50 t/m 86................................................................€ 6,00

Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Boeken kunnen worden besteld via het bestelbiljet of telefonisch via:
Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen,
tel.: 0545 472517, d.somsen@hetnet.nl.

Alle door de Historische Kring Eibergen uitgegeven publicaties, 
ook de niet meer leverbare, zijn te vinden op de website: 
vvvvw.historischekringeibergen.nl

mailto:d.somsen@hetnet.nl
vvvvw.historischekringeibergen.nl
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Historische Kring Eibergen: Bestelbiljet boeken

Te sturen aan: Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, 
tel. 0545-472517, d.somsen@hetnet.nl.

Ik heb belangstelling voor de volgende uitgave(n) uit de lijst, 
vermeld in deze Old Ni-js:

Mijn naam............................................................................................................
Adres.....................................................................................................................
Postcode en plaatsnaam.......................................................................................
Handtekening

Historische Kring Eibergen: Ledenwerfactie

Te sturen aan: Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, 
tel. 0545-472517, d.somsen@hetnet.nl.

Ik geef als nieuw lid van de Historische Kring Eibergen op:

Naam nieuw lid...................................................................................................
Adres ..................................................................................................................
Postcode en plaatsnaam.......................................................................................

Het nieuwe lid ontvangt als attentie het boek:
Hendrik Odink, Kijkjes in het oude Berkelland.

Mijn naam............................................................................................................

Adres . ...............................................................................................................

Postcode en plaatsnaam.......................................................................................

De aanbrenger van een nieuw lid ontvangt als attentie het boek:
Leon Hanssen, Leven in geleende tijd. Over Menno ter Braak, 1992.

mailto:d.somsen@hetnet.nl
mailto:d.somsen@hetnet.nl
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Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen toegestaan 
met schriftelijke toestemming van de auteur.
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